
Vasten… een tocht 
door de woestijn.



Vasten… 
een tijd 
van meer 
bidden



Vasten… 
tijd van 
grotere 

aandacht 
voor de 

liefde tot 
de naaste



Vasten…
Tijd van 
Broederlijk 
Delen



Vasten… 
Grotere trouw 

aan de sacramenten 
waarin we zijn herboren…

Maar hoe… ?



Trouw aan de 
sacramenten… 
In deze woestijntijd
als gedoopte
meer dan ooit
getuigen van Gods 
Blijde Boodschap. 
In woord en daad. 



Aswoensdag

“Scheurt uw hart en 
niet uw kleren,
keert terug tot de Heer 
uw God, want genadig 
is Hij en barmhartig…” 
Joël 2, 12-18 



Aswoensdag… 
Wie zijn wij in het verborgene?
“Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd 
en was uw gezicht om niet aan de mensen 
te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader, 
die in het verborgene is en uw Vader, 
die in het verborgene ziet, 
zal het u vergelden.” Mt. 6, 1-6.16-18



Gedenk, o mens, 
dat je van stof en 
as bent en dat je 
tot stof en as 
zult terugkeren.



Gedenk o mens, 
dat je gedoopt bent 
en dat je aan Jezus’ 
hand in zijn 
voetspoor door het   

leven zoekt 
te gaan…



Goede God, 
met uw naam 

zijn wij getekend, 
wij dragen het teken 

van het kruis van Jezus, uw Zoon. 
Ga daarom met ons mee, God, 

help ons afzien van wat 
vergankelijk is en doods.



Help ons te kiezen, God, 
voor wat onvergankelijk blijft: 
het leven bij U, 
waarheid, recht en vrede. 
Leid ons zo uw toekomst tegemoet, 
vandaag en alle dagen. Amen.



1ste zondag in de vasten

“Ik zet mijn boog 
in de wolken;
die zal het teken zijn 
van het verbond
tussen Mij en de aarde.” 
Genesis 9, 8-15



“De wegen 
van God 

zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die 

zijn verbond onderhoudt.”
Psalm 25

1ste zondag in de vasten



1ste zondag in de vasten

“Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt 
mijn God en Verlosser.”

Psalm 25



“In de ark bleven 
slechts enkelen behouden 
te midden van het water.
Dit was een voorafbeelding 
van het doopwater
waardoor gij nu 
gered wordt.” 1 Petrus 3, 18-22

1ste zondag 
in de vasten



“Jezus zei:
De tijd is vervuld 

en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft 

in de Blijde Boodschap.”
Marcus 1, 12-15

1ste zondag in de vasten



God van ons leven, 
geef dat wij niet verloren lopen

in de woestijn die het leven soms is.
Zet ons op uw spoor, 

verbind ons met elkaar 
en met andere volkeren wereldwijd. 

Wij vragen het door Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. Amen.

1ste zondag in de vasten



“Door uw nakomelingen 
komt zegen over alle volken 

van de aarde,
omdat gij naar Mij 

hebt geluisterd.”
Genesis 22, 15-18

2de zondag in de vasten



“Ik bleef vertrouwen, al zei ik:
ik ben gebroken van smart;

want kostbaar is 
in de ogen des Heren,

het leven van wie Hem vereert.”
Psalm 116

2de zondag in de vasten



2de zondag 
in de vasten           Romeinen 8, 31b-34

“Broeders en zusters,
indien God voor ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs 
zijn eigen Zoon 
niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij 
Hem overgeleverd.”



2de zondag in de vasten

“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling 
niemand anders 
bij hen dan alleen Jezus.”
Marcus 9, 2-10



God van mensen, 
blijf niet ver maar kom ons tegemoet.
Wees voor ons een licht aan de horizon, 
een hand op onze schouder, 
één en al bemoediging.

2de zondag in de vasten



Leer ons uw liefde uit te stralen 
bij alles wat we voor elk-ander doen, 

door Jezus Christus, uw Zoon 
en onze Broeder. Amen.

2de zondag in de vasten



“Ik ben de Heer uw God, die u heb 
weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Ik ben voor hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden
een God die goedheid bewijst tot aan 

het duizendste geslacht.”
Exodus 20, 1-17 

3 de zondag in de vasten



“De wet van de Heer
is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.
De woorden van de Heer

zijn altijd betrouwbaar, zij geven 
wijsheid aan de onwetende.”

Psalm 19, 8

3 de zondag in de vasten



“Want de dwaasheid 
van God is wijzer 

dan de mensen
en de zwakheid 

van God is sterker 
dan de mensen.”

1 Korintiërs 1, 22-25

3 de zondag in de vasten



3 de zondag in de vasten

“Breekt deze 
tempel af
en in drie dagen 
zal Ik hem 
doen herrijzen.”
Jezus sprak 
over de tempel 
van zijn lichaam.”
Johannes 2, 13-25



Ongeziene, onnoembare God, 
als wij op uittocht gaan, 
weg uit ieder slavenland,
dan gaat Gij met ons mee 
als een lichtend spoor, 
met een woord ten leven.

3 de zondag in de vasten



Geef ons de kracht om in navolging 
van Jezus, uw zoon, 
heilige huisjes en valse tempels 
af te breken en te onderscheiden 
waar het op aankomt. 
Door Christus, onze Heer. Amen.

3 de zondag in de vasten



“Laten allen onder u, 
die tot het volk des Heren behoren,
onder de hoede 
van de Heer, hun God, 
terugkeren naar Jeruzalem.”
2 kronieken 36, 19-23

4 de zondag in de vasten



4 de zondag 
in de vasten

“Als ik, Jeruzalem, 
u ooit vergeet,
moge mijn hand 
verlammen;
moge mijn tong in mijn 
mond blijven kleven,
als ik aan u 
niet meer denk” Psalm 137



4 de zondag 
in de vasten

“God, die rijk is 
aan erbarming,
heeft wegens 
de grote liefde 
waarmee Hij ons 
heeft liefgehad
ons met Christus 
ten leven gewekt.”
Effeziërs 2, 4-10



4 de zondag in de vasten

“Zozeer heeft God 
de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon heeft gegeven,
opdat al wie 
in Hem gelooft 
eeuwig leven zal hebben.”

Johannes 3, 16



Gij die licht zijt voor de mensen, 
verlicht in de duisternis van deze tijd, 
de wegen die wij gaan.
Help ons de waarheid te doen 
en te leven als op klaarlichte dag.
Dat vragen wij U 
door Jezus die ons voorging 
in het doen van de waarheid. Amen.

4 de zondag in de vasten



5 de zondag in de vasten“Dit is het 
nieuwe verbond,
dat Ik in de toekomst 
met Israël sluit:
Ik leg mijn wet 
in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen 
mijn volk zijn.” Jeremia 31, 31-34



5 de zondag in de vasten

Geeft U mij een zuiver 
hart, mijn God,

en een nieuwe geest
die mij innerlijk 

standvastig maakt.
Stuur mij niet van u weg
en laat uw Heilige Geest 

niet van mij wijken. 
Psalm 51



5 de zondag in de vasten

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en 
geween, gebeden en smekingen 
opgedragen aan God,
die Hem uit de dood kon redden.
Hebreeën 5, 7-9



5 de zondag in de vasten

Wil iemand Mij dienen 
dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal 
ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient, 
zal de Vader hem eren.
Johannes 12, 20-33 



5 de zondag in de vasten

Eeuwige, God van leven, ook vandaag nog 
sluit Gij met ons een nieuw verbond, 
legt Gij uw wet, uw richtingwijzend Woord, 
in ons binnenste, grift Gij het in ons hart.
Zo wilt Gij onze God zijn, en wij uw volk.



Wij bidden U,
voltooi wat Gij met ons begonnen zijt,
opdat alles wat Gij in ons hart hebt 
uitgezaaid veelvuldig vrucht mag dragen, 
hier en wereldwijd. 
Wij vragen het u in naam 
van Jezus, onze Heer. Amen.

5 de zondag 
in de vasten


