
ARGELOOS VERTROUWEN 
 

Nu we groot geworden zijn is het vaak moeilijk om vertrouwen te vinden in ons omgaan met elkaar. 

Je hoort het in het nieuws, het wordt aangeklaagd door mensen: ‘Het vertrouwen is zoek!’. En dan is 

er nog het gezegde dat wie niemand vertrouwt, wellicht zelf niet echt te vertrouwen is. Ja, ons 

samenleven heeft het vaak moeilijk met vertrouwen. Vertrouwen in mensen, het vertrouwen gunnen 

aan anderen. Zijn wij het vergeten dat argeloos vertrouwen geboren wordt in elk mensenkind? 
 

Het oer-vertrouwen van een kind 

Je kent wel het beeld van een baby in zijn wiegje of liggend in de Maxi-Cosi. Ouders en grootouders 

en bezoekers buigen zich even over de baby. Wanneer ze in de open oogjes de eerste sporen van een 

glimlach zien, dan gaan ze zelf stralen van blijdschap. Het is alsof het kind hen toefluistert: ‘Ik voel 

me veilig bij jullie. Ik vertrouw jullie.’ Zo wordt ook het basisvertrouwen geboren. Alle mensen rond 

de wieg zijn er omwille van het kind. De omstaanders geven als het ware betrouwbaarheid. Ze doen 

dit door gewoon aanwezig te zijn, door hun stem en mimiek, door een teder aanraken. Het kind 

reageert daarop vanuit vertrouwen. Dat vertelt toch de glimlach die op het gezicht van het kind 

gewekt wordt. En wat proberen ouders dan te doen? Niets anders dan met alle moeite proberen dit 

vertrouwen te beschermen en het verder tot ontwikkeling te brengen. 
 

Kinderen worden vlug groot 

Maar groeien, dat gaat soms zo vlug. Het is onmogelijk en wellicht ook niet goed een mensenkind 

kost wat kost te willen beschermen tegen de teleurstellingen van het leven. Ook in het latere leven 

van onze baby zal er geruzied worden. Er zullen woorden vallen en er zal gepest worden. En toch 

zullen de ouders hun best blijven doen ervoor te zorgen dat hun kind het zelfvertrouwen niet 

verliest. Vertrouwen wordt gegeven. En vertrouwen mag een mens zelf aan anderen geven. Wat 

ouders doen is voldoende ruimte geven aan hun kind én bescherming. Hopend dat hun kind sterk 

wordt in de wereld. Een wereld die het zo moeilijk heeft met vertrouwen. 

Het is te hopen dat een kind niet teleurgesteld raakt in een schoolsysteem waar alleen prestaties 

tellen en alleen gemeten wordt met resultaten. Of waarin leerlingen alleen voorbereid worden op de 

economische noden en behoeften, zodat voor menselijke vorming weinig tijd en ruimte overblijft. En 

als een volwassene dan later aan het werk gaat, dan komt er een nieuwe confrontatie. Er zijn de 

controles van de prestaties, de checklists die afgevinkt moeten worden, het bewaken van de kwaliteit 

en de winst, functioneringsgesprekken. Controle, het mag er zijn. Maar laat deze dan liefst uitgaan 

vanuit vertrouwen! Want alleen waar vertrouwen is groeit de ruimte om talenten te ontplooien. 

Zonder vertrouwen is geen mens in staat om creativiteit en initiatief te laten openbloeien. 
 

Vertrouwen… De kiem voor geloven 

Het oer- en basisvertrouwen van lk mensenkind draagt bij aan een levenshouding die kan helpen op 

God te vertrouwen, ook bij teleurstellingen en de donkere momenten van het leven. Zo’n gelovige 

levenshouding is vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. Mensen voelen zich in de steek gelaten, 

hebben hun vertrouwen in God opgegeven. Anderen hebben God niet nodig om vandaag gelukkig te 

zijn. Nog anderen zijn tevreden wanneer ze zelf god kunnen zijn. En er zijn mensen die op God 

blijven vertrouwen. Je moet er echter zelf voor kiezen. En je keuze vraagt moed én zelfvertrouwen. 

In Jezus zien we een God die als een ouder investeert in zijn kinderen. Een God die ruimte geeft om 

te groeien in vertrouwen, om je mens-zijn te ontplooien. Zo’n God kan je toch niet verantwoordelijk 

stellen voor de puinhoop die wij van de wereld maken.  
 

Bij het begin van een nieuw school- en werkjaar wens ik je graag veel vertrouwen toe. Alleen in 

grote trouw kunnen we ons beschikbaar stellen voor een betere wereld. 
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