WU ZIJN NIET ALLEEN...

In deze donkere en kille decemberdagen, met Kerstmis in het verschiet, denk ik aan de woorden
uit een gekend lied: ‘Al wie dolend in het donker... En verlangend naar een wonder..." Niemand
doolt er graag in het donker rond. Al heel de maand worden we er attent op gemaakt dat er
feestelijke dagen aankomen. Steden en dorpen zijn getooid in winter- en kerstsfeer. Mensen
ontmoeten elkaar op sfeervolle markten en pleinen. En de Kerstshopping brengt ongetwijfeld
weer een massa mensen op de been. Alsof we het donker en de kilte even willen vergeten. Alsof
we een moment onze eenzaamheid, de vervreemding willen weerstaan. We doen er alles aan
om in de aanloop van het Kerstfeest ons geliefd, aanvaard en thuis te voelen in deze wereld.

Verlangend naar een wonder?

Wat is dan het wonder waar wij echt naar verlangen? Gaat het er alleen over even weg te lopen
van ons donker en onze duisternis? Kerstmis vertelt ons van het wonder. In het donker van de
nacht, waar mensen dolend onderweg zijn, wordt een kind geboren. Jezus, die midden alle
duisternis een mens van vrede en vreugde wil zijn. In zijn leven zien wij dat Hij niet van deze
wereld is. Aan de rand van het grote wereldgebeuren is Hij geboren. Op zijn levensweg heeft Hij
eenzaamheid en vervreemding gekend. Maar Hjj is er niet van weg gelopen. Zijn kwetsbaarheid
heeft Hij omarmd. Begrepen werd Hij niet altijd door de goegemeente. Voor sommigen was Hij
een obstakel op hun carriereweg. Vanuit die schamele stal is Hij zijn weg gegaan. En zijn enige
carriere is: groeien in liefde en medemenselijkheid. Van een wonder gesproken voor onze
wereld en samenleving!

God laat ons niet alleen

Met Kerstmis is God in Jezus naar ons toe gekomen. En zijn enige bedoeling is: met ons samen
de weg van het leven gaan. Hij wil ons verhaal horen en delen. Hij wil ons duidelijk maken dat
wij niet doelloos rondlopen. Samen mogen wij op weg gaan naar het huis van vrede en
vreugde. Daarin ligt het grote geheim van Kerstmis. Het mag ons elke dag opnieuw troost en
bemoediging geven. Wi zijn op onze levensweg niet alleen. Zijn Zoon wil ons altijd en overal
vergezellen. Hoe donker het voor ons misschien ook is. Hij blijft altijd een licht van liefde voor
mensen. Hoe zwaar we het misschien ook hebben in het leven, we hoeven ons nooit verloren te
voelen. Altijd mogen we er op vertrouwen dat Hij met ons meegaat. Nu is het aan ons om de
uitdaging aan te gaan: God te laten zijn wie hij wil zijn voor ieder van ons. Het kind in de kribbe
fluistert ons toe: ‘Lieve mens, je bent niet alleen! Laten we samen groeien in een mooie carriere
van liefde en medemenselijkheid.’ Is dat niet het wonder dat onze op hol geslagen wereld meer
dan ooit nodig heeft?

Kribbe gezocht!

Midden het feestgedruis van deze wereld mogen wij Kerstmis vieren. Elk jaar opnieuw wil het
een uitnodiging zijn om niet bang te zijn voor Hem wiens liefde groter is dan ons hart en ons
verstand kunnen bevatten. Mag mijn en jouw leven de kribbe zijn om Hem geboren te laten
worden? Laten we met ons leven ontvankelijk zijn voor Zijn Licht. Zijn licht van Liefde zal ons
doen stralen van vrede en vreugde. Het zal ons ook ‘samen’ doen gaan op de weg van het
leven. En, laten we onderweg dan ook oog en hart hebben voor die mensen die op zoek zijn
naar een kribbe. Vreemdelingen en vluchtelingen die zoeken naar een huis en thuis. Eenzamen
die hopen op erkenning en waardering. Mensen op de pechstrook van het leven, die hopen op
nabijheid en bemoediging. Ook zij mogen dezer dagen voelen: ‘Wi zijn niet alleen.’

Namens het team van de pastorale eenheid wens ik het je van harte toe:

dat je leven een kribbe mag zijn voor zijn Liefde. Straal dan maar van vrede en vreugde. En laat
mensen maar delen in die vreugde. Want we zijn niet alleen!

Van harte een Zalig en Gezegend Kerstfeest!

Johan Loones.
(Alle reacties welkom op johan.loones @skynet.be)
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