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Eerste communie vieren… 
 

Je kind groeit op. Na de kleuterschool begint het aan het eerste leerjaar. Beet-
je bij beetje leert het onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid. 
Dit  is  een  scharniermoment  in het leven van jullie kind.  Het is goed zo’n  
belangrijk levensmoment te vieren. 
 

De parochie nodigt jullie graag uit om met je kind op 
dit levensmoment de eerste communie te vieren. 
‘Eerste communie’! De naam zegt het zelf: vanaf 
de  eerste communie kan jullie kind volledig de 
eucharistie mee vieren.  
 

Het is daarom zinvol dat dit gevierd wordt in de 
parochie waar het kind in de toekomst regelma-
tig de zondagsviering kan beleven. Zo wensen 
wij van harte dat de eerste communie voor uw kind 
en voor uzelf een deugddoend, feestelijk en zinvol 
gebeuren mag worden. Een warm welkom van kind 
en ouders in hun eigen parochiekring. 

 

In de eucharistie  beluisteren  we  telkens  opnieuw  
Jezus’ Woord en  we  gaan met Hem aan tafel,  net 
zoals Hij op het laatste avondmaal deed met zijn 
leerlingen. Door de eucharistie groeien we mee in 
de kerkgemeenschap.  
 

De ‘eerste communie’ ligt dus in 
het verlengde van het doopsel en 
betekent dat men voor het eerst 
deelneemt aan de eucharistie 
zoals die op zondag (of de 
vooravond ervan)  wordt ge-
vierd in de Katholieke Kerk.  

 

De zondagse eucha-
ristie is voor christenen  
immers een belangrijke 
schakel om verder in het  
geloof  te  groeien,  dit  in  
verbondenheid met de    
geloofsgemeenschap. 



Het feest voorbereiden: 
Thuis in het gezin, in de parochie en op school. 
 
Als christenen vinden wij het belangrijk ons goed voor te bereiden op dat fees-
telijk moment van de eerste communie. De beste voorbereiding is ongetwijfeld 
de ervaring. Vanuit de ontmoeting met christenen die samen vieren, mag je de 
smaak  van het geloof proeven.  Zo willen we jullie graag wat smaakmakers 
geven in voorbereiding op het vieren van de eerste communie: 
 
Eind  november is er een  voorbereidende  ontmoeting  
met  ouders  die interesse  hebben om met hun kind  
de Eerste Communie te vieren. Op die ontmoeting 
wordt het voorbereidingstraject heel concreet voor-
gesteld. 
 
Na deze ontmoeting is er de 
‘eerste communietocht’ die 
je  als  gezin gaat maken. 
Deze tocht laat je proeven 
van hoe ‘eucharistie 
vieren’ en ‘het leven’   
met elkaar verweven zijn. 
 
Bij het einde van de tocht  
kan dan ingeschreven 
worden om het voorberei-
dingstraject te volgen. 
 
Wie deelneemt ontvangt een ‘tochtenboek’.  
Deze gids wil jullie als gezin begeleiden op weg 
naar de viering van de eerste communie. 
 
Hoe kom je ergens thuis? Heel eenvoudig, eigenlijk: 
door er  af  en  toe  te  zijn, door  te proeven van wat er  
gebeurt  en al  doende meer  en  meer  vertrouwd  te 
geraken met de gastheer en zijn huis.  Vandaar word je  drie keer uitgenodigd 
om samen de zondag te vieren, telkens met een kind- en gezinsvriendelijk 
moment. 
 
Na Pasen vinden in de drie kerken van de pastorale eenheid vieringen plaats, 
waar de eerste communie van jullie kind kan gebeuren (zie verder kalender). 



Als ouders worden jullie uitgenodigd om jullie kind 
binnen te leiden in de wereld van de geloofsgemeen-
schap en van de eucharistie. Daartoe wil het 
‘Tochtenboek’ jullie gids zijn. De methode is heel 
eenvoudig en elke stap is duidelijk uitgelegd. Aan de 
hand van verhalen en opdrachten is het een samen 
op ontdekkingstocht gaan met je kind.  
 
 

 

De parochie biedt een ouderavond aan, 
waar alle stappen van de voorbereiding 
samen worden doorgenomen en waar de 
ouders met hun vragen terecht kunnen. 
Er zijn enkele voorbereidende zondags-
vieringen, met een kind- en gezinsvrien-
delijk moment,  om jullie  thuis te laten 
komen  in  de  parochiekerk en in  de eu-
charistie. De laatste weken vóór de eer-
ste communie zijn er enkele repetities. 
Deze vallen buiten de schooluren. We 
hopen op een aantal ouders die dan mee 
helpen dit alles in goede banen te leiden. 

We zijn de leerkrachten heel dankbaar voor 
hun inzet bij deze voorbereiding. Vandaag 
zien we de eerste communie meer als een 
aanbod vanuit de parochie.  Toch  blijft  de 
ondersteuning, de inzet en motivatie 
vanuit de school heel belangrijk. De leer-
krachten brengen in het kader van de gods-
dienstlessen de kinderen de inhoud bij van 
het geloof en de eucharistie. Ze kunnen 
ook enkele liederen inoefenen, die in de 
communievieringen worden gebruikt. 

 
Het beste voor uw kind! 
 

Bij  het maken van deze afspraken en het  groeien in deze visie,  is er slechts  één 
bekommernis, namelijk het beste voor jullie kind. Daarbij is het onze plicht als paro-
chie om al het mogelijke te doen opdat de eerste communie zinvol gevierd wordt en 
geplaatst wordt in het ruimer geheel van de geloofsopvoeding. De eerste communie 
wil een stap zijn waarbij het kind zich opgenomen voelt en zich thuis voelt in zijn paro-
chiegemeenschap. Het is logisch dat dit de grootste kans op slagen biedt in de 
thuisparochie, dus de parochie waar jullie wonen. Juist daar mag en kan je elkaar 
verder ontmoeten, christenen samen. 

Het gezin geeft de aanzet 

De parochie begeleidt 

De school moedigt aan 


