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Doopsel…  
Ondergedompeld in een verhaal van liefde… 
 

Beste ouders, 
Samen met jullie zijn we vreugdevol          
gestemd bij de geboorte van jullie kindje. 
Nieuw leven mag binnenstappen in een 
verhaal van mensen, in jullie verhaal 
van liefde. Misschien leeft het     
verlangen om je kindje te laten   
dopen. Gedoopt worden… Het is 
ondergedompeld worden in het  ver-
haal van Jezus.  Bij het doopsel maak 
je als ouders die keuze om samen met 
je kind in de gemeenschap van Christenen 
mee op weg te gaan, doorheen lief en leed. 
 

Jezus… een verhaal van liefde 
 

Christenen zijn mensen die in het verhaal van Jezus van Nazareth zijn on-
dergedompeld. Ze willen zich laten raken door zijn spirit. Met vallen en op-
staan proberen zij zo zijn leerling te worden. Dat kunnen zij echter niet in 
hun eentje! In verbondenheid dragen mensen elkaar in een zorgende liefde. 
Zo gebeurt Zijn verhaal telkens opnieuw. Mensen mogen er groeien in nabij-
heid, in vergevingsgezindheid, in vriendschap en verbondenheid. Ze bemoe-
digen elkaar op die weg van het leerling-worden. 

 

Dopen is binnenstappen in dat ver-
haal. Het is zich engageren om vanuit 

Jezus’ Liefde samen te leven en te 
groeien. Het is hopen dat zijn Geest 

ons bemoedigt in onze groei naar 
gelukkig leven. En dit mag 
‘samen’ gebeuren, met allen die 

gedoopt zijn. Zo engageren    
ouders, meters, peters en familie 

zich tot betrokkenheid bij deze     
gemeenschap. Christenen worden  

ondergedompeld in een verhaal van 
Liefde.     En daarvan leven zij! 



De sprong wagen… 
 

Gedoopt worden zien we vandaag niet meer als een evidentie, horend bij de 
geboorte van een kindje. Het gaat over een vrijwillige keuze en engagement. 
Vandaag kiezen mensen er bewust voor om ‘leerling van Jezus’ te worden. 
Mensen zoeken hoe zij vandaag hun christen-zijn proberen vorm te geven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In voorbereiding op het doopsel van jullie 
kindje nodigen we jullie daarom graag uit op 
een boeiend en inspirerend  ontmoetings-
moment. Op een hartelijke manier willen 
we elkaar ontmoeten. In gesprek en op een   
ontspannen manier komen we op het spoor 
van de waarde en betekenis van het 
doopsel. Een ontmoeting waar we samen 
kansen mogen ontdekken om verder te 
groeien in ons christen-zijn. Ook de vie-
ring van het doopsel wordt even voorge-
steld. Zo ontdekken we dat het doopsel niet 
een louter familiaal gebeuren is. Het wordt 
gedragen door een ruimere gemeenschap. 
Deze ontmoetingsmomenten vinden plaats 
op de data vermeld op bijgevoegd blad.  
Om die voorbereiding kansen te geven, vra-
gen wij jullie het doopsel minstens drie 
maanden   op   voorhand   aan  te vragen.  



Is zo’n ontmoetingsmoment nu een ‘must’? Wel, bij het doopsel wordt jullie 
kindje christen. Dit wordt duidelijk gemaakt door de ‘ID-kaart van een chris-
ten’ die jullie meekrijgen. Tijdens het ontmoetingsmoment mogen jullie de ID-
kaart van jullie kindje invullen. Het is een nuttig en noodzakelijk document voor 
hun verdere weg als Christen.  Dus, willen jullie je kindje inschrijven in die fa-
milie van christenen, dan ben je echt verwacht. Enkel tijdens de voorbereiden-
de ontmoeting wordt de ID-kaart meegegeven. 
 

Ondergedompeld  
in een gemeenschap  
van liefde… 
 

Bij de doopviering kiezen we er meer en meer voor 
om het gemeenschapskarakter van het doopsel 
te benadrukken. Het doopsel hoort thuis in de 
gemeenschap van christenen.  
Daarom bieden we vaste momenten voor het 
doopsel aan, en dit op vaste locaties in één 
van de kerken van de Pastorale Eenheid  
Heilige Damiaan Ledegem of de Pastorale 
Eenheid Heilige Vincent Rumbeke. Een 
doopsel vraag je aan op het secretariaat   
(zie onderaan), waar je verdere inlichtingen 
en de doopkalender ontvangt. 
Om het gemeenschapskarakter te benadrukken 
bieden we ouders tevens de kans om hun kindje 
te laten dopen in een zondagsviering tijdens 
het weekend. De gemeenschap van christenen 
viert dan samen en het wordt duidelijk dat jullie 
kindje binnen de gemeenschap van Christenen 
wordt opgenomen.  Als symboliek kan dat tellen….. 
 

We heten jullie en je dopeling alvast welkom in onze gemeenschap,  
waar we samen mogen groeien in zijn verhaal….  
Een verhaal van Liefde dat ons vreugdevol stemt! 

Secretariaat PE Heilige Vincent Rumbeke, Karabiniersstraat 1 te 8800 Rumbeke.  
(051/24 94 41) Open woensdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur  of op afspraak.  
https://kerkinrumbeke.be/  

Secretariaat PE Heilige Damiaan Ledegem, Hugo Verriestlaan16 te 8880 Ledegem.  
(056/50 96 13) Open dinsdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur of op afspraak 
www.damiaanledegem.be 

https://kerkinrumbeke.be/

