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SEPTEMBER 
 
Dinsdag 15 september – feest van Onze Lieve Vrouw van smarten 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Sint-Pieterskerk, Ledegem 

Daags na het feest van Kruisverheffing bidden we uit dank voor de oogst en voor de arbeid 
van mensen. We bidden met Maria voor alle mensen die een zwaar kruis te dragen hebben. 
Ook voor mensen die leed van anderen proberen te verlichten. We bidden voor de 
overledenen van de afgelopen zomer. We bidden voor vrede aan de vooravond van de 
vredesweek (19-27 september) 

Woensdag 30 september  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke 

In deze week waarin Sint-Vincent en de aartsengelen gevierd worden, bidden we voor het 
welzijn van alle mensen van de Pastorale Eenheid Heilige Vincent. We bidden voor zwakke 
en kwetsbare mensen die zoeken naar bescherming en veiligheid en voor de armen. Voor 
mensen die anderen nabij zijn met woord en daad. Voor onze gezinnen. Voor een geslaagd 
school- en werkjaar.  

 
OKTOBER 
 

Dinsdag 13 oktober  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 

We bidden in het kader van de dag van de chronisch zieke mensen (11 oktober), voor alle 
mensen die langdurig ziek zijn naar geest of lichaam. We bidden ook voor allen die in de 
medische en hulpverleningssector werken. 

Woensdag 14 oktober  
feest van de H. Donatianus, patroon van ons bisdom 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle.  

We bidden voor de kerk van ons bisdom. Voor de bisschop en de andere herders van onze 
kerk. We bidden in deze missiemaand ook voor de missionarissen, voor de jonge kerken, 
voor de vervolgde christenen. 
 



NOVEMBER – FESTIVAL VAN DE AANBIDDING 
 

Dinsdag 17 november 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 
Woensdag 18 november 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke 
Donderdag 19 november 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Pieterskerk, Ledegem 

 
In het kader van het landelijk festival van de 
aanbidding, de laatste 11 dagen van het kerkelijk 
jaar, bidden wij uit dankbaarheid voor het 
geschenk van de eucharistie. We bidden in deze 
novembermaand ook voor al onze overledenen, in 
het bijzonder zij die gestorven zijn tussen 
Allerzielen 2019 en Allerzielen 2020. 
  
 
 

DECEMBER 
 

Woensdag 16 december  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle 
Dinsdag 22 december 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 

We bidden voor alle niet- of andersgelovigen, voor alle mensen die gevangen zitten, voor 
mensen die in zichzelf gevangen zitten, voor allen die in uitzichtloze situaties verkeren. 
Voor bekering en naastenliefde. Voor alle overledenen van de afgelopen herfst uit beide 
pastorale eenheden. We bidden uit dank voor alles wat ons aan goeds gegeven is in 2020 
en bidden voor ieders welzijn in het nieuwe jaar. 
 

JANUARI  
 

Dinsdag 19 januari  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 
Woensdag 20 januari 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle 

In deze bidweek voor de eenheid van alle christenen, bidden we voor alle christelijke 
kerken, voor een goede verstandhouding tussen kerken, tussen christenen, tussen 
verschillende culturen.  
 

FEBRUARI 
 

Dinsdag 2 februari – Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 
Woensdag 3 februari  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle 



In deze week van Maria Lichtmis bidden we voor respect voor het leven, voor alle kinderen, 
voor kinderen die verleden jaar gedoopt werden en volgend jaar gedoopt zullen worden in 
de Pastorale Eenheden Heilige Damiaan Ledegem en Heilige Vincent Rumbeke, voor 
catechisten en verkondigers van de Blijde Boodschap, voor vormelingen en eerste 
communiekanten, voor de catechumenen, voor alle gedoopten. 

 
MAART 
 
Woensdag 10 maart  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke 

Vandaag is het vastenbiddag in verbondenheid met de christelijke Kerken in Nederland. 
We bidden voor hen die spijt hebben over hun fouten en voor hen die werken aan 
verzoening. We bidden voor hen die halsstarrig kwaad blijven doen. Voor eerbied voor de 
schepping, voor de vruchten der aarde en voor een goede oogst. 

Donderdag 18 maart 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel 

Op de vooravond van het feest van Sint-Jozef bidden we voor alle stervenden, 
vluchtelingen, wezen, voor de vervolgden, voor mensen die honger lijden, voor alle 
overledenen van de afgelopen winter uit beide pastorale eenheden. Voor alle vaders en 
voor allen die vaderlijk in het leven staan. 

 
APRIL 
 
Witte Donderdag 1 april 
Na de viering van het Laatste Avondmaal  
aanbidding tot 22 uur in de Sint-Elooiskerk,  
Sint-Eloois-Winkel.  

We verwijlen in stilte bij de Heer,  
we waken met Hem. Waak en bid… 

 
Dinsdag 20 april 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Pieterkerk, Ledegem 
Donderdag 22 april 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Henricuskerk, Zilverberg 

In de aanloop naar roepingenzondag bidden wij voor roepingen tot het priesterschap en 
religieus leven, we bidden dat elke christen zijn roeping waar maakt daar waar hij of zij 
leeft en werkt. We bidden voor de paus en de bisschoppen, priesters, diakens en 
lekenverantwoordelijken in de pastoraal. Voor hen die zorgen voor christelijke vorming. 
 

MEI 
 

Dinsdag 11 mei – Kruisdag 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 

We bidden voor de vruchten van de aarde, voor het welzijn van de mensen. Ook voor alle 
vrijwilligers in onze gemeenschappen. Voor alle moeder en hen die moederlijk in het leven 
staan. In de aanloop naar Pinksteren bidden we om de heilige Geest. 



Woensdag 12 mei – Kruisdag 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle 

In de week waarin we het feest van pater Damiaan vieren (10 mei) bidden voor het welzijn 
van alle mensen van de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan. We bidden voor mensen die 
verstoten zijn of in de steek gelaten. We bidden voor de vruchten der aarde. In 
voorbereiding op Pinksteren bidden wij om de heilige Geest. 

 
JUNI 
 

Woensdag 2 juni 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke 

Op de vooravond van Sacramentsdag bidden we voor het welzijn van de hele wereld.  
Donderdag 3 juni - Sacramentsdag 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Henricuskerk, Zilverberg.  
Van 18 uur tot 21 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle. 

We danken de Heer dat Hij zich volledig aan ons geeft in de 
eucharistie. We bidden voor de Kerk, voor de paus en de 
bisschoppen, voor de priesters en diakens, voor de bedienaars 
van de Kerk, voor alle zieken en mantelzorgers, voor scholieren, 
studenten en leerkrachten. We gedenken ook alle overledenen 
van de afgelopen lente uit beide pastorale eenheden. 
 

JULI 
 

Donderdag 1 juli  
Van 14 uur tot 17 uur in Sint-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel 

We bidden in de geest van Sint-Thomas, de apostel van de aanbidding, die zei: ‘Mijn Heer 
en mijn God’. We vieren zijn feest op 3 juli. We bidden voor religieuzen, voor mensen die 
voor anderen bidden, voor mensen voor wie niemand bidt, voor mensen die het geloof 
belemmeren. 

Donderdag 8 juli  
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Henricuskerk, Zilverberg 

Bij het begin van de vakantie bidden we voor de jeugd, voor allen die op vakantie gaan, 
voor mensen die niet kunnen op vakantie gaan, voor hen die rust zoeken, voor mensen die 
rust brengen, voor hen die in de cultuur- en ontspanningssector werken…  
 

AUGUSTUS 
 

Woensdag 4 augustus – feest van de H. pastoor van Ars 
Van 14 uur tot 17 uur in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle  

Op de feestdag van de priester van het verzoeningssacrament bidden we voor alle mensen 
die de weg verloren zijn, die dwaalwegen gaan. Voor mensen die anderen misleiden. We 
bidden voor mensen die kwaad doen en anderen tot kwaad aanzetten, voor mensen die 
vergeving vragen en vergeving geven. 

Dinsdag 10 augustus  
Van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Sint-Martinuskerk, Oekene 

We bidden voor mensen die licht brengen, voor mensen die eenzaam zijn, die angstig zijn. 
Voor mensen in de psychiatrische hulpverlening. Voor hen die werken in de psychiatrie.  


