
LAUDATO SI 
 

We zijn vandaag de laatste dag van de maand september, de maand waarin we aandacht hebben voor 

de schepping. Zondag 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi. De heilige 

bij uitstek die vol vreugde zong: ‘Laudato si…’. ‘Geloofd zijt Gij Heer om heel de schepping waarin 

we mogen leven en samen leven. Op de vooravond van Franciscus’ feest zal paus Franciscus in Assisi 

zijn nieuwe encycliek ondertekenen. Het wordt een vervolg op de encycliek ‘Laudato si’ én tevens 

een sociale encycliek die luistert naar de titel: ‘Wij zijn allen broeders’. Voor we de boodschap van 

deze nieuwe encycliek ontvangen blikken we nog even terug op de ‘groene’ encycliek van onze paus.  
 

Ecologische opvoeding en spiritualiteit 

‘Laudato si’ besluit met een mooi hoofdstukje waarin de paus oproept tot het veranderen en 

vernieuwen van de mensheid. De schepping is ons gemeenschappelijk huis en thuis. Meer dan ooit 

beseffen hoe we op elkaar zijn aangewezen, hoe we wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Denken 

we maar aan de heersende coronacrisis. Die maakt geen onderscheid tussen rang of stand, kent geen 

grenzen of culturen. Allen zijn we er op één of andere manier mee geconfronteerd. Wederzijds 

afhankelijk, wat vertelt dat eveneens een gedeelde toekomst onontbeerlijk is. Zo is het altijd opnieuw 

mogelijk het vermogen te ontwikkelen om de gerichtheid op zichzelf te verlaten en naar de ander om 

te zien en toe te gaan. Wanneer we ons dit vermogen niet eigen maken, erkennen we de eigenwaarde 

van de andere schepselen niet. Dan blijkt de mens niet meer geïnteresseerd om voor de ander te 

zorgen en met waardering en respect naar de ander om te zien. Het is mogelijk te veranderen, 

tenminste als de wil er is! 
 

Vanuit christelijke spiritualiteit 

Christelijke spiritualiteit wil een weg wijzen om nieuwe levenskwaliteit te verstaan. Ze moedigt aan 

om profetisch in het leven te staan. Deze houding is in staat om een diepe vreugde te wekken, zonder 

voortdurend door consumptie geobsedeerd te zijn. Het is dat oude onderricht dat in verschillende 

godsdienstige tradities, en ook in de bijbel, terug te vinden is: ‘minder is meer’. Altijd maar meer leidt 

het hart immers af en verhindert om eenvoudige dingen en momenten te waarderen. Christelijke 

spiritualiteit wil ons leren te groeien in soberheid en eenvoud. Het leert ons om met wat minder 

tevreden te zijn. Dit is het verhaal van terugkeren naar de eenvoud. Pas in eenvoud kunnen we stil 

staan om te genieten van de kleine dingen, om dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die het leven 

ons biedt. Het is een uitdaging om vandaag en morgen te groeien naar een ‘gelukkige soberheid’.  

 

Christelijk gebed met de schepping 

Met het volgende gebed van paus Franciscus wordt ‘Laudato si’ besloten: 

 

Vader, wij loven U, samen met alle schepselen die voortkomen uit uw hand.  
Zij zijn van U, zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde. 
Geprezen zijt Gij. 
Jezus, Zoon van God, alles werd door U geschapen. 
U werd gevormd in de schoot van Maria, U werd een deel van deze aarde, 
U keek naar deze wereld met menselijke ogen. 
U leeft in elk schepsel, als verheerlijkte Verrezene. 
Geprezen zijt Gij. 
Heilige Geest, door uw licht richt U deze wereld naar de liefde van de Vader. 
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping. 
U leeft ook in ons hart om ons aan te zetten tot het goede. 
Geprezen zijt Gij. 



O, Drie-Ene God, onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde, 
leer ons U te aanschouwen in de schoonheid van het universum waar alles spreekt van U. 
Wek onze lof en dankbaarheid op voor elk schepsel dat U geschapen hebt. 
Schenk ons uw genade om ons innig verbonden te voelen met al wat bestaat. 
Liefdevolle God, toon ons onze plaats in deze wereld 
als instrumenten van uw liefde voor alle schepselen op deze aarde 
omdat geen ervan vergeten wordt door U. 
Verlicht de machtigen en de rijken 
opdat ze behoed worden voor de zonde van onverschilligheid, 
opdat ze houden van het gemeenschappelijk goed, 
zich ontfermen over de armen en zorg dragen voor de aarde die we bewonen. 
De armen en de aarde smeken U, Heer, door uw macht en uw licht, 
bescherm elk leven, schenk ons een betere toekomst, 
laat uw Rijk komen van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. 
Geprezen zijt Gij.  
Amen. 
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