
LAUDATO SI 

 

Sinds enige jaren is de maand september de ‘maand van de schepping’. Christenen en mensen van 

goede wil hebben de handen en de harten ineen gelegd, om in deze maand aandacht te hebben voor 

ons gemeenschappelijk huis: de schepping. De eerste zondag van september is nu de 

‘scheppingszondag’. We gaan op weg tot 4 oktober, het feest van Franciscus van Assisi, de heilige bij 

uitstek die ons de ogen opent voor het mooie van de schepping. 

 

Laudato si ! 

Geprezen zijt Gij, Heer! Het zijn de beginwoorden van Franciscus zijn loflied op de schepping. In alle 

toonaarden bezingt hij het wonder van de natuur dat ons gegeven is, waarin wij mogen leven, 

waarvan wij mogen genieten. Een loflied, en tegelijkertijd een oproep om met eerbied en respect om 

te gaan met het mooie en het goede dat ons is toevertrouwd. Vele jaren na de heilige Franciscus van 

Assisi heeft zijn naamgenoot, paus Franciscus, dezelfde woorden in de mond genomen. ‘Laudato si’ 

zijn de beginwoorden van zijn encycliek die hij vijf jaar geleden, op het feest van Pinksteren 2015, 

ondertekende. Het wordt ook wel eens de ‘groene encycliek’ van paus Franciscus genoemd. Het is 

goed eens stil te staan bij zijn boodschap, bij de vraag: ‘Wat is er met ons huis, met de schepping 

gebeurd.’ Oplossingen voor het milieuprobleem en het samenleven vragen ook een verandering van 

het menselijk gedrag. Een verandering die gaat van consumptie naar offer, van hebzucht naar 

vrijgevigheid, van verkwisting naar het vermogen om te delen. Het is wellicht de ascese die we 

vandaag nodig hebben: leren geven en niet alleen afstand doen van iets. De nodige verandering bij de 

mens gaat over een manier van liefhebben, van beetje bij beetje overgaan van wat ik wil naar wat 

Gods wereld nodig heeft. 

 

Gebed voor onze aarde 

Paus Franciscus nodigt elke mens van goede wil uit aandacht te hebben voor de schepping en voor de 

aarde. Hij verwoordt het mooi in een gebed voor de aarde. Het kan ook ons op weg zetten… 

 

Almachtige God, 
U bent aanwezig in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen. 
U omarmt alles wat bestaat met uw liefde. 
Stort uw liefdeskracht ook uit over ons, 
opdat wij het leven en de schoonheid beschermen. 
Overstelp ons met uw vrede, opdat wij als broers en zusters samen leven, 
zonder iemand kwaad te berokkenen. 
O, God van de armen, help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden, 
en die zo kostbaar zijn in uw ogen, bij te staan. 
Genees ons, opdat wij beschermers van de aarde worden 
en ons niet gedragen als roofdieren. 
Genees ons, opdat wij zaaiers van schoonheid worden en niet een vervuiling en vernietiging. 
Raak de harten van hen die eigen profijt najagen ten koste van de aarde en de armen. 
Leer ons alles naar waarde te schatten, en vol bewondering te aanschouwen. 
Laat ons op onze weg naar het oneindig licht, 
ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle schepselen. 
Dank U omdat U, nu en altijd, bij ons bent. 
Wij vragen U, sterk ons in deze strijd voor rechtvaardigheid, liefde en vrede. 
 



(wordt vervolgd…) 
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