
VAN LOCKDOWN NAAR VAKANTIE! 
 

Misschien denken mensen er anders over, maar de voorbije lockdown-periode was zeker geen 
vakantie. Vraag het maar aan de mensen die keihard gewerkt hebben in de zorg. Vraag het 
maar aan die mensen die gezorgd hebben dat wij van het ‘brood nodige’ voorzien bleven. Van 
het ene moment op het andere werd het leven anders. We kwamen niet terecht in het 
luilekkerland van ‘zalig niets doen’. Het leven ging verder. Op zoveel manieren is geprobeerd 
om de verbondenheid beter en sterker te maken. Zoveel inzet en engagement leidden tot 
mooie dingen. Hopelijk gaat zoveel moois nu niet verloren… 
 

Van een tijd van ‘minder’… 
Laten we de lockdown maar een ‘tijd van minder’ noemen. Er werd paal en perk gesteld aan de 
vrijheid die zo heilig voor ons geworden is. Er kon geschrapt worden in de agenda, want er 
waren minder vergaderingen en bijeenkomsten. Door het thuiswerk was er de mogelijkheid om 
minder vroeg te moeten opstaan. Opeens waren er minder ontmoetingen met mensen en 
werden we meer op elkaar aangewezen. Voor wie de weg op moest voor het werk werd er 
minder tijd verloren omwille van de verminderde drukte onderweg. Dat bracht ook mee dat er 
minder vervuiling in de lucht hing. Er was minder mogelijkheid om het weekend met 
amusement en ontspanning in te vullen. En de lijst kunnen we nog langer maken… Zoveel in 
eens minder! En dat woog op heel veel mensen. Het heeft ongetwijfeld ook kwetsuren gebracht 
in het leven van mensen. Het zal tijd vragen om deze wonden te laten genezen. Maar zoals het 
zo vaak herhaald werd: ‘Samen geraken we erdoor’! Hopelijk vergeten we dat niet. Oog en oor 
hebben voor elkaar, samen, zal dus broodnodig zijn. Het ‘meer’ van de komende vakantietijd zal 
ons daarin wellicht helpen. 
 

Naar een tijd van ‘meer’ 
Vakantie gaat over vrijheid, over ‘vrij zijn van’, ‘vrij zijn voor’. Dat is iets anders dan de teugels nu 
ongeremd losgooien. De epidemie is dan wel verzwakt, ze is nog niet verdwenen! Maar toch 
wordt ons de vakantie gegund als een tijd van ‘meer’. Vakantie is tijd maken om gewoon goed 
te zijn, liefdevol en vriendelijk voor wie je mag ontmoeten. Het is tijd om meer te lachen, en het 
leven met gezonde humor te kruiden. Je mag tijd maken om meer te luisteren naar het verhaal 
van je tochtgenoten. Tijd om de vriendschap weer meer te vieren tijdens het kamp van onze 
kinderen en jongeren. Ook al gebeurt het nu in hun eigen bubbel. We krijgen de tijd om met 
meer aandacht in het leven te staan. Aandacht voor de ander, voor de natuur, voor de 
schepping. Want het is een mens onwaardig om oppervlakkig door het leven te gaan. En 
waarom mag het niet een tijd zijn om wat meer in de stilte te vertoeven, wat meer te bidden. Zo 
worden we ons meer bewust dat God met ons begaan is. Hij draagt ons, wij gaan hem echt ter 
harte. Laat de vakantie een tijd zijn om meer te beminnen en meer bemind te worden. Want een 
leven waarin alleen het verstand meespeelt doet ons geluk en dat van anderen krimpen. Mag de 
komende vakantie een tijd zijn van meer genieten. Genieten van zoveel moois dat ons omgeeft. 
Als we het mooie tenminste willen zien.  
 

Een deugddoende vakantie gewenst 
Van ‘minder’ naar ‘meer’, zo kunnen we de voorbije periode omschrijven. Hoewel sommigen 
gaan zeggen dat de lockdown ook een tijd van ‘meer’ was. Meer tijd om na te denken, om in het 
gezin aanwezig te zijn. Maar ook was het een tijd van ‘meer’ zorgen maken over wat de 
toekomst gaat brengen. Hoe dan ook wens ik jullie allen een deugddoende en welverdiende 
vakantie toe. Jawel, een tijd van ‘meer’. Meer oog en aandacht voor verbondenheid, voor het 
goede en het mooie. En laten we dat ‘meer’ maar verder weven door het leven na de vakantie. 
We hebben mee gemaakt hoe een virusje ons in zijn greep hield, het leven op zijn kop zette en 
onwezenlijk maakte. Het ‘meer’ van onze goedheid en zorg zal een nieuw samenleven laten 
geboren worden. Ik wens je toe dat de vakantie die je gegund wordt de aanzet mag zijn van een 
nieuw begin. Een begin, dat verder gaat, samen met velen. Want ‘samen’… Geraken we erdoor 
en vooruit.  
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