
NAVOLGER 
 

Het is eigen aan leidinggevende figuren dat ze er al het mogelijke aan doen om navolgers te 
hebben. Alles wordt uit de truckendoos gehaald om mensen gunstig te stemmen, om hen tot 
navolging uit te nodigen. Met de nodige aanhang en navolging wil men een doel bereiken. Nu 
zijn er echter verschillende doelen die kunnen gediend worden. Helaas kent niet ieder doel een 
positieve invloed op het welzijn van de samenleving. En, navolging kan ook iets hebben van 
onbedachtzame kuddegeest. Aan wie of wat wil de waarachtige navolger dienstbaar zijn? 
 

Een navolger van Christus willen zijn 
Ik geef je hier graag een verhaal mee. Laten we het een eigentijdse vaderspreuk noemen… 
 

Iemand was voor een stille week te gast in een abdij. 
Hij zei tegen broeder Jacobus: ‘Ik zou best een navolger van Jezus Christus willen zijn, maar ik 
vrees dat ik te weinig talent heb.’ 
De oude Jacobus keek de man vol verbazing aan en zei: 
‘Te weinig talent, wat is dat nu weer? 
Iedereen kan altijd en overal navolger van Christus zijn. 
Navolger is de mens die in zijn hart vrijwillig kiest om een ware leerling van de Heer te zijn. 
En hij legt zichzelf de discipline op om leerling te blijven. 
Dat kun je nu doen in een klooster onder gezag van een kloosterregel. 
Je kan ook navolger zijn volgens een zelf gestelde vorm van onthechting. 
Waar je ook woont, in welke situatie je ook verkeert, altijd heb je de mogelijkheid om Christus 
na te volgen. 
Heus, denk niet dat je voor vroomheid per se in een klooster moet zijn. 
Maak van je hart een kloostercel en verblijf met een zekere regelmaat in deze binnenkamer. 
In orde en regelmaat ligt de gehoorzaamheid van de navolger, in onthechting ligt zijn vrijwillige 
keuze, en in het gebed worstelt hij om te groeien in die liefdevolle verbondenheid met God.’ 
 

Een uitnodigende parabel is dit toch. Wil ik als christen echt navolger van Jezus zijn? Durf ik er 
in alle vrijheid voor te kiezen om leerling van Hem te blijven? Een positief antwoord zal 
zichtbaar worden in de manier waarop we met elkaar omgaan. Het zal hoorbaar worden in de 
taal waarin wij ons levensverhaal met elkaar delen.  
 

Orde en regelmaat 
Een waarachtige en oprechte navolger kunnen wij allen worden. Daarvoor zijn orde en 
regelmaat nodig. Misschien hebben we die orde en regelmaat wel weer geleerd gedurende de 
voorbije lockdown? Orde in ons dag- en werkschema. Heel anders dan het vroegere vaak 
chaotisch hollen van her naar der. Regelmaat in onze engagementen. Regelmaat in onze 
ontmoetingen thuis, in het samenzijn in de eigen bubbel. Regelmaat in de momenten van stil 
worden en te bidden. Een navolger van Jezus, een christen, kiest voor orde en regelmaat om het 
leven aan Hem te spiegelen. Het is leerling blijven in de school van de Liefde.  
 

Niet te soft ? 
O ik weet het wel. Voor sommigen zal dit veel te melig en te soft in de oren klinken. En ja, het is 
een andere taal dan deze die de wereld spreekt. Jezus heeft zich ook niet gespiegeld aan de 
wereld van macht, van gewin en van prestige. Zijn wereld is er één van zorg om elkaar, van 
barmhartigheid. In zijn wereld wordt gekozen voor de gewonde, gekwetste en weerloze mens.  
Zijn navolgers aarzelen dan ook niet om in elke mens Hem te ontmoeten. Het is zijn leerling 
zijn. Leerlingen die een verschil kunnen maken in deze samenleving. 
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