STRAATKUNSTENAARS

De winkels zijn terug geopend. Er is al wat meer volk op weg door de straten van dorpen en
steden. Beetje bij beetje, aarzelend, lijkt het gewone leven zich wat te hernemen. De
maatregelen blijven wel nog van tel. En dat zal wellicht nog een hele tijd zo zijn. Mondmaskers
verschijnen in het beeld, de afstand wordt onderhouden. We gaan een tijd met beperkingen
tegemoet. Tijd welicht ook voor een nieuwe start...

Kunst in de straat

Tydens deze (mijn) corona-retraite heb ik vaak gedacht aan de straatkunstenaars. Bij gewone
gezellige drukte zie en hoor je ze in winkelstraten. Ze spelen op hun dwarsfluit of gitaar. Ze
vrolijken de passanten op met hun muziek. Anderen werken soms ongezien en in de nacht. Op
muren van vervallen gebouwen brengen ze eigentijdse muurschilderingen aan. Wat grauw en
grijs is, dat fleuren zij op met hun kunstwerken. Straatkunstenaars... Waar dorre en grijze
plaatsen zin in de stad van de mens, daar brengen zij met hun talent en creativiteit nieuw leven.
Waar alles doods lijkt, daar laten zij toch het leven weer opborrelen. Straatkunstenaars die
hebben iets van Pasen in zich. Ze zijn niet tegen te houden om te getuigen van het leven en de
liefde. Ze dragen ook iets van Pinksteren in zich. Bezield en begeesterend gaan ze met hun
talenten aan de slag. Zo'n kunst in de straat van het leven, dat doet deugd. Daar herleeft een
mens van.

Vrijwilligers

Vandaag, 27 mei, zouden wij in de pastorale eenheid Heilige Damiaan onze vrijwilligers in de
bloemetjes zetten. Het dankmoment en de kaas- en wijntafel waren voorzien. Maar corona heeft
er anders over beslist. Maar uitstel is zeker geen afstel! Onze vele vrijwilligers in de
kerkgemeenschap verdienen een warm ‘dank je wel'. Elk op hun eigen wijze hebben ze iets van
een straatkunstenaar. Ze gaan mee op weg door de straten van onze gemeenschap. Bij de
verschillende ontmoetingen zijn zij er bij en steken de handen uit de mouwen. Zoveel
verschillende engagementen willen zij behartigen, ieder naar godsvrucht en vermogen. Maar ze
brengen kleur in het samenleven van onze gemeenschap. Hun creatief engagement en hun zorg
zijn bouwsteentjes voor een warmhartig samenleven. Ze laten nieuw leven opborrelen. Dank je
wel, beste vrijwilligers, voor jullie dragend engagement in onze gemeenschap. Jullie zijn de
pastorale straatkunstenaars die we broodnodig hebben. Dank voor het Pasen dat jullie laten
gebeuren in onze gemeenschap. Dank omdat je de begeestering en bezieling van Pinksteren
laat waaien. Van harte dank je wel!

Vanuit de bovenzaal

Maar nu leven we nog in de bovenzaal. Net zoals de leerlingen en Maria samen bleven achter
gesloten deuren. Zij uit vrees voor de Joden. Wij uit vrees voor corona. Maar precies in de
bovenzaal komt Jezus om zijn leerlingen en Maria toe te rusten met vrede en met die andere
helper, de heilige Geest. Hij komt ook bij ons. Laten wij ons ook maar toerusten met zijn vrede.
Vrede die we meer dan ooit nodig hebben om in vertrouwen nieuw leven te laten opborrelen.
Mag zijn Geest ons bezielen om waarachtig en van harte te getuigen — in woord en daad — van
zijn levengevende Liefde. Vrijwilliger of beroepskracht, laten we straatkunstenaars worden in
onze geloofsgemeenschap. Dat kan een nieuw en warm begin inluiden, wanneer de
maatregelen straks nog wat versoepeld worden.

lemand zet me onlangs: ‘Toch opvallend hoe in deze tijd van beperkingen mensen wat liever
geworden zijn voor elkaar.’ En het is waar, op verschillende plaatsen ontmoet je mensen met
vriendelijkheid op hun gezicht. Mag dat hopelijk zo blijven. Het is in die liefde en vriendelijkheid
dat straatkunstenaars zich niet beperken.

Johan Loones
(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be)
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