
PINKSTEREN IN ZICHT… 
 

Morgen vieren we het feest van Hemelvaart. Jezus wordt ten hemel opgenomen, onttrokken aan het 
zicht van zijn leerlingen. Zij worden toegerust met kracht. Kracht en moed om in het leven van elke dag 
er een beetje hemel van te maken. Die kracht zullen ze ontvangen met Pinksteren. Het vuur van de 
heilige Geest. Dat vuur dat bezielt en begeestert om in woord en daad getuigenis af te leggen van Gods 
grote daden. Deze laatste etappe van de paastijd, de pinksternoveen, kunnen wij helaas nog altijd niet 
samen vieren. Wellicht is het goed om ons in onze lockdown in het gezelschap van de leerlingen en van 
Maria te vervoegen. 
 

De leerlingen en Maria, samen in hun kot 
Ook de leerlingen en Maria kenden na Pasen hun lockdown. Het wordt mooi verteld in de Handelingen 
van de apostelen en het evangelie van Johannes. De leerlingen en Maria legden zichzelf een lockdown 
op. Niet uit angst voor één of ander virus. Wel uit vrees voor de Joden. Net als wij waren zij waakzaam en 
wachtend op nieuwe en betere tijden. Waakzaam, wachtend én ook biddend waren ze in het gesloten 
cenakel samen. Alleen Jezus breekt binnen. Hij komt bij hen en overmeestert hun angst en vrees. Hij rust 
hen toe met de kracht van de heilige Geest. Die Geest zorgt er voor dat ze niet meer tegen te houden 
zijn. Ze breken naar buiten, ontmoeten zovelen. En ze getuigen allen van Gods grote daden. Met 
Pinksteren werden ze gedoopt met vuur van de Liefde. Dat zet hen in beweging om met hun leven, in 
woord en daad, die Liefde die Jezus betoond heeft te laten gebeuren in het leven van elke dag. Zo wordt 
het écht Pinksteren. Wanneer die Liefde niet alleen met de mond beleden wordt, maar vooral wanneer 
die Liefde vanuit het hart geleefd wordt. 
 

Leef volgens de Geest 
De coronamaatregelen in onze samenleving versoepelen, beetje bij beetje en voorzichtig. Voor sommige 
mensen wegen de maatregelen zwaar. En het is heel begrijpelijk. Er zijn ontmoetingen met geliefden en 
vrienden die nog niet mogelijk zijn. Door de maatregelen kunnen vrijwilligers nog niet ten volle hun 
engagement terug opnemen. Doordat vaak de verveling toeslaat weegt dit. Met de leerlingen en Maria 
mogen we waken en wachten. En vooral hopen en bidden om licht en kracht voor mensen die lijden, die 
solidariteit betonen, die werken aan vrede en verbondenheid onder mensen. We mogen in deze 
pinksternoveen bidden om de heilige Geest voor ieder van ons. Want we mogen al een beetje meer uit 
ons kot. Wanneer we straks weer volledig uit ons kot mogen, van wie gaan wij dan getuigen in ons 
nieuwe samenleven?  
Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets doen: het is de Geest die ons kracht geeft om 
door te gaan. Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk 
en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest.  
Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg 
te gaan. Doof het brandend vuur van de liefde niet, leef voor God en voor de mensen. Deel het Evangelie 
mee in woord en daad aan diegenen die u op uw weg ontmoet. Het is samen getuigen van Gods grote 
daden. 
 

Open je hart voor Pinksteren 
Ons hart openen voor Pinksteren is kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk 
antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. 
Pinksteren is: het komen van de Geest in het hart van de mens, maar ook in de gemeenschap. 
Pinksteren zal dus ook te maken hebben met het kijken naar de Geest en hoe Hij werkt in de 
gemeenschap, en zoeken hoe we daar samen een antwoord op kunnen geven. En dit omvat alle 
domeinen van ons leven, niet alleen ons gebedsleven – ook het dagelijkse leven met alle kleine en grote 
keuzes die we daarin voortdurend moeten maken – het omvat ook het beroepsleven, de ontspanning, 
het omgaan met mensen en dingen. Mag het vuur van Zijn Liefde in je hart ontbranden. Mag het door je 
leven warmte geven aan een hernieuwd samenleven. 
 

Van harte wens ik jullie allen een hoopvol Pinksteren. 
Kom, Heilige Geest en keer alles ten goede. 
 
Johan Loones     
(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be)  
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