
MARIA IN CORONATIJD 
 

De bedevaartsoorden liggen er stil bij in deze meidagen. Geen parochiale bedevaart, geen overvloed aan 
vieringen in de bedevaartsoorden,… Waar anders veel mensen en groepen samen komen om Maria te 
eren en te vieren, is er nu de rust en de stilte. Alleen de stille vlammetjes van de brandende kaarsen 
spreken ons toe. Ze vertellen het verhaal van mensen die de nabijheid van Maria zoeken. Ze vertellen 
over de vreugden en zorgen die mensen op hun levenslange pelgrimsreis meedragen. Het zijn 
vlammetjes van hoop en vertrouwen. Want Maria is onze moeder. Bij haar mogen we ons geborgen 
weten, dit bij lief en bij leed. 
 

Vanuit ons kot… 
Ja, de uitspraak ‘blij in uw kot’ zal nog lange tijd gebruikt worden en blijven nazinderen. Het is dan ook 
vanuit ons kot dat we deze meimaand beleven. Alhoewel, essentiële verplaatsingen, met enkelen, die 
mogen al terug. Waarom in deze dagen niet eens een wandelingetje maken tot bij een kapelletje in de 
buurt. Bewegen is goed in deze dagen. En een stamelend en aarzelend gebed spreekt van vertrouwen. 
Vertrouwen dat we niet alleen gelaten worden. Vertrouwen dat de hoop onze kracht en onze sterkte is. 
Wie toch liever thuis blijft kan ook verbonden leven met zoveel anderen. Waarom ’s avonds bijvoorbeeld 
niet een kaarsje ontsteken bij het beeld van Maria (als je dat nog hebt!)? Een kaarsje dat uitnodigt tot 
een eenvoudig gebed, tot een ‘Wees gegroet, Maria.’ Dit gebed wil ons verbinden met zoveel mensen 
die in deze dagen zorg dragen voor anderen. Een gebed wil het zijn voor mensen die grote moeite 
hebben met het ‘op afstand leven’. Het kan een gebed van troost zijn voor allen die nu gebukt gaan 
onder lijden en gemis. Wanneer we ’s avonds om 20 uur applaudisseren voor mensen in de zorg, 
waarom dan ook niet een applaus voor Maria in deze meimaand. Een stil applaus, waarin het eenvoudige 
‘wees gegroet’ een gebed van hoop en vertrouwen mag worden. Vanuit ons kot gaan we Maria niet 
vergeten in deze meimaand. Zij vergeet ons ook niet! 
 

Doe maar wat Hij u zeggen zal 
We horen het vandaag wel eens zeggen: ‘De religie is aan het terugkeren.’ Ik vraag mij dan altijd af wie 
of wat er aan het terugkeren is. Gaat het over praktijken die ons rust en kalmte geven, een beetje 
mindfulness in het drukke bestaan van mensen? Gaat het over zoethoudertjes die één of andere 
vervulling van zin geven? Voor mij hoeft in die zin religie niet terug te keren. Het gaat veeleer over wij 
zelf die moeten terugkeren. Terugkeren naar Jezus. Doen wat Hij ons zeggen zal. Het zijn van de weinige 
woorden die Maria in het evangelie gesproken heeft, op de bruiloft te Kana. Woorden die tot op 
vandaag een wegwijzer blijven om te groeien in geloof. En dat groeien zal maar lukken wanneer we 
terugkeren naar Jezus. Zijn Geest mag en wil ons doordringen. Die Geest van Liefde zal onze diepste 
levensvervulling zijn. Dat is de boodschap die ook Maria ons meegeeft, wanneer we met onze vreugden 
en zorgen tot bij haar komen. Niet dat zo met een vingerknip al onze problemen opgelost worden. Wel 
dat wij toegerust worden met liefde en kracht, om naar Jezus’ voorbeeld zorgzaam en liefdevol in het 
leven te staan. 
 

Moeder zijn als Maria 
Zondag laatst was het moederdag. Neen, door de maatregelen werd het niet uitgesteld. We zijn 
dankbaar voor onze moeders, voor allen die met een moederlijke zorg in het leven staan. Misschien 
hebben we zondag onze moeder van nabij gemist. Of hebben we op een creatieve manier de 
verbondenheid met elkaar gevierd. Gelukkig blijft de liefde van en voor moeder zorgen voor de 
verbondenheid in het hart. Ook dat mogen we leren van Maria… 
 

Daarom geef ik nog graag een paar woorden mee uit een mooi gedicht van Frans Weerts: 
 

Moeder zijn 
is een stukje van de schepping in je handen krijgen. 
 

Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede. 
Het is antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden. 
Het is veel zien en nog meer zwijgen, een kloppend hart zijn voor het zoekende kind. 
 

Moeder zijn is kinderen "groot" brengen, tot zichzelf brengen, 
om ze dan los te laten, op weg te zetten en te laten gaan. 
Moeder zijn is afscheid nemen en afstand doen. 
Het is de kinderen toevertrouwen aan het leven, aan henzelf en aan God. 
Het is de parel uit Gods handen, weer toe vertrouwen aan Zijn handen. 
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