
EN HET WORDT PASEN ! 
 

‘Blijf in uw kot!’… Ook in deze Goede Week. Geef toe, het wordt een bizarre Goede Week. Voor 
Christenen de belangrijkste week van een heel jaar. Het wordt de eerste keer (en hopelijk de laatste keer) 
dat we deze sterke momenten niet samen kunnen vieren. En dat geeft een raar gevoel. De leegte en de 
stilte is nog krachtiger dan anders. Andere activiteiten stellen we uit naar een latere datum. De Goede 
Week en Pasen kunnen we helaas niet uitstellen! We kunnen toch moeilijk Pasen na Pinksteren vieren! Je 
verjaardag en geboortedag kan je helaas ook niet uitstellen. Het wordt dus Pasen, het hoogtepunt van 
het liturgische jaar. Maar het wordt anders dan anders… 
 

Samen in beweging 
Wanneer we heel de dynamiek van de Goede Week overlopen, dan valt het op hoe we doorheen de 
vieringen samen in beweging komen. Met Jezus bewegen we vooruit op een ongekende weg. Het begint 
met Palmzondag. We gaan in processie en wuiven met groene takken Jezus tegemoet. Op Witte 
Donderdag gaan we samen met Jezus aan tafel, zijn laatste avondmaal. En dan gaan we de nacht in. De 
nacht van waken en bidden in Getsemane. We delen in Jezus’ nacht van angst en verlatenheid. Op 
Goede Vrijdag gaan we met Jezus de verschillende staties van de kruisweg. We delen in het lot van de 
omstaanders op Jezus’ lijdensweg, als Veronica, als de wenende vrouwen, als Simon van Cyrene, als 
Maria en Johannes. En dan valt de stilte van Stille Zaterdag. De stilte en de leegte van het graf. In die 
donkere stilte vieren we de Paasnacht. We geven licht door aan elkaar. Zijn licht. Zijn Liefde als een licht, 
sterker dan alle dood. En we voelen de besprenkeling van het nieuwe gewijde doopwater. De 
herinnering aan ons doopsel en de oproep om als gedoopte en opgestane mensen te leven. Dat is leven 
naar Jezus’ voorbeeld. Want in Hem is Gods Liefde ten volle aan het licht gekomen. Dit alles, dit samen 
bewegen op de weg naar Pasen moeten we dit jaar missen. Want we moeten in ons kot blijven! 
 

Raak de wonden aan 
Ja, het zal een eigenaardige week zijn. Een lange stille week met tijd om te waken en te bidden bij de 
wonden van deze wereld die getekend is door de coronacrisis. De wonden aanraken is deelgenoot 
worden van zovelen die deze dagen gekwetst door het leven gaan. Ik denk aan mensen getekend door 
eenzaamheid, thuis of in verzorgingstehuizen. Er zijn de verzorgenden en verpleegkundigen die 
vermoeid raken, zich soms machteloos voelen. Ik denk aan de vele zieken en de families die gedompeld 
worden in rouw. Anderen doen, zo goed en zo kwaad als het gaat, hun dagelijkse arbeid om het 
dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Gezinnen, zelfstandigen en bedrijven zien een 
financiële put op zich af komen. Hopeloosheid en machteloosheid tekent veel mensenlevens. Alleen zien 
we het niet altijd. De crisis die we nu doormaken is als een echte kruisweg. Op die weg de wonden 
aanraken is ons verbonden voelen met elkaar. In ons gebed mogen we ons verbonden weten met elkaar. 
Onze eigen wonden en pijn, en die van elkaar, mogen we toevertrouwen aan Gods Liefde. Hoe afwezig 
hij ook lijkt, God laat ons nooit vallen. Want het wordt Pasen! 
 

De overwinning van de hoop en de liefde 
Ik wens jullie allen van harte een bemoedigend, hoopvol en liefdevol Paasfeest toe. Pasen, anders dan 
anders. Maar de klokken gaan luiden om de hoop en de liefde uit te dragen over onze gemeenschappen. 
Want Pasen is niet het feest van de overwinnaars, van Jezus die zegepraalt over de dood. Pasen is God 
zelf die door de gekruisigde Jezus zelf tot ons zegt: ‘De hoop en de liefde is sterker dan alle dodende 
krachten en machten.’ Het verhaal van de overwinnaars is voor de geschiedenisboeken. Het verhaal van 
hoop en liefde is voor het hart. Dat verhaal is Pasen. In Jezus geeft God stem aan de liefde die alles 
overwint. Hij geeft stem aan de stemlozen en de ongezienen in deze wereld. Mensen getekend door 
onrecht en lijden. Die stem mogen wij zijn voor elkaar. Door zoveel zorgende verbondenheid is het 
wellicht een vroege Pasen geworden dit jaar. Hopelijk blijft Pasen duren, ook na de coronacrisis, door 
mensen die anders gaan leven, van levensmentaliteit veranderen en stem blijven geven aan de hoop en 
de liefde. 
 

Voor jullie, en allen die je dierbaar zijn, heel graag een zalig Paasfeest! 
 

Johan Loones     
(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be) 
 

 
Wil je toch in beweging komen deze dagen, dan kan je gerust even naar de kerk komen voor een 
individueel moment van stil gebed. Op deze bijzondere dagen zijn onze kerken open. Lees er verder 
meer over op de volgende bladzijde. Je bent welkom, weliswaar met het bewaren van de nodige afstand! 
Wanneer de eerste publieke viering terug mogelijk wordt gaan we het doopwater wijden en het licht van 
de nieuwe paaskaars feestelijk verwelkomen in ons midden.  
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