
HONGER ! NAAR WIE ? NAAR WAT ? 
 

In het nieuws horen of lezen we er zelden over: honger in de wereld. Op veel plaatsen leven 
mensen in ontbering. Hongersnood is er nog op verschillende plaatsen op onze wereldbol. 
Broederlijk Delen wil in deze vastentijd onze ogen openen! Zien wij die mensen, onze broers en 
zussen, die getekend zijn door honger? Het is nu de gunstige tijd om te delen. Delen met en 
voor wie het essentiële in het leven moet ontberen. Ja, in onze wereld sterven nog dagelijks 
mensen bij een gebrek aan voedsel. Schrijnend is het in onze welvaartswereld, dat er nog 
honger is! 
 
Ken jij dat hongerige gevoel? 
Hoe is het vandaag met jouw honger gesteld? Aan voedsel ontbreekt het ons zeker niet. Kijk 
maar naar het aanbod in de voedingswinkels. Lees er maar de reclamefolders bij feestelijke 
gelegenheden op na. Het ontbreekt ons aan niets om de innerlijke mens te versterken. En 
hoewel wij soms oververzadigd lijken, toch ontmoet ik mensen met dat hongerige gevoel.  
In het verhaal van jongeren klinkt vaak door hoe ze hongeren naar aandacht, naar genegenheid. 
Ze hebben quasi alles om gelukkig te zijn. In de virtuele en digitale wereld hebben ze 
honderden vrienden. Het ontbeekt hen niet aan relaties en verbondenheid, wat leuk is. En toch 
is er een gemis en een nood. Die honger naar aandacht en nabijheid.  
Bij sommige mensen ontmoet je vaak een honger naar macht, naar aanzien en prestige. Zij zijn 
de baas. Vaak hebben zij fijnzinnige manieren om anderen in hun greep te krijgen. We zien dan 
ook dat hun honger nooit voldaan raakt. Tegelijkertijd maakt hun honger hen ook heel 
eenzaam. Velen kunnen dan wel buigen voor de macht. Toch zijn ze vaak zo alleen. Het 
ontbreekt hen aan een mens om ‘van hart tot hart’, of om ‘van mens tot mens’ het leven te 
delen. 
En, soms lijkt het er op dat wij geen honger meer hebben! Want we hebben toch alles om 
gelukkig te zijn. We hebben overvloed. Er is voldoende welvaart. Maar wanneer het om welzijn 
gaat, blijven toch nog velen op hun honger zitten.  
 
Gezond en zinvol eten 
Terwijl ik dit schrijf komt mij een gesprek voor ogen over en met een godsdienstleerkracht in 
het katholiek onderwijs. De ervaring van een oud-godsdienstleerkracht komt ter sprake die ooit, 
nu toch al een twintig jaar geleden, zei: ‘Godsdienst onderwijzen, dat is als eten geven aan 
mensen die geen honger hebben.’ Waarop de jonge godsdienstleerkracht vertelt dat je vandaag 
met moslimleerlingen gemakkelijker over bidden kan spreken, dan met jonge christenen. Zijn 
velen vandaag dan echt de smaak verloren voor het zinvolle en gezonde voedsel van ons 
geloof? 
Het is een feit dat de wereld vandaag God niet meer nodig heeft. En ja, je kan gelukkig zijn 
vandaag zonder te geloven in God. Dat is nu eenmaal ieder zijn vrijheid. En elkaars vrijheid en 
overtuiging willen we uiteraard respecteren. Maar wie zegt Christen te zijn kan toch niet anders 
dan in alle eerlijkheid het voedsel van het geloof met elkaar te delen? Wie zich bekent als 
Christen zal toch honger hebben? Honger naar dat woord van God. Honger naar die blijde 
boodschap. Honger naar een leven dat afstraling wil zijn van wat Jezus ons heeft voorgeleefd.  
 
Koken met Jezus 
Het was destijds een satirisch programma op televisie: ‘Koken met Jezus!’ Te midden van alle 
kookboeken en bijhorende programma’s die vandaag worden aangeboden, kan ‘koken met 
Jezus’ onze spirituele honger lenigen. De ingrediënten van zijn boodschap geven ons een recept 
om te groeien in een broederlijk en menswaardig samenleven. Gevoed door zijn woord, worden 
mensen krachtig om dit woord handen en voeten te geven in deze wereld. Het is aan ons, 
Christenen, onze honger aan te scherpen. Want geloven kan de honger van een mensenhart 
stillen. 
 



Je kent wellicht wel die mooie parabel uit het evangelie. Een koning biedt een feestelijk banket 
aan. Maar de genodigden komen niet opdagen. Daarop worden de mensen van de straat 
geplukt en worden precies zij de eregasten rond de koninklijke tafel. Iemand gaf er ooit een 
mooie commentaar op: ‘De genodigden kwamen niet opdagen. Niet omdat ze geen honger 
hadden. Maar omdat ze vol waren van zichzelf!’  
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