
EEN OPDRACHTVERKLARING 
 

Heel regelmatig herhaalt paus Franciscus zijn oproep om een ‘missionaire kerk’ te zijn. Een heel 
terechte oproep. Het is een oproep gericht aan het adres van de christenen, aan ieder van ons. 
Als Kerk zijn we gezonden om goed nieuws te brengen in deze wereld. En toch zijn we niet de 
enigen in deze wereld die een zending hebben. Soms denk ik dat heel de wereld en 
samenleving ‘missionair’ is… 
 
Met een eigen zending 
Elke vereniging, beweging, partij of groepering van mensen heeft een mission statement of 
opdrachtverklaring. Ieder trekt de samenleving in met een zending. Een zending die mensen 
oproept om er in mee te stappen. Het antwoord op die zending kan enerzijds komen uit een 
gevoel voor verantwoordelijkheid. Je voelt je verantwoordelijk om aan die bepaalde oproep 
mee te werken. Zo wil je je steentje bijdragen om iets goeds en moois, samen met anderen, te 
realiseren. Anderen gaan antwoorden vanuit een bepaald enthousiasme. Je voelt je enthousiast 
voor die bepaalde inbreng. Je wil er aan mee doen. Het wordt jouw engagement om iets 
positiefs te realiseren. Van de eenvoudigste engagementsverklaring van een kleine vereniging, 
tot de meest beloftevolle partijverklaring… Er leeft nog wat missie en zendingsdrang bij de 
mensen. Dit, zonder dat we het vaak goed beseffen. De enen komen met een missie. Anderen 
stappen graag mee in een missionaire activiteit. 
 
De zending van de Kerk 
Maar waar is nu de plaats van de kerk met haar zendingsopdracht, midden in deze wereld? Of 
liever, wat is het eigene van een missionaire kerk? Wanneer we de geschiedenis van de kerk 
bekijken, dan heeft haar missionaire karakter niet altijd positieve ervaringen met zich gebracht. 
Missie, het had vaak iets van zieltjes winnen. Een grote bekeringsijver aan de dag leggen, 
desnoods met geweld, om de christelijke troepen in aantal te versterken. Missie had bij 
momenten iets van alles in het werk stellen om een tegencultuur op te bouwen. Een kerk als 
een contrastgemeenschap, tegenover de wereld die zogezegd slecht en verdorven was. 
Vandaag kan een missionaire kerk zich bekommeren om aantrekkelijk te zijn, aangepast aan de 
normen van deze tijd en samenleving. Want, je wil toch niet uit de boot vallen. Maar dan kan er 
zodanig aangepast worden dat de kern van de boodschap in het ijle opgaat.  
Vandaag zie ik een missionaire kerk als een gemeenschap die leeft uit haar mission statement. 
En dat is niets anders dan het evangelie of de blijde boodschap van Jezus. Een andere 
opdrachtverklaring hebben wij als christenen niet. Willen we missionair zijn, dan is het aan ons 
om op een creatieve manier te zoeken hoe we die boodschap kunnen laten klinken en 
gebeuren, midden onze samenleving. Ik zie het als een dagelijks opnieuw heruitvinden van hoe 
we christen kunnen en mogen zijn in deze boeiende wereld. En dan gaat het niet om zieltjes te 
winnen, om de aantallen te versterken. Het is er hem niet om te doen rekruteringsacties op het 
getouw te zetten. Het zal er hem niet om gaan om hip over te komen. Een missionaire kerk 
wordt telkens opnieuw geboren, wanneer mensen met verantwoordelijkheid en enthousiasme 
voor het evangelie, wegen zoeken om samen te leven. Wie houdt en leeft van het evangelie, kan 
anderen daarmee raken… 
 
‘Goed nieuws’ worden voor elkaar 
Wanneer ik dit schrijf en jij dit leest, kunnen onze gedachten gaan naar diegenen die blijkbaar 
geen interesse meer hebben voor geloof. Laten we hierbij niet denken aan de bekeringsijver uit 
voorbij gegane tijden (die écht voorbij zijn). We hoeven geen trucjes te zoeken om mensen weer 
aan te trekken. Zo’n truckendoos had Jezus ook niet in het evangelie. Hij leefde gewoon echt! 
En Hij liet zijn leerlingen daarin delen. Vandaar stel ik mezelf liever de vraag: Voel ik mij 
verantwoordelijk om het evangelie te laten gebeuren in het leven van elke dag? Ben ik wel 
enthousiast voor die blijde boodschap van Jezus? Wil ik bij Jezus in de leer gaan, zo dat anderen 
daar ook kunnen van proeven? Het zou mooi zijn om voor onszelf eens deze vragen te stellen. 
En, er ook een antwoord op te geven! Want het antwoord dat wij geven zal ongetwijfeld vrucht 



dragen in een kerkgemeenschap die zich terecht missionair mag noemen. ‘Leef écht!’ vanuit het 
evangelie. Daarin ligt onze roeping en zending als christen vandaag. Dat is ons ‘mission 
statement’. Laat dit dan ook maar te zien zijn aan onze manier van leven met elkaar. Daarin 
wordt onze missie en zending tastbaar. 
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