
MISSIE 2019: GEDOOPT EN GEZONDEN! 
 

Oktober is traditioneel de maand waar onze aandacht gaat naar missie. We voelen ons 

verbonden met onze missionarissen. Zij die doorheen hun missioneringswerk de blijde 
boodschap uitdragen in onze wereld. Op zoveel plaatsen, heel vaak in de rand van het 
grote wereldgebeuren, maken zij Gods Liefde en barmhartigheid voellbaar voor de mensen. 

Wij blijven dankbaar voor hun engagement. Graag willen we hen blijven bemoedigen in 
hun zending. Hun werk is als een kostbare parel in onze samenleving, in deze wereld. 

 
Missie… Ook onze opdracht! 

We zien zo vaak paus Franciscus als een warmhartige missionaris op weg gaan. Zijn 
pastorale reizen en bezoeken leiden niet naar de grootsteden, naar de plaatsen van de 

macht. Hij gaat naar de periferie, naar de rand, zoals hij het zo graag zelf zegt. Daar waar 
mensen vaak niet gezien en niet gehoord worden. Daar wil hij zijn bij de mensen.  

Zo maakt hij ons vandaag meer dan ooit duidelijk dat missie de zending en opdracht is van 
elke gedoopte. Dit jaar roept de paus dan ook op tot een bijzondere missiemaand, dit 

onder het thema: ‘Gedoopt en gezonden!’ Een duidelijke oproep om als Christen te leven 
vanuit ons doopsel. Gedoopt zijn moet ons op weg zetten om midden de vele ontmoetingen 

getuige te zijn van de blijde boodschap. Zo wil hij meer bewustwording scheppen voor de 
missionaire zending van de Kerk én van ons allemaal. Die zending gebeurt wanneer we als 

getuigende leerlingen van Jezus op weg gaan. En dat schemert door in al wat we zeggen, 
doen en samen geloven. Missie is niet zo maar een taak, een opdracht of een nine to five 

job. Missie is het hart van elke christen. Van daaruit leven wij, verbonden en wereldwijd. 
 
Missionair besef 

Het is dan ook goed dat wij ons open stellen voor dit missionaire besef. Zo kan dat besef 
ook meer en meer groeien in ons leven en samen leven. Het gaat er daarbij niet zo zeer 

over dat wij actieve zendelingen worden die een bekeringsijver aan de dag leggen. 
Evenmin gaat het om zendelingen op pad te sturen en de mensen te bekeren. Missionair 

zijn heeft veel meer iets van gastvrijheid en ontvankelijkheid. Staan we open voor 
nieuwkomers in onze gemeenschap? Zijn we bereid mensen die een beroep op ons doen, te 

begeleiden en hen zo goed mogelijk proberen te integreren in onze gemeenschap? Of en 
hoe een gemeenschap vandaag ‘missionair’ is, wordt veeleer bepaald door de betekenis die 

we hechten aan bekeerlingen en nieuwkomers, dan door de vraag wat we nu precies 
moeten doen om bekeerlingen te werven en te lokken. Bestaat een missionaire 

gemeenschap niet uit mensen die, midden in de wereld en cultuur zoals die nu eenmaal is, 
samen de eerste tekenen van Gods nieuwe toekomst verwelkomen? 

 
Maken we er samen werk van? 

Met onze mogelijkheden en talenten mogen we zelf een beetje missionaris zijn/worden. 
Daartoe zijn we gedoopt en gezonden. Deze boeiende opdracht kunnen we (her)ontdekken 

door terug te keren naar de Bron. Wellicht begint dat met de ontmoeting met Jezus 
Christus. Dat kan gebeuren door ons bidden, door zijn verhaal in het evangelie te lezen, 

door samen te vieren. We kunnen ook kijken naar inspirerende figuren. Onze twee 
pastorale eenheden hebben daartoe inspirerende patronen: de heilige Damiaan en de 
heilige Vincent. In een andere tijd en cultuur hadden zij dezelfde corebusiness: een hart 

voor de verschoppelingen van deze aarde. Met en voor deze mensen verwelkomden zij 
Gods nieuwe toekomst. En daartoe willen zij ons, tot vandaag, blijven inspireren. En hun 

Bron, dat was niets of niemand anders dan Jezus zelf. Damiaan en Vincent dagen ons ook 
uit om over het muurtje van onze pastorale eenheden te kijken. Missie is 

grensoverschrijdende verbondenheid. Waarom zouden wij niet leren van levendige 
kerkgemeenschappen. Gemeenschappen die het opnemen voor de meest kwetsbaren en 

die werken aan een warme kerk? En weet je, ook wij kunnen dat. Want daartoe zijn we 
gedoopt en geroepen. Het zou mooi zijn wanneer wij er ‘samen’ werk van maken. 

 
Ik wens jullie graag een mooie en inspirerende missiemaand toe. 

 
Johan Loones. 
(Alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 



 


