
VOLG MIJ… 
 

Wanneer iemand onderweg de weg is kwijt geraakt, doet het deugd iemand te 
ontmoeten die je zegt: ‘Volg mij’! Zo raak je vlot op je bestemming. Dank zij een 

levende wegwijzer die je uit je zoektocht weg haalt. Onderweg ontmoet je ook 
mensen die het vaak van de daken schreeuwen: ‘Volg mij’! Dan is het woord niet 
direct tot verdwaalden gericht. Veeleer is het een uitnodiging om hun ideeën, hun 

waarden, hun voorbeeld na te volgen. En al naar gelang het vertrouwen en de 
waarachtigheid wordt er gevolgd. ‘Volg mij’! Wie wil jij volgen op je levensweg? 
 

De zoektocht van mensen 
Wie vandaag aandachtig luistert naar het verhaal van mensen, die hoort over de 
zoektocht door het leven. Volwassenen en jongeren zijn op zoek naar houvast op 

de levensweg. Ook Christenen zijn vandaag op de levensweg op zoek. De voorbije 
vakantie mocht ik iemand ontmoeten die mij de volgende vraag stelde. ‘Ja, ik 
geloof in God en ik ben katholiek. En daar voel ik mij goed bij. Alleen vraag ik mij 

zo vaak af hoe ik kan weten juist te handelen als gelovige. Ik heb het verlangen om 
te leven op de wijze van Jezus. Maar hoe kan ik dat leren?’ Een boeiende en mooie 
vraag. Een vraag die wellicht leeft in het hart van veel gelovigen. We zeggen wel: 

‘Ik geloof in…’. Maar hoe kunnen we leren leven naar wat we geloven? Het is de 
vraag die ik ook mocht ontdekken bij een aantal niet gedoopten. Ze weten (nog) 
weinig over het christelijk geloof. Het verlangen leeft in hen Jezus te leren kennen. 

Zijn boodschap intrigeert hen. En ze verlangen dat die boodschap hen ook mag 
inspireren. Ze zijn onderweg. Ze zijn op zoektocht. Mensen die vragen om een weg 
te wijzen. Op zoek naar begeleiders. 
 

Een antwoord voor de zoekende Christen 
Met mensen, jongeren en volwassenen, op weg gaan en hen beetje bij beetje 

mogen begeleiden op de zoektocht door het leven, het is en blijft boeiend. Om als 
Christen houvast te vinden op de levensweg, kan het antwoord zijn: ‘Kijk naar 
Jezus’. Kijk even hoe Jezus op weg gaat door het leven, hoe Hij mensen ontmoet, 

hoe Hij tot en over mensen spreekt en hoe Hij zich ook vaak terugtrekt in de stilte 
om te bidden, om op adem te komen. Kijk even naar Jezus, vanaf zijn geboorte tot 
aan zijn dood op het kruis. Kijk, en zie hoe Hij de Levende geliefde blijft in zijn 

Verrijzenis. Ja, kijk naar Jezus en laat je door Hem raken. Kijk ook even naar zijn 
apostelen. In hun broederschap gaan ze mee met Jezus op weg. Laat je raken door 
wat je hoort en ziet en stap mee binnen in hun verhaal. Ga maar mee met hen op 

weg.  
 

Mensen begeleiden: Jezus tonen 

Ja, zo vaak hoor ik achter veel verhalen van mensen die vraag: ‘Toon ons Jezus’. 
Zo onlangs nog bij het voorbereidend gesprek voor een huwelijk. Twee jonge 
mensen die willen proberen te zoeken om die Jezus op het spoor te komen. Dat 

spoor begint met het evangelie te durven openen. Niet als zo maar een verhaaltje 
van lang geleden. Wel als een ontmoeting waarin ze mee op weg mogen gaan. 
Ontmoeting, dit op de wijze zoals Jezus zoveel mensen mocht ontmoeten. Dat 

verhaal van toen, het mag ons verhaal van vandaag worden. Jezus geeft zich te 
kennen in ontmoetingen, in het onderricht dat Hij geeft, in genezing van mensen. 
Aan ons is het om te kijken en te zien, om te luisteren, om met Hem mee de weg 

te bewandelen. Want tot elke mens blijft Hij herhalen: ‘Volg mij’! We hoeven Hem 
niet te wantrouwen. Zijn waarachtigheid is groot, want zijn woorden ‘doen’ wat ze 
zeggen. Hij vraagt ons mee te gaan, en een stap verder te wagen. Want door zijn 

dood en verrijzenis wordt Jezus de Christus. De oproep klinkt om Hem te volgen. 
De zending is gegeven om Hem de Christus te laten zijn. Misschien groeien wij zo in 
‘leven op de wijze van Jezus’. Alvast veel geluk op deze boeiende weg. 
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