VERTREKKENSKLAAR VOOR HET KAMP

De zomervakantie staat nu wel heel dicht bij de deur. Ook voor de lezers van dit
weekblad is dit het eerste vakantienummer. Met info voor de komende drie weken.
Velen zijn wellicht vertrekkensklaar om eerstdaags naar andere oorden te trekken.
Even er op uit trekken. Een tijd om te genieten van de natuur, van schoonheid, van
mensen om je heen. Genieten van die ‘vrije tijd’ of, eens tijd verliezen voor wat er
nu echt toe doet in het leven...

Samen op kamp

Bij het begin van deze zomervakantie denk ik aan de jongeren in onze
jeugdbewegingen. Dezer dagen treffen zij de laatste voorbereidingen om straks op
kamp te vertrekken. Het programma wordt op punt gesteld. De activiteiten worden
georganiseerd. De kookploegen zorgen voor een dagelijks menu. Kortom, afspraken
worden gemaakt om er straks weer een heerlijk kamp van te maken. Van de
Westhoek tot de Ardennen, van de kust tot de Kempen, de mensen gaan het straks
weten dat onze jeugd op kamp is. Op zoveel plaatsen zal de jeugdige hartslag weer
voelbaar zijn. Samen op kamp, als de kroon op een werkjaar. Dagen om samen de
vriendschap te delen. Een tijd van spelen en ravotten, van genieten en ontdekken,
van een nachtspel en van de ‘omgekeerde dag’. Samen op kamp gaan is creatief en
inventief zijn. En dit alles met die ene bedoeling om er deugddoende dagen van te
maken.

De batterij opladen

De leidingsploeg engageert zich om er een geslaagd kamp van te maken. En
geslaagd is een kamp wanneer de spreekwoordelijke batterijen weer opgeladen
worden. De vriendschap onder elkaar wordt verstevigd gedurende deze dagen. De
verbondenheid wordt sterker. Meer dan anders wordt op kamp gevoeld hoe
deugddoend het ‘samen’ kan zijn. De batterijen worden opgeladen opdat de groep
straks weer een boeiend werkjaar tegemoet mag gaan. En ook al zijn er eens
meningsverschillen (waar zijn die er niet?), zijn er kampgenoten met lange tenen
(waar vind je die niet?), op een kamp is er de ruimte om dit alles bij te leggen. Met
creativiteit wordt de batterij opgeladen, om over verschillen heen het ‘samen’ te
laten schitteren. Spelenderwijs en samenlevend worden de batterijen opgeladen.
Want je moet eens luisteren naar de verhalen na het kamp. Ze klinken meestal heel
enthousiast. Ze zinderen lang na in de gedachten. Herinneringen zijn het die het
enthousiasme bij het jeugdig volkje wekken. Ze leven ervan om samen verder
beweging te maken, hun jeugdbeweging!

Kamperen is de mooiste zomersport

‘Ja, kamperen is de mooiste zomersport...” klinkt het in een bekend
jeugdbewegingslied. Kamperen vertelt van onderweg zijn, in beweging komen,
tenten opslaan en weer opbreken om verder te gaan. Kijkend naar onze jeugd wens
ik allen de komende tijd een beetje ‘vrije tijd’. Vrije tijd, veraf of dichtbij. Tijd om
de batterij weer op te laden, om straks met enthousiasme weer verder te gaan.
Mag jouw ‘vrije tijd’ iets hebben van kamperen. Op weg gaan om te ontmoeten en
te genieten. En dat je onderweg mag proeven hoe heerlijk het ‘samen’ smaakt. Mag
het een tijd worden om doorheen alle verschillen de verbondenheid sterker te
maken. Misschien was er onenigheid of leefde je met iemand in onmin? Of er werd
op lange tenen getrapt? Die ‘vrije tijd’ is er om in alle vrijheid de levensbatterij met
verzoening te voeden. Want samen en verbonden zijn we zoveel sterker! Kijken we
maar naar onze kamperende jongeren.

Ik wens jullie allen een deugddoende ‘vrije zomertijd’ om te kamperen en de
levenbatterij te voeden. En onze jongeren wens ik een heel deugddoend kamp toe.

Johan Loones (alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)
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