
‘KLEIN WORDEN…’ 
 

 
Kleine kabouter! Kleine dwaze ezel! … Nee, het zijn geen verwijten of scheldnamen. 

Voor bepaalde mensen zijn deze woorden eretitels. Je ontmoet ze wel om je heen, 
die mensen die zo’n titel verdienen. Het zijn diegenen die zich voortdurend 
wegcijferen om anderen een beetje ‘groter’ te maken. Ze verliezen hun tijd om een 

luisterend oor te zijn. Aarzelen doen ze niet om bemoedigend nabij te zijn. De 
handen en het hart steken ze uit de mouwen, precies om de ander groter te 
maken. En, ze komen niet in het nieuws en zoeken geen populariteit op. Ze hebben 

het geleerd (en leren het nog elke dag): ‘klein worden’ terwijl je groot wordt! Geen 
simpele opdracht is dat. 
 

Een geheim wapen? 
Hebben die kleine kabouters dan een geheim wapen? Waar vinden ze de inspiratie 
en de kracht om zo in het leven te staan? Iemand zei het ooit eens mooi: ‘Je kent 

de woorden van het Magnificat? Die magnifieke lofzang van Maria. Daar klinkt het 
dat je mag zingen, dansen en jubelen. Want kleine mensen maakt hij groot.’ 
Woorden als een visioen. Het visioen dat zo vaak ontbreekt in onze samenleving 

vandaag. Wanneer je dit lied van Maria af en toe eens zingt of ter hand neemt, dan 
wordt elke vezel van je lichaam er van doordrongen. Wie de kleinheid en 
bescheidenheid van Maria leert, die wordt een grote vriend van mensen. Wie zo in 

het leven staat wordt vandaag wel eens een ‘loozer’ genoemd (wat wel als een 
verwijt klinkt). Dan zeg ik graag: ‘Leve deze loosers. Ze hebben het verstaan hoe 
ze anderen kunnen groot maken in plaats van zichzelf.’ 

 
‘Klein worden’, een leuze én een keuze 
Voor alle duidelijkheid, ‘klein worden’ heeft niets te maken met klein gehouden 

worden. En zeker niet met gekleineerd of een kopje kleiner gemaakt worden. 
Mensen en structuren die anderen klein maken te lijf gaan en aanklagen, dat is de 
heilige taak van onze kleine kabouters. Ze doen het nooit met geweld of arrogantie, 

maar met goedheid en respect. Met die bagage, met die macht van de ‘goede 
geest’ gaan ze woekeren. Zo doen ze weer optimisme en vreugde ontluiken. 
Menslievendheid krijgt weer een kans om te groeien en te bloeien. Vertrouwen en 

een cultuur van het hart zijn het tegengif voor angst en hardheid en aangepraate 
fobieën. Zo blijft het een keuze om bondgenoot van mensen te worden, doorheen 
de dagen van het leven. 

 
Hij moet groter worden 
Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan de dag van mijn diakenwijding. 24 juni was 

het precies 31 jaar geleden. Met ons wijdingsjaar kozen wij voor deze viering de 
woorden van Johannes de Doper: ‘Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden.’ 
Eerlijk gezegd, het blijft een hele opgave om zelf een kleine kabouter te worden. 

Vooral te midden van de grote reuzen die graag de plak zwaaien. En toch voel ik 
mij gesteund door de loosers… Diegenen die groot geworden zijn door klein te 
willen worden. Dank je wel, kleine kabouters, kleine dwaze ezels, broers en zussen 

van mij. 
 
Johan Loones 

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 
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