
PLANNEN MAKEN 
 

Onze jongeren en de schoolgaande jeugd zijn volop in examenmodus. We duimen 
alvast voor hen. Dat ze loon naar werken mogen krijgen. We willen hen van harte 

bemoedigen, zo dat zij het schooljaar op een mooie manier kunnen afsluiten. En 
daarna wordt het genieten van een welverdiende vakantie. Velen kijken wellicht uit 
naar dit moment van vakantie. Daarvoor zijn de plannen ongetwijfeld al gemaakt. 

Want, plannen maken zit ons in het bloed. Ook wanneer de agenda al overvol staat. 
Er is altijd nog wel een plaatsje voor een plannetje… 
 

Het heeft iets van vooruit zien… 
De zovele verschillende plannen die we maken, ze hebben iets van vooruit zien. 
Morgen moet er toch ook iets te gebeuren staan? We kunnen toch niet in een leeg 

gat vallen? En zo wordt alles het resultaat van onze inspanningen. Ook in de 
pastorale eenheid loopt het werkjaar op zijn einde en is er een rustige periode in 
het verschiet. Maar voor de rust komt er nog, jawel, een ‘planningsnamiddag’. Even 

achterom kijken naar wat het voorbije jaar heeft gebracht. En vooral vooruit kijken 
wat er het komende werkjaar op de agenda gepland wordt. Maar is het bouwen aan 
een parochie niet meer dan het resultaat van onze menslijke inspanningen? 
 

Kerk is vrucht van de Geest 
Als we geloven dat de kerk geen puur menselijk initiatief is, maar vooral de vrucht 

van de Geest, dan is het zaak om te ontdekken hoe kerk-zijn meer kan zijn dan het 
resultaat van onze plannen en activiteiten. Of anders gezegd: leeft het besef wel bij 
mensen dat de kerk ‘Sarament van de Geest’ is? Ik hoorde onlangs iemand die zei 

dat het ‘praktisch atheïsme’ soms diep zit in onze kerkgemeenschappen. We gaan 
dan uiteraard niet ontkennen dat de parochie het bouwwerk is van de Geest, maar 
ons denken en ons handelen wordt er niet beslissend door beïnvloed. Ik denk hier 

aan Martha en Maria in het evangelie (Lukas 10). Martha is druk bezig met het 
bedienen. Maria zit aan de voeten van Jezus te luisteren. Martha’s zijn er zeker 
nodig. Vrouwen en mannen die zich inzetten voor de kerk. Maar maken we ons ook 

zorgen om het gebrek aan Maria’s? Vrouwen en mannen die stilte zoeken, die 
bidden, die in de bijbel eens lezen, die in de kerk de boel kunnen laten om zo de 
tijd te vinden om aan de voeten van Jezus te gaan zitten. En te luisteren… 
 

Ontvankelijkheid leren 
Naast het plannen maken mogen we in de kerk de ‘ontvankelijkheid leren’. 

Daarover schrijft theoloog Erik Borgman mooi: ‘De afgelopen anderhalve eeuw 
heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen uitgevoerd. Het is tijd de 
zaken om te keren en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn. Op deze 

plaats waar wij zijn. Onder deze omstandigheden waarin wij verkeren. Het gaat er 
niet om dat we niets zouden moeten doen, maar we moeten doen wat ons hier en 
nu te doen gegeven wordt. Dit betekent met aandacht uitkijken naar de 

aanwezigheid van Degene die ons dit te doen kan geven en die, naar ons verteld is, 
gezegd heeft: ‘Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de 
wereld.’ (Mattheus 28, 20). 

Als we hierin geen mooi pastoraal vakantieplan vinden? Het ontwikkelen van een 
antenne of een speurneus voor de beloftevolle, dragende en sturende stem van de 
Geest van Jezus Christus. Als het waar is dat Christus zijn kerk draagt en bouwt, 

dan mogen wij ontvankelijk zijn. Dat is voor alles ruimte en openheid maken om 
die werkelijkheid op het spoor te komen en van daaruit te gaan leven en handelen. 
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