PAASVAKANTIE... DE GOEDE WEEK...

Het is weer Paasvakantie. Tijd om te genieten voor onze schoolgaande jeugd. En
straks begint de Goede Week. Ze gaan dit jaar hand in hand, de vakantie en de
Goede Week. Iemand vroeg mij onlangs: ‘En, heb je plannen voor de komende
Paasvakantie?’ Blijkbaar moet je elke vakantie nu zorgvuldig plannen. En deze
plannen vormen een interessant gespreksonderwerp voor velen. Tot ik antwoordde:
‘Ik ga Pasen vieren’. Het was alsof mijn gesprekspartner het hoorde donderen in
Keulen. Pasen vieren! Er zijn toch veel interessantere dingen te beleven. En dat is
ongetwijfeld waar. Voor mij als Christen is dat nu het mooiste vakantieplan: met
Jezus zijn Pasen vieren. Daartoe is die Goede Week een week om van te genieten,
als christen. Kom jij ook mee genieten?

Palmpasen

De ouverture van deze heilige week is Palmzondag, of Palmpasen. Jezus’ intocht in
Jeruzalem. Hij wordt bejubeld en toegejuichd. Niet veel later wordt Hij verraden,
ter dood veroordeeld. De groene palmen doen ons delen in dit verhaal. Een groene,
frisse twijg die vertelt over de nieuwe lente dwars doorheen alle verraad en dood.
Palmzondag draagt al een beetje Pasen in zich. Het is die hoop dat we mogen
jubelen en juichen om de verrezene. Jezus, die het verraad en de dood overwint.
Hij die sterker is dan menselijke krachten en machten. Zijn Liefde overwint. Maar
die overwinning kunnen wij maar proeven, wanneer we met Hem zijn lijdensweg
gaan. In dit verhaal gaan we misschien onszelf ontmoeten?

Witte Donderdag

Het is de avond waar Jezus het laatste avondmaal heeft gevierd en de voeten van
zijn leerlingen heeft gewassen. Een avond van dienstbaarheid tot het uiterste. Die
avond vieren we samen in een kring rond de tafel. In een kring is iedereen
helijkwaardig. Geen ereplaatsen. We zijn allemaal een schakel in de ketting, samen
verbonden met elkaar. Zo vertelt deze avond ook van wederkerigheid. Wat Jezus
ons voordoet is geen éénrichtingsverkeer. Hij nodigt ons uit het brood van leven
met elkaar te breken en te delen. Hij daagt ons uit elkaars kwetsbaarheid te
ombhelzen, door elkaar de voeten te wassen. Een teken heeft Hij ons gegeven. Aan
ons om die Liefde verder te delen, ter herinnering aan Hem.

Goede Vrijdag

Dan gaan we met Jezus zijn weg naar Golgotha. De kruisweg. Een weg in
verbondenheid met zoveel mensen die vandaag een kruis moeten dragen. Een kruis
van lijden en pijn. Een kruis van onverdraagzaamheid en uitsluiting. Die weg van
het kruis is een weg die ogenschijnlijk doodloopt. Het is amen en uit! Maar vanop
het kruis klinkt het als gefluister: ‘En toch...” En toch laat Hij ons niet alleen. En toch
is Hij er om het kruis van mensen te helpen dragen. In het duister en de stilte van
die Goede Vrijdag en van die Stille Zaterdag, mag het ‘En toch’ groeien... Naar een
‘Alleluia’!

Stille Zaterdag

Het is een stille dag. De dag van Jezus’ begrafenis. Een dag van rouw en verdriet.
In de avond van die Stille Zaterdag vieren we de Paaswake. Een vaak vergeten
viering. En toch de viering die het hoogtepunt vormt van het gelovig leven. Die
avond mogen we gedenken dat God vanuit het graf, met een terdood veroordeelde,
een nieuwe toekomst begint. Daar begint de verrijzenis, waar menselijk gezien
geen uitzicht meer is. Zo groeit de paaswake doorheen de aloude bijbelverhalen
naar een hoogtepunt. Het vieren van Jezus’ opstanding. Zijn overwinning op alle



dodende machten van deze wereld. Het ‘En toch’ wordt een jubelend ‘Alleluia’. En
dat lied mogen we samen zingen. Vol vreugde om de nieuwe toekomst die Hij ons
geeft.

Ja, het worden mooie en intense dagen om te groeien naar het Paasfeest toe. Heel
graag nodig ik je uit om mee te komen bidden en vieren. Samen mogen we met
Jezus zijn weg gaan. Een tijd, een week, om te genieten van het geloof dat ons ter
harte gaat. Als dat geen mooi vakantieplan is om samen te delen!
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