DRAAGBARE ‘GOD’'SPOT

Vandaag is leven in een digitale wereld niet echt werkbaar zonder verbinding. Er kan offline
gewerkt worden. Wanneer je online werkt dan ben je verbonden, wereldwijd. Vandaar wordt op
veel verschillende plaatsen ‘free wifi' aangeboden. Of je ontvangt een wachtwoord op op het
netwerk te kunnen. En met een draagbare 'hotspot’ ben je ook al vlug verbonden. De draagbare
hotspot aan, en je bent online op weg in de wijde wereld. Een draagbare hotspot, het heeft iets
van een 'God'spot...

Godzoekers

Je hoort het geregeld dat mensen op zoek zijn naar zin in het leven. De mens zoekt houvast,
zoekt richting om op een zinvolle manier met elkaar te leven. Het vertelt over die eeuwige
zoektocht naar geluk. Dat verlangen dat mensen voortdrijft door een vaak chaotische wereld.
Tussen al die vele zoekers zijn er ook ‘godzoekers’. Ze worstelen niet zo zeer met de vraag of
God wel bestaat. Evenmin ondergaan ze een zoektocht waar God wel als niet te vinden is. Veel
meer zoeken ze naar Gods wil, naar Gods geboden. De vraag houdt hen bezig waar ze Gods
leiding in het leven kunnen ontdekken. Dat kan natuurlijk klinken alsof de vrijheid van de mens
aan banden wordt gelegd. Dit ten voordele van Gods geboden en van zijn wil doen. Bij echte
godszoekers gaat het om het tegendeel. Ze gaan op zoek naar Gods bedoelingen met de mens
en met deze wereld. Als mensen leven overeenkomstig de bedoelingen van God, dan geeft
Gods gebod hen juist vrijheid en leven. Dietrich Bonhoeffer heeft het ooit in zijn zoektocht naar
God gezegd: ‘Het gebod van God is de toestemming om als mens voor God tre leven.” Leven
voor God, meewerken aan zijn bedoelingen met mens en wereld, je een deeltje van die mooie
schepping weten, het geeft richting aan het leven. Het geeft houvast. En je komt iets goddelijks
op et spoor.

Free wifi... Free God...

Wanneer free wifi ons in staat stelt online te werken, dan mogen gelovigen hun verbondenheid
beleven met een ‘free God'. Of noem het een draagbare ‘God’spot. We dragen hem mee, en hij
is bereikbaar zonder wachtwoord. En hij ‘spot’ ons ook. Hij ziet ons. Niet als een almachtige
controleur die in de gaten houdt of we wel binnen de lijntjes kleuren. Hij ziet ons als iemand die
een oogje op mensen laat vallen. Hij wil in relatie treden met mensen. Hij hoopt op
verbondenheid, om zo online zijn bedoelingen met deze wereld en met elkaar waar te maken.
Neem nu mensen die het engagement van een relatie aangaan en dit willen bevestigen in het
sacrament van het huwelijk. Twee jonge mensen die bouwers durven zijn van hun eigen geluk
samen. Je hoeft hier niet al te snel en te onderdanig te spreken over Gods wil. Wat van valse
vroomheid zou getuigen. Het is eenvoudig de zuiver menselijke wil die hier aan het werk is en
de overwinning behaalt. Die weg van jonge mensen is de weg van hun eigen vrije keuze. Dat is
niet iets vrooms, maar iets heel menselijks. En daarvoor dragen zij beiden verantwoordelijkheid.
Maar zo'n engagement kunnen mensen niet uit eigen kracht opbouwen. In het sacrament geeft
God zijn jawoord aan het jawoord van mensen. Hij schikt zijn wil naar de wil mvan mensen.
Mensen die mee willen bouwen aan zijn bedoelingen in deze wereld.

Dragers van de ‘God’spot

Mensen in hun engament van een christelijk huwelijk. Ze dragen een teken van Gods goedheid
in hun samenleven. Zoveel mensen die in hun dagelijks leven ‘goed doen’, bezorgd zijn om de
ander, nabij zijn in de eenzaamheid van mensen, een luisterend oor zijn in een luidruchtige



wereld,... Mensen die met vallen en opstaan de weg van de kleine goedheid bewandelen. Die
medeschepper zijn aan Gods bedoelingen. Ze dragen een teken van Gods goedheid voor mens
en wereld. Wij allemaal mogen dragers zijn van een mobiele ‘God’'spot, die oproept tot geloof,
tot navolging. Hopelijk zijn we niet te blind of verblind om dat niet te zien!
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