
VERHEUG U EN JUICH… 

 

Maart laatstleden heeft paus Franciscus een exhortatie geschreven onder de titel: ‘Verheug u en 

juich.’  Het zijn de gekende woorden van Jezus bij de zaligsprekingen. Jezus spreekt ze tot 

diegenen die vervolgd en belasterd worden omwille van Zijn Naam. ‘Verheug u en juich, want 

groot is uw loon in de hemel.’  

 

Oproep tot heiligheid 

De mooie brief van de paus is een oproep aan ons allen, Christenen in deze tijd, om heilig te 

zijn. Een oproep die al van de eerste bladzijden van de bijbel weerklinkt. Abraham mocht die al 

horen in het boek Genesis: ‘Ga op weg in vertrouwen dat ik met je ben.’ Het evangelie is daarbij 

geen vrijblijvende oproep. Jezus vraagt inderdaad soms veel van mensen. Maar daartegenover 

geeft Hij in overvloed leven aan mensen. Hij wil elke mens het geluk geven dat voor hem 

bestemd is. Jezus wil dat wij heilig worden. Dat wil zeggen, ons geheel en al toevertrouwen aan 

zijn opdracht. Met ons leven antwoord geven op zijn uitnodiging. En dat mag gebeuren 

doorheen alle inzet en die kleine goedheid van elke dag. Jezus verwacht niet dat wij ons 

tevreden stellen met een zekere middelmatigheid. Volmondig ‘ja’ zeggen aan zijn roepstem. Of 

zoals Abraham op weg gaan, met veel vertrouwen dat Hij ons niet in de steek laat. Die weg 

gaan, is een weg naar heiligheid bewandelen. 

 

Nog wel van deze tijd? 

Bij de woorden ‘heilig’ en ‘heilig worden’ denken sommige mensen wellicht: ‘Zo’n taal, dat is 

toch niet meer van deze tijd!’ Heiligen, daarbij gaat onze kennis naar het verleden. Naar die 

figuren waar mensen om één of andere reden een houvast bij zoeken. Het zijn mensen die deze 

weg van Jezus gevolgd hebben. Ze hebben ‘ja’ gezegd op zijn roepstem. En heel vaak hebben ze 

de nare gevolgen erbij genomen. Hij kwam eerst in hun leven. Is het nog wel van deze tijd om 

tot het uiterste te gaan? Om je leven te geven voor de ander? De wereld vandaag schotelt maar 

al te graag een gemakkelijke weg voor. Dan gaat het over genieten van wat zo vlug voorbij gaat 

of profiteren zoveel je maar kan. Want je leeft toch maar één keer. En tegelijkertijd zien we 

zoveel mensen zonder houvast. Ze zijn op zoek naar wat geluk in het leven. Het zijn de 

zinzoekers van onze dagen. En ze zijn vaak zo rusteloos. Net zoals onze wereld met al die 

aantrekkelijke aanbiedingen. Aanbiedingen die alleen maar om onszelf draaien. En dat werkt 

vaak zo vermoeiend. Maar dat is (blijkbaar) van deze tijd! Ja, het vraagt moed om te spreken 

over ‘heilig worden’. En nochtans, als er niets meer heilig is, is er ook niets meer veilig. De liefde 

voor elkaar, de zorg voor de gekwetste medemens, de aandacht voor de zoekende jongeren,… 

Als dat ons niet meer heilig is, dan kennen we de gevolgen. Ja, het vraagt moed en durf om de 

taal van het geloof te gebruiken vandaag. Ook al is dat blijkbaar niet meer bij de tijd. 

 

De heiligen ons voorgegaan 

Morgen vieren wij Allerheiligen. De heiligen die ons voorgegaan zijn als een voorbeeld om 

vandaag een beetje heilig te worden. En noemen we maar in één adem de vele mensen die voor 

ons een voorbeeld zijn geweest. Vaders en moeders, broeders en zussen die ons voorgegaan 

zijn op die weg van de kleine goedheid. We kunnen en mogen ze niet vergeten. Ze blijven ons 

stimuleren om die weg van heiligheid met elkaar verder te gaan. Daartoe roept ook paus 

Franciscus ons op: de weg gaan van de zaligsprekingen. Elkaar doorheen vreugde en verdriet 

gelukkig prijzen. En zo met veel liefde en nabijheid de wereld een beetje mooier maken. Dat 

begint op die kleine plek waar wij dag in dag uit met elkaar leven en werken. Want heilig 



worden gebeurt niet door grootse evenementen of activiteiten. Het groeit vanuit die 

vriendschap met Jezus. Zijn bemoediging zet ons daartoe op weg. 

 

We zeggen het met een bloemetje 

Deze dagen vergeten we onze geliefden niet. Bij hun graf plaatsen we graag een bloemetje. Of 

er brandt een kaarsje bij hun foto. Een teken van dankbaarheid is het. Een teken van liefde die 

blijft bestaan, ook over de grenzen van dit leven. Wij vergeten hun leven niet. Leven doen we 

verder met de mooie en dankbare herinneringen die we in ons hart koesteren. Die warme 

herinneringen die we verder mee dragen, willen ons bemoedigen om de weg van het goede 

verder te gaan met elkaar. Het zal een mooie weg worden. Een weg waar we samen een beetje 

heilig mogen worden in het licht van Jezus’ Liefde die ons nooit in de steek laat. 

 

Namens het team van de pastorale eenheid wens ik jullie een ‘heilige’ hoogdag van Allerheiligen 

toe. 
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