
LA VOZ DE LOS SIN VOZ 

 

Zondag 14 oktober was het bij ons verkiezingszondag. Wij hebben onze stem gegeven aan… Op 

die dag werden in Rome ook zeven mensen heilig verklaard. Onder hen waren paus Paulus VI en 

aartsbisschop Oscar Romero van El Salvador. Romero, die koelbloedig werd vermoord wanneer 

hij voorging in de eucharistieviering. Heilig verklaren… Het is een stem geven aan christenen die 

voor ons vandaag een voorbeeld kunnen zijn. Romero heeft zijn zending zelf verwoord als ‘La 

voz de los sin voz’. De stem zijn van diegenen die geen stem meer hebben in deze wereld. Ded 

 heilige Oscar Romero daagt ons vandaag uit om leven te delen. En dit in de eerste plaats met 

armen en met de verdrukte mensen. En dat niet alleen in El Salvador. Op zoveel plaatsen in de 

wereld zijn ze te vinden. Als je durft te zien! Als christenen is het onze roeping een stem te 

geven aan wie monddood gemaakt wordt, vandaag, in onze wereld en samenleving.  

 

Van vrome priester tot bekeerling 

Romero beantwoordde zijn roeping en werd priester. Hij was heel volgzaam en trouw aan de 

Kerk. Hij had het dan ook zeer moeilijk met de groeiende bevrijdingstheologie. De roep van de 

armen en verdrukten die tot bij God gehoord worden. En de hoop op God zelf die eens alle 

slavernijen en onderdrukkingen zal bevrijden. Volgens hem mochten bisschoppen en priesters 

de confrontatie niet aangaan met structuren van onrecht. Toen hij in 1977 aartsbisschop werd, 

wilde hij die bevrijdingsgeest in de parochies en gemeenschappen aan banden leggen. In hem 

vonden de rijken van het land en de behoudsgezinde katholieken een trouwe bondgenoot. Een 

bisschop die aan hun kant stond. Tot zijn goede vriend Rutilio Grande werd vermoord. Een 

priester die zijn secretaris was geworden. Romero eiste van de regering een grondig onderzoek 

naar deze moord. Hij was eveneens vast besloten op geen enkele officiële plechtigheid van de 

overheid aanwezig te zijn, tot deze moordzaak was opgehelderd. En naar het volk toe 

verzekerde Romero hen niet in de steek te laten. Sindsdien deed de economische en militaire 

overheid er alles aan om Romero zelf verdacht te maken, hem te vervolgen. Uiteindelijk werd hij 

door de doodseskaders zelf vermoord. De armen hebben uiteindelijk zijn bekering tot volheid 

gebracht. Zijn voorkeursoptie voor zijn onderdrukte mensen heeft hij met zijn leven betaald. Een 

vader van de armen is hij geworden. 

 

Samen Kerk zijn 

Vanuit zijn voorkeursoptie voor de armen wilde Romero de Kerk een nieuw gezicht geven. Hij 

verkondigde er Gods Blijde Boodschap van het evangelie. Het verhaal van bevrijding en van een 

God die uiteindelijk bevrijdt! Hij riep zijn volk op om zich samen te organiseren. Ze moesten een 

voorbeeld zijn van de structurele veranderingen die El Salvador nodig had. Maar altijd deed hij 

het vanuit een evangelische inspiratie en vanuit de sociale leer van de Kerk. De Kerk was voor 

hem niet langer een piramidale kerk, waar bisschoppen en priesters het voor het zeggen 

hadden. Ze werd een Lichaam, een plaats van overleg en dialoog met het volk samen. Ik laat 

hem hier even aan het woord in een homilie die hij hield in de kathedraal van El Salvador, op 8 

oktober 1978: 

Het christendom is het zaad van de nieuwe mens, de nieuwe samenleving. Het systeem is 

democratisch en dat zullen ze niet veranderen. Maar als ze echte christenen zijn, zullen ze van 

deze democratie geen farce maken (…). 

Ik verwachtte gerechtigheid en hier wordt gemoord. Ik verwachtte rechtvaardigheid en hier 

klinken jammerklachten. We zaaien geen tweedracht, maar we schreeuwen tot de God die 

weent, de God die het klagen van zijn volk betreurt, want er is zoveel onrecht. God hoort het 



geklaag van de boeren, die 's nachts uit hun huizen moeten vluchten, het geklaag van de 

kinderen die roepen om hun vaders die verdwenen zijn: Waar zijn ze? Dit had God niet verwacht 

van El Salvador, het geredde land. Daar had hij verwacht de vruchten te zien van menselijkheid 

en christendom. 

 

Een nieuwe heiligheid 

Met een stem te geven aan de heilige Oscar Romero, kiezen ook wij voor een nieuwe heiligheid. 

Een heiligheid waartoe paus Franciscus ons oproept. Romero hoeft niet vereerd te worden. Hij 

daagt uit om door hem diegenen te eren die vandaag geen stem meer krijgen in het 

samenleven. Een broeder priester in El Salvador zei van Romero: ‘Met Oscar Romero is God 

voorbijgegaan in El Salvador’. Door ons mag Gods Liefde voorbijgaan, ze delend met mensen 

die wij ontmoeten, in het bijzonder met de minsten. Of om het nog even Romero te laten 

zeggen: "Dat sommigen heilig of zalig verklaard worden, wil niet zeggen dat enkel zij het zijn. Er 

is nog een andere heiligheid en die we heel dicht bij ons hebben: al die vrouwen en mannen die 

bezield door het Evangelie, hun leven hebben gegeven in dienst van het volk”. 

Met die nieuwe heiligheid in het hart mag het straks weer ‘Allerheiligen’ worden. 
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