
BUREN BOUWEN BRUGGEN 

 

Het weekend van 29 en 30 september vieren wij feest, samen met de pastorale eenheid heilige 

Damiaan en de pastorale eenheid heilige Vincent. We willen er een warm 

verbroederingsweekend van maken. Want als buren willen we geen vreemden blijven voor 

elkaar. Bruggen willen we bouwen. Om elkaar te ontmoeten. Om samen op weg te gaan vanuit 

de Blijde Boodschap die onze Bron van vreugde is. En die Blijde Boodschap kent geen grenzen. 

De vroegere muren tussen parochies zijn er al niet meer. Vandaar dat er nu ruimte is om 

bruggen te bouwen, naar elkaar toe. 

 

De rijkdom van het delen 

Elkaar ontmoeten wil eveneens zeggen dat we de kans krijgen om met elkaar te delen. Onze 

vreugden en zorgen mogen we met elkaar delen. Ook onze inspiratie en onze creativiteit mogen 

we met elkaar delen. Zo delen met elkaar betekent dat we kunnen leren van elkaar. Christenen 

in een pastorale eenheid leven niet op hun eilandje. Ze zijn geen strijders om hun erfgoed als 

een museum te bewaken en te behoeden voor ‘anderen’. Ze staan echter open voor elkaar. Ze 

willen levende bouwstenen zijn om die brug naar elkaar te slaan. Van die uitdaging mogen we 

proeven op ons verbroederingsweekend. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging wil ons dit 

jaar op weg zetten. Je weet wel, zeven was voldoende voor die hongerige massa mensen. Vijf 

broden en twee vissen. Genoeg om te delen met elkaar. En al delend werd de honger gestild. 

Delen doet niets anders dan de rijkdom groeien. Op dat delen willen wij alvast inzetten in het 

komend werkjaar. We hoeven niet alles nieuw uit te vinden. Laat ons liever leren van elkaar. 

Onze creativiteit delend kan er iets moois groeien tussen Christenen die de Blijde Boodschap 

écht de moeite waard vinden. Jij doet toch ook mee? 

 

Geven jullie elkaar maar te eten 

Zaterdag 29 september vieren wij samen eucharistie in de Sint-Pieterskerk. Onze koren zullen 

ons in deze viering bij de samenzang ondersteunen. In deze viering zijn onze gevormden van 

het voorbije jaar, alsook de jong-gehuwden bijzonder uitgenodigd. Tijdens deze feestelijke 

viering willen we hen graag even in de bloemetjes zetten. Na de viering willen we ruim de tijd 

maken om elkaar te ontmoeten op de receptie. Buren mogen elkaar ontmoeten bij een glaasje 

en een hapje. Gezien wij echter niet kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage voor ons 

christelijk buurtfeest, willen we die dag elkaar te eten geven. Zoals de oproep van Jezus in het 

evangelieverhaal. De parochie zal voor de drank zorgen, zodat de dorstigen gelaafd worden. 

Om de hongerigen te spijzen doen we aan jullie een oproep. In de kerk zal een ‘tafel van 

overvloed’ staan. Iedereen kan deze tafel vullen door een hapje of knabbeltje mee te brengen. 

De één kan zorgen voor wat chips en nootjes, een ander brengt misschien wat koude groentjes 

mee. Iemand kan voorzien in stukjes kaas, of nog iemand anders zorgt voor wat blokjes salami. 

Wie weet zorgen een paar mensen voor een stukje taart of één of andere zoete lekkernij. 

Kortom, onze tafel willen we vullen om dit alles dan samen te delen met elkaar. Of, we mogen 

elkaar te eten geven. Het zal ongetwijfeld de vriendschap en de hartelijkheid onder elkaar nog 

groter maken. Je kan er nu al aan denken hoe jij onze tafel wil vullen. Volgende week vertellen 

we wat meer hoe we dit concreet gaan aanpakken. Kwestie dat we gen overvloed van chips of 

taarten hebben… Een gevarieerde overvloed zal deugd doen en smaken. Door ons delen met 

elkaar gaan we een rijke smaak mogen proeven. Jij zal toch ook me doen? 

 

 



Eerste verjaardag 

Onze buren van de pastorale eenheid heilige Vincent vieren hun eerste verjaardag. Op zondag 

30 september vieren we daar in de Sint-Petrus en Pauluskerk van Rumbeke eucharistie om 10 

uur. De harmonie van Rumbeke zal de viering mee muzikaal opluisteren. En een eerste 

verjaardag verdient een traktaat. Na de viering genieten we samen van pizza en frietjes en 

uiteraard een drankje erbij. Iedereen is er welkom om deze verjaardag mee te vieren. Want, 

buren bouwen bruggen. En jij doet toch ook mee? 
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(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 
 


