
DE SCHOOLPOORT 

 

Nu leerkrachten en directies de nodige voorbereidingen hebben getroffen voor het nieuwe 

schooljaar, kan de schoolpoort straks open zwaaien voor het grote publiek. Kinderen en 

jongeren beginnen aan een nieuw schooljaar. En ze doen dit vol goede moed en met goed 

opgeladen batterijen. De schoolpoort wordt straks op zoveel plaatsen weer het decor van 

ontmoetingen. Ouders brengen hun jonge spruit voor het eerst naar de school. Opa’s en oma’s 

zijn van dienst om hun jeugdige kroost naar de school te brengen. En geruime tijd voor het 

einde van de schooldag is het opnieuw verzamelen geblazen. Benieuwd naar de klaservaringen 

van dochter of zoon lief. En ja, men heeft wel wat tijd aan de schoolpoort. Mama’s vertellen nog 

vlug eens de laatste nieuwtjes. Oma’s en opa’s delen graag hun vreugden en zorgen met elkaar. 

Als er maar ‘met’ elkaar gesproken wordt, en niet ‘over’ elkaar… 

 

Ontmoetingen die ver-rijken 

Het is mooi, die ontmoetingen aan de schoolpoort. Trouwens, in vroegere tijden waren 

stadspoorten eveneens plaatsen van ontmoeting. En die ontmoetingen kunnen het leven wat 

rijker maken. Waar aandacht is om die ander die je ontmoet, waar de vreugden en zorgen van 

het leven samen gedeeld kunnen worden, waar je een luisterend oor aantreft, waar een 

bemoedigend woord wordt gedeeld met elkaar, … Daar maken de ontmoetingen het leven van 

mensen een beetje rijker. Daar groeit ook het samenleven hechter met elkaar. Je voelt er de 

verbondenheid, waar mensen echt om elkaar geven. En dat is zo anders dan er te zijn, omdat je 

denkt er te moeten zijn. Een nieuw schooljaar en een nieuw werkjaar dagen ons uit om in te 

zetten op ver-rijkende ontmoetingen. O ja, er is veel verbondenheid, digitaal en via sociale 

media. Maar vaak is het een verbondenheid die vervreemd van elkaar. Want we zien elkaar niet 

echt in het gezicht. Pas wanneer we de ander in het gezicht zien, is hij of zij een oproep voor 

ons. En dan kunnen wij een antwoord zijn. Zo wordt verbondenheid rijk en zinvol.  

 

Zeven is voldoende 

In de parochies blijft de grondtoon voor het nieuwe werkjaar: ‘Vreugdevol gestemd’. We mogen 

vreugde vinden in God die ons wil ontmoeten. Elke mens gaat hem ter harte. Hij hoopt dat elke 

mens tot volle ontplooiing komt. Ja, Hij kijkt ons aan en hoopt dat wij gelukkige mensen mogen 

worden. Laten we hem dan niet de rug toekeren. Maar laten we met ons leven antwoord zijn op 

zijn aanbod. Aan ons om mensen te worden die de vreugde om het geliefd zijn uitstralen. En, als 

dat al zo is in de ontmoeting met God, dan mag het ook zo zijn in onze ontmoetingen met 

mensen. Daarom zeggen we dit jaar: ‘Zeven is voldoende’! Het is een verwijzing naar het verhaal 

van die wonderbare broodvermenigvuldiging. Hoe kan je duizenden mensen te eten geven? 

Wat als er alleen maar een onschuldig jongetje is met vijf broodjes en twee visjes? Dan zegt 

Jezus: ‘Zeven is voldoende’! Als je maar deelt van wat je hebt: je aandacht, je zorg, je waardering, 

je talenten, … Je hoeft niets speciaals te doen. Je hoeft geen spectaculaire activiteiten op het 

getouw te zetten. Pas als je deelt van wat je hebt, gaan je ogen en je hart open voor de ander. 

Delen dat is juist geven om de ander. En waar leven gedeeld wordt met elkaar, daar wordt het 

leven rijker voor mensen. Als dat geen vreugde is. 

 

Een goede vaart… 

De schoolpoort staat weer open, een nieuw schooljaar ontplooit zich dag na dag. ik wens alle 

kinderen en jongeren een goede vaart toe. Dat ze door te leren, dag na dag rijker mogen 

worden als mens. Ik wens alle leerkrachten en goede vaart toe. Dat ze met enthousiasme en 



warme zorg onderwijzen, en vooral het wonder van het leven aan kinderen en jongeren mogen 

wijzen. Daarin ligt de echte rijkdom. Ik wens alle vrijwilligers en medewerkers in onze parochie 

een goede vaart toe. Laten we niet aarzelen met enige fierheid de vreugde van ons geloof uit te 

stralen. Gewoon omdat we dienstbaar willen zijn aan het evangelie, aan het woord van Jezus die 

ons zegt: ‘Zeven is voldoende’. We hebben voldoende mogelijkheden en talenten om leven te 

geven, om te groeien in en verbondenheid waar we echt geven om elkaar. Alvast een goede 

vaart op die ver-rijkende weg. De weg van leven-gevende ontmoetingen. 
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