
VAKANTIEONTMOETING 

 

Voor iedereen is de vakantietijd een welgekomen tijd om het allemaal eens wat rustiger aan te 

doen. Het is de periode waar je weer eens wat tijd mag verliezen. Tijd verliezen voor schijnbaar 

nutteloos geworden dingen. Een gesprek met je buurman, tijd om met de kinderen te ravotten, 

genieten van een zonnig terrasje, eens lekker lang uitslapen, genieten van een zonsondergang, 

met de kinderen en jongeren op kamp trekken,… Iedereen zal die tijd ongetwijfeld wel 

deugddoend kunnen invullen. Sommigen trekken er voor naar verre en zonnige landen. 

Anderen genieten dichter bij huis. En nog anderen blijven gewoon thuis, even vrij van de 

dagelijkse sleur. Waar je ook vertoeft, in de vakantie kan je genieten van deugddoende 

ontmoetingen. In gesprekken waarbij je nieuwe mensen leert kennen, komen spontaan drie 

vragen vrijwel altijd aan bod: wie ben je? Van waar kom je? Waar ga je naartoe? Misschien 

kunnen we in de vakantie even tijd verliezen om zelf over deze vragen na te denken. Wellicht 

kunnen ze ons helpen om onze batterijen inderdaad weer zinvol op te laden. 

 

Wie ben ik? 

Een vraag die je even in de spiegel doet kijken. En het is goed even stil te staan bij wie ik 

eigenlijk ben. In het dagelijkse leven hollen we vaak door de dagen. Van alles moet er gebeuren. 

Er wordt veel van mensen verwacht. En we lopen vaak letterlijk onszelf voorbij. Het gevolg is dat 

we buiten adem raken. We zoeken naar en houvast dat ons staande houdt. In het land van de 

vrijheid zijn er tal van mogelijkheden. Toch biedt deze vrijheid niet altijd de juiste weg, de juiste 

richting. We zien het zo vaak verkeerd lopen, waar de vrijheidsweg moeizaam bewandeld wordt. 

Even halt houden is dan op zijn plaats. Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn drijfveer om mijn 

engagementen in het leven waarachtig te beleven? In wie of wat vind ik een blijvende vreugde, 

een blijvend geluk? Wie of wat gaat er mij echt ter harte? Hoe vind ik een zinvolle weg in het 

land van de vrijheid? Veel vragen die uitdagen eens stil te staan bij wie ik zelf eigenlijk ben. 

 

Van waar kom ik? 

Bij vakantieontmoetingen gaan we op deze vraag vertellen over onze heimat. Ons huis en onze 

thuis, onze gewoonten en onze cultuur. Ze komen ter sprake. Want van daar komen wij. Daar 

liggen onze wortels en van daaruit willen wij graag leven. Het doet ook deugd even te mijmeren 

bij de wortels van mijn eigen leven. We hoeven het verleden niet over boord te gooien. Laten 

we liever leren uit het verleden. En zien hoe onze levenswortels mee bepalen wie ik in wezen 

ben, of geworden ben. Je hoort het vaak bij mensen: ‘Je afkomst kun je niet verloochenen.’ En 

dat is waar! De wortels van waaruit wij leven kan je niet ontkennen. Van daar is het goed er even 

bij stil te staan. Want echte en goede wortels, stevig geworteld in de aarde, geven groeikracht 

en levenskracht. Vanuit welke wortels leef ik, wil ik groeien en bloeien? Toch zinvol om bij deze 

vraag eens stil te staan, er misschien met elkaar eens over in gesprek gaan. 

 

Waar ga ik naar toe? 

Reizen is je heimat verlaten en nieuwe horizonten ontdekken. Nieuwe plaatsen, nieuwe mensen. 

Misschien heb je wel een verlanglijstje van wat en wie je wil ontdekken op je vakantietocht. Zo 

verloopt de reis niet doelloos. Wil de reis van het leven niet doelloos verlopen, is het 

broodnodig te weten waar ik naartoe ga. Wat is de droom waar ik wil voor leven? Wat wil ik 

bereiken in het leven, zo dat het leven zinvol en waarachtig wordt? En dan gaat het niet over 

carrière maken, of de grootste en de beste willen zijn. Dan gaat het niet om de macht van het 

heersen over anderen. Het echte levensgeluk al te vinden zijn in een leven zonder franjes en 



zonder maskers. Daar waar mensen echt en waarachtig zijn, helpen ze elkaar groeien om mens 

te worden. Hopelijk wil ook jij daar naartoe? Als Augustinus al zei: ‘De tijden zijn goed noch 

slecht. Wij zijn de tijd!’ Dan is het goed ons af te vragen hoe wij ons steentje bijdragen om de 

tijd van morgen goed te maken.  

 

Ik wens je alvast deugddoende vakantieontmoetingen. Met veel tijd om de levensbatterijen 

weer op te laden. 
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