
WIE WORDT KAMPIOEN? 

 

Het is al enige tijd dat de voetbalgekte aan de gang is. Shirts, vlaggen en andere gadgets gaan 

vlot over de toonbank, om te supporteren op het voetbalfeest. Grote schermen worden 

geplaatst om met velen samen te genieten van de komende ‘heilige’ momenten op de grasmat. 

Wat zal het weer heerlijk zijn om tussen de mensen te vertoeven. En de voetballers… Zij oefenen 

en trainen om hun rijkelijke boterham te verdienen. En zij hopen… Om kampoen te worden! ‘Ze 

zijn er klaar voor!’ zo blokletterde een krant om onze Rode Duivels nog maar eens aan te 

moedigen. Ja, laten we hopen op een voetbalfeest met fairplay en echte supportersvreugde. De 

sterren van het groene veld mogen weer eens schitteren… 

 

Kampioen zijn 

We kunnen er niet naast kijken dat onze wereld en samenleving draait om ‘kampioenen’. De 

drang om de winnaar en de beste te zijn is zo sterk, dat sommige mensen nog moeizaam of niet 

met verlies kunnen omgaan. We zien het jammer genoeg na grote sportevenementen, waar 

agressie en geweld vaak niet ver weg zijn bij verlies. We zagen het onlangs op televisie, waar bij 

jonge voetballertjes zelfs de ouders aan de zijlijn elkaar te lijf gingen. Het verlies was niet te 

aanvaarden! Mijn kind moet kampioen zijn! Maar ondertussen gaan wij maar verder met het 

huldigen van kampioenen. Met de nodige recepties en ontvangsten worden ze geëerd en 

vereerd. De nieuwe ‘heiligen’ – of zijn het ‘goden’ – van deze tijd. Dan ben ik even op zoek naar 

de kampioenen die vandaag zin en betekenis geven aan het samenleven. Ik weet dat ze er zijn. 

Alleen komen ze niet altijd in de kijker. Ze zijn wellicht niet altijd interessant om er aandacht aan 

te geven en ze te huldigen. Ook dat is onze tijdsgeest. 

 

Broosheid dragen 

Onlangs stelde ik de vraag aan kinderen wie er hun kampioenen waren. Verschillende namen 

van de Rode Duivels defileerden in de antwoorden. Tot een kind zei: ‘Mijn mama en papa zijn 

mijn echte kampioenen’. Ja, gelukkig de kinderen die hun ouders als kampioenen zien. Ze zijn 

kampioen in de liefde en de zorg voor hun kinderen. Ze zijn kampioen in het begeleiden van 

hun kinderen op de levensweg, in de richting van geluk. Ze zijn niet bang om tijd te verliezen 

voor hun kinderen. Om de broosheid van een mensenleven te dragen. Gelukkig de kinderen die 

mensen om zich heen weten, die hen koesteren en bemoedigen. Die hen de ruimte gunnen om 

zich te ontplooien als mens. Niet om de grootste en de beste te worden. Wel om gelukkig te 

worden en echte vreugde in het leven te proeven. Echte kampioenen durven de broosheid van 

een mensenleven dragen en koesteren. En deze macht zal haar kracht nooit verliezen… 

 

Open deur 

De voorbije zes maandagen mocht ik in de Brugse gevangenis op verhaal komen met zes 

gedetineerden. Eén van hen had geleerd van een begeleider in de gevangenis, dat er voor elke 

deur die gesloten wordt er een andere deur weer open gaat. Waarop een andere gevangene zei: 

‘Ik zit hier mijn tijd te wachten, om straks met een nieuw inzicht het leven in te gaan.’ Een open 

deur, een nieuw inzicht voor morgen… Het kan maar groeien door gevangenen te begeleiden. 

Doorheen de verhalen was het te horen hoe de behandeling in de gevangenis niet altijd 

menswaardig gebeurt. En er wordt ook onvoldoende in geïnvesteerd door de overheid. Nu, daar 

valt geen succes mee te boeken en het is weinig populair. Dat maakt je geen kampioen! En toch 

was ik blij er de kampioenen van de ‘open deur’ en het ‘nieuwe inzicht’ te ontmoeten. 

Begeleiders die in gezicht van een gevangene en mens zien. Een mens die bewust is van zijn 



fouten en misstappen. Een mens die de ruimte wordt gegund om te groeien naar een nieuwe 

toekomst. En wij? Houden wij de deur open voor elkaar? Gunnen wij mensen dat ze groeien 

naar een nieuw inzicht om hun toekomst zinvol vorm te geven? Gaan wij elkaar begeleiden op 

die weg als kampioenen van de ‘nieuwe kans’?  

 

Terwijl de televisie en de media de komende dagen op kampioenmodus staan, blijf ik heel 

dankbaar voor die stille kampioenen van de liefde. En wees gerust, ze zijn nog met velen…  
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