DE BESTE CATECHIST !

Nu de vieringen van eerste communie en vormsel achter de rug zijn, wil ik graag allen bedanken
die met onze kinderen en jongeren zijn op weg gegaan. De leerkrachten, de catechisten en de
ouders die mee verantwoordelijkheid hebben genomen. Doorheen jullie engagementen
mochten onze kinderen en jongeren groeien naar een mooi moment van samen vieren. Ze
hebben er ongetwijfeld deugd aan gehad. En jullie wellicht ook. Vandaar, heel erg bedankt voor
jullie zorg en engagement. Maar... Wie is nu de beste catechist? Als parochie blijven we de
eerste communie en het vormsel graag aanbieden. Maar waar zijn de catechisten die onze
jongeren in de komende jaren gaan begeleiden naar het ontvangen van deze sacramenten? Het
is een vraag die al veel jaren leeft in veel verschillende parochies. Ik wil even dromen om een
antwoord te vinden op deze vraag...

School, parochie en gezin

Een gezonde voorbereiding op de sacramenten van eucharistie en vormsel is de driepikkel
school — parochie en gezin. Door leerkrachten en mensen van de parochie wordt veel
voorbereidend werk verzet. Ze begeleiden ook onze jongeren. Alleen de pikkel van het gezin
blijft heel vaak achterwege. En nochtans is deze wellicht de belangrijkste pikkel om tot een
goede en mooie voorbereiding te komen. Ouders en opvoeders kunnen hun kind nog meer
begeleiden dan zo maar eens aanwezig te zijn op een ouderavond om zich te komen
informeren over de praktische elementen van het gebeuren. Ouders en opvoeders zijn toch de
eerste begeleiders van onze kinderen?

Feest van de doopherinnering

Vandaar zou de voorbereiding kunnen starten met een feest waar het doopsel in herinnering
wordt gebracht. Een gebeuren waar alle gezinnen die het sacrament voor hun kind vragen, als
gezin samen aanwezig zijn. De elementen uit de doopviering kunnen in herinnering brengen
hoe er beloofd werd de kinderen te begeleiden. Ouders en opvoeders begeleiden hun kinderen
in de volledige groei en ontplooiing van hun leven. Ze geven hun beste zorgen aan hun
kinderen. Op de zoekende geloofsweg, bij de begeleiding naar het ontvangen van een
sacrament, zijn zij dan ook de beste catechisten om met hun kind op weg te gaan. Trouwens,
dat wordt telkens opnieuw beloofd bij een doopsel. Ouders beloven met hun kind gelovig op
weg te gaan, hen Jezus en zijn Kerkgemeenschap leren kennen. Wat moet een kind van 7 of 12
jaar dan niet gaan denken, wanneer het vasts stelt dat ouders hun belofte niet na komen? Het
zou een mooi moment kunnen zijn in de parochie: alle gezinnen samen, en samen beloven onze
kinderen en jongeren te begeleiden naar hun eerste communie en vormsel. Een start met de
viering van de doopherinnering. Met de beste catechisten aan de zijde van hun kinderen.

De zondag

Misschien denken ouders nu: ik ben gen expert in het geloof noch in catechese. Hoe moet ik dat
gaan doen. Er zijn anderen die dat beter kunnen. Nu, om te begeleiden hoef je geen expert of
groot theoloog te zijn. Met liefde voor je kinderen op weg gaan is al heel wat. En als parochie
willen we ouders daarin ook graag begeleiden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Denken we
maar even aan de eerste communietocht die we hebben aangeboden. Ouders en kinderen die
de tocht hebben gemaakt waren er enthousiast over. Daarnaast kunnen we als parochie de
gezinnen nog een drietal zondagen uitnodigen tijdens de voorbereiding. Dan kan er en moment
zijn van geloofsbegeleiding en kunnen we samen met de gezinnen eucharistie vieren. De



zondag wordt dan echt en dag om te proeven van een vierende gemeenschap van christenen.
En ook de scholen kunnen gerust een steentje bijdragen bij het organiseren van deze zondagse
activiteit. Zo wordt ook de zondag gedragen door de driepikkel parochie — school en gezin.

Catechese = begeleiden

Het zal er in de toekomst dus op aan komen om mensen te begeleiden naar het ontvangen van
een sacrament. Begeleiden, om het mooie en het goede van het geloof en de vreugde van het
evangelie te leren ontdekken. En wie zijn darbij de beste catechisten? Dat zijn die mensen die de
belofte van bij het doopsel elke dag, met vallen en opstaan, proberen waar te maken met elkaar.
ledereen vaart er wel bij, wanneer mensen hun woord houden. Dat is des te meer waar voor
mensen die in het spoor van Jezus willen gaan. Maar ik droom zeker verder over hoe wij als
christenen ‘mensen van belofte’ kunnen blijven voor elkaar. Jij ook?
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