
 

Hallo, beste vormelingen! 
 
Het is een rare tijd. Dat weten we ondertussen al.  
Dat is heel moeilijk voor mensen die vaak alleen zijn. 
Daarom stellen we voor om als eerste opdracht,  
de eenzamen van onze pastorale eenheid (parochies) 
wat warmte te brengen door hen een wenskaartje te 
bezorgen. 
 

Maak dus minstens één, liefst meer, kerst- en of 
nieuwjaarskaartjes. Hoe doe je dat? 
Wel, iedereen heeft wel ergens oude stoffen liggen, 
reclame, oud behangpapier, gekleurd papier, of knopen 
in de naaidoos, oude nieuwjaarskaarten die je kan 
verknippen,… er is in huis genoeg te vinden waarmee je 
de mooiste kaarten kan maken. Wees maar creatief. 😊  
Op internet vind je zeker ook tips. 
 

Zet er een mooie tekst op of een simpele kerstwens. 
Vergeet er vooral je naam niet op te schrijven.  
Dat vinden de mensen fijn. 
 

Je kan de kaarten tegen 1 januari binnenbrengen in de 
kerken van Ledegem of Sint-Eloois-Winkel. 
Er staat een doos klaar.  
De wensen mogen ook binnengebracht worden  
in de brievenbus van het secretariaat van de Pastorale 
Eenheid, Hugo Verriestlaan 16, Ledegem. 
 

De kaarten worden dan bezorgd aan de mensen van 
Rustenhove of  
 

We zien uit naar jullie werkjes en alvast bedankt!  
 

Het catechistenteam Pastorale 
 Eenheid Heilige Damiaan 

 


