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De Heer 
is mijn herder,
het ontbreekt mij 
aan niets.
Hij laat mij rusten 
in groene weiden
en voert mij 
naar vredig water.
[Psalm 23, 1-2]



[Psalm 46, 11]

Word rustig

en weet

dat Ik God ben.



Bij de Heer
ben ik veilig,
Hij is de 
allerhoogste God.
Bij hem 
vind ik rust.

[Psalm 91, 1]



Ik ben stil
geworden,
ik heb mijn ziel
tot rust gebracht.
Als een kind 
op de arm 
van zijn moeder.

[Psalm 131, 2]



Beter een 
handjevol rust 
dan handenvol 
zwoegen 
en grijpen naar wind.

[Prediker 4, 6]



Mijn volk zal
wonen in een
oase van vrede,
een veilige
woonplaats,
een oord van 
ongestoorde rust.

[Jesaja 32, 18]



Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt
en onder lasten
gebukt, 
en Ik zal u rust 
en verlichting
schenken. 

[Mattheüs 11, 28]



Gij zult rust 
vinden…,
want mijn juk
is zacht
en mijn last is licht.

[Mattheüs 11, 29]



Het zaad ontkiemt 
en groeit, zonder 
dat de boer
zelf weet hoe.
Het groeide vanzelf 
zonder dat hij er 
iets aan deed.

[Marcus. 4, 27-28]



“Komt nu eens 
zelf mee naar 
een eenzame 
plaats om 
alleen te zijn 
en rust daar 
wat uit.”

[Marcus 6, 31]



Martha had een
zuster, Maria, 
die gezeten
aan de voeten
van de Heer, 
luisterde
naar zijn woorden.

[Lucas 10, 38]



Jezus zei:
“Zeg tegen 
de mensen 
dat ze moeten 
gaan zitten.”
Er was daar veel 
gras en ze gingen 
dus zitten.

[Johannes 6, 10]



Ik heb geplant, 
en er werd 
begoten, 
maar God 
gaf de groei…

[1 Korinthiërs 3,6]



En wie Gods rust 
mag binnengaan, 
rust uit van al zijn 
werk, zoals God 
uitrust van het zijne.  
Laten we ons dus 
inspannen die rust 
binnen te gaan. 
[Hebreeën 4, 10-11]



Schuif al uw
zorgen
op Hem af, 
want Hij
heeft zorg
voor u. 

[1 Petrus 5, 7]



[Priester Valeer Deschacht]

Heer, 
leer me tijd 

maken om af te 
dalen naar de 

diepte van mijn 
wezen, waar mijn 
echte gevoelens 

leven, de kern van 
mezelf.



Heer,
geef me de moed 
om mezelf te zien 
zoals ik ben 
zonder ook maar 
één vraag naar 
eerlijkheid te 
ontwijken.
[Priester Valeer Deschacht]



Heer,
laat me in de stilte 
U ontmoeten, 
mijn oorsprong en 
mijn bestemming, 
doe me de wereld 
en de mensen zien 
met nieuwe ogen.
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[Priester Valeer Deschacht]

Heer God, 
laat me ruimte 
vinden om 
te verademen, 
stil te worden, 
me helemaal te 
ontspannen en zo 
mijn krachten 
te herstellen. Amen.


