
BLIJ DAT JIJ ER BENT ! 
 

De klok tikt langzaam verder, de tijd doet met ons zijn ding. Straks mogen we weer een nieuw 
jaar binnen wandelen. Een jaar met voor sommigen misschien een magische betekenis, 2020. 
Wie zou er niet willen trouwen op 20 februari 2020, 20-2-2020? Hoe dan ook, straks wensen we 
elkaar weer het allerbeste toe voor de toekomst. Een zalig en gelukkig nieuwjaar! Wat mag ik 
jullie straks bij het nieuwe jaar wensen? 
 

Handen en voeten geven 
Mijn wensen spreken om te beginnen van hoop! De hoop dat wij onze mooiste wensen handen 
en voeten durven geven. Wij moeten niet de grote wereldvrbeteraars willen zijn. Wie dat 
probeert raakt meestal vlug uitgeput en uitgeblust. Wie te lang op de toppen van zijn tenen 
staat, die krijgt de kramp! We hoeven geen supermensen te zijn, en ons evenmin als 
supermensen voordoen. Onze wensen handen en voeten geven gebeurt daar, waar wij dag in 
dag uit met elkaar samen zijn. In het gezin en de familie, op de werkvloer, in de school en de 
klas, in de pastorale eenheid, … Daar waar we elkaar ontmoeten mogen we onze mooiste 
wensen waar maken. En dit mogen we doen met onze mogelijkheden en onze talenten, 
doorheen onze gebreken en onvolkomenheid. Dit zal gebeuren door ‘de kleine goedheid’ van 
elke dag. Die kleine goedheid, daartoe zijn we allemaal in staat. We moeten het alleen maar 
doen! Een vriendelijk woord, een luisterend oor, een gastvrije thuis, een bemoedigende 
schouderklop, een troostend woord of gebaar, wat verloren tijd voor elkaar,… Het zijn zoveel 
kleine gebaren die ons gaan vertellen: ‘Ik ben blij dat jij er bent’! Ik wens je veel geluk toe, op 
die weg van de kleine goedheid. 
 

Vreugdevol en hartelijk 
Mijn recente ervaringen in India brengen mij bij een wens voor vreugde en hartelijkheid. De 
vreugde en hartelijkheid die ik er mocht ervaren bij de mensen in India, die staan diep in mijn 
hart gegrift. Onuitwisbaar als het ware! En daar kunnen wij iets van leren. Ik mocht er vreugde 
ervaren bij priesters die als broeders samen leven en samen werken. Een vreugdevolle 
gemeenschap van christenen mocht ik er ontmoeten. Ze doen in hun werk wat ze moeten doen: 
getuigen van de blijde boodschap. Wij verliezen ons in structuren, blijven vechten voor 
achterhaalde gewoonten. Het kerkelijk verleden kunnen wij zo moeilijk achter ons laten. En we 
vergeten als christen te getuigen van het evangelie. Het zou ons deugd doen meer te leven uit 
de Bron! We gaan er ongetwijfeld veel vreugdevoller van worden.  Of durven wij het niet, in alle 
vrijmoedigheid en oprechtheid christen te zijn? Ik wens je van harte toe dat je die vreugde mag 
ontdekken. Zo ook wens ik je hartelijkheid toe. Oprechte hartelijkheid, en onvoorwaardelijk! Een 
hartelijkheid die van ‘binnen’ komt, en niet om ‘iets’ te verkrijgen van de ander. De hartelijkheid 
in India mocht ik ervaren, in mensen die op weg gaan om het leven ‘beter en beter’ te maken. 
Bij ons gaat het meestal om ‘meer en meer’ bereiken en hebben. En da’s niet altijd ‘beter’! 
Tevreden zijn met onze mogelijkheden en kansen, we gaan er wellicht veel ballast door 
verliezen. Het zal ons ongetwijfeld wat hartelijker maken. Ik wens je in het nieuwe jaar die 
vreugde en hartelijkheid van harte toe. Ons samenleven zal er kleuriger door worden. 
 

Ruimte gunnen 
En laten we elkaar tenslotte de ruimte gunnen om te groeien. Ruimte om elkaar te begeleiden, 
er te zijn voor elkaar. Alleen zo gaan we onze mooiste wensen ‘samen’ kunnen waar maken. Laat 
het elk ander op je weg maar voelen: ‘Blij dat jij er bent’! Blij om het samen op weg gaan en te 
groeien in vreugde en hartelijkheid. 
 

Namens het team van de pastorale eenheid wens ik je vrede en alle goeds toe bij het begin van 
2020. Een zalig en vreugdevol Nieuwjaar. 
 
 
Johan Loones. 
(Alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 
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