HOE IS 'T GODS MOGELIJK?

Het is een gekende uitspraak die vaak uit de mond en het hart van mensen komt... ‘Hoe is 't
Gods mogelijk?’ Hetzij als een vraag, hetzij als een uitdrukking van verontwaardiging. Soms
staan we versteld van hoe bepaalde situaties mogelijk, of onmogelijk zijn. We ontmoeten ze
allemaal wel eens, mensen die het leven onnodig moeilijk maken. En dan is het de kunst om
doorheen het onmogelijke het leven toch een beetje mogelijk te maken.

Verontwaardiging

Toegegeven, wanneer je iets niet voor mogelijk houdt, dan komt het vaak voort uit
verontwaardiging. Kijk en luister hoe volwassen mensen debateren. Ze komen zelfs niet tot
gesprek. Het gaat meestal om het bekampen van hun eigen gelijk. Vaak is het een treurig
schouwspel dat weinig of geen voorbeeldwaarde heeft. En dat wekt verontwaardiging. Of je
leest het in kranten hoe rijken rijker worden, hoe de armoede onder mensen groter wordt. En
het zijn altijd dezelfde mensen die op de pechstrook van het leven belanden. Het zijn dezelfde
mensen die weigeren bijstand bij pech te verlenen. En dat wekt ongenoegen bij mensen.
Jongeren en studenten spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmars. Maar wie zijn in de
klimaatproblematiek de echte spijbelaars? Het wekt terecht wrevel bij mensen. Zoveel zaken en
situaties lopen mank in het samenleven. En dat verontwaardigt ons. Hoe is 't Gods mogelijk dit
te ervaren in wat wij een beschaafde wereld noemen?

En God dan?

Ja, wat heeft God daar nu mee van doen? We zeggen toch: ‘Hoe is 't Gods mogelijk?’ Als God op
de proppen komt, dan hou je het ook meestal niet voor mogelijk. Lees er eens over in de bijbel.
Bij zoveel verhalen ga je zeggen: dat is toch niet mogelijk. En terecht. De verhalen in de bijbel
kennen een diepere bodem. Een bodem die vertelt dat God niet aarzelt om de mensen nabij te
komen. Hij wil het lot van mensen delen, in vreugde maar ook in zorgen. Wij gaan hem zo zeer
ter harte, dat hij ons mensenlot wil delen.

Kijk naar Jezus

Dat God ons in vriendschap en zorg nabij gekomen is, wordt het sterkst getoond in Jezus. Hij is
de mensgeworden Liefde van God voor ons. Gods woord is mens geworden, hoorden we met
Kerstmis. Jezus blijft ons vertellen over het onmogelijke van God. En dat wekt geen
verontwaardiging, maar veeleer een diepe vreugde. We kennen de verhalen die we niet voor
mogelijk houden... Vijf broden en twee vissen zijn voldoende om een massa van vijfduizend
mensen te voeden. Een lamme neemt zijn bed op en loopt naar huis. Een blinde krijgt het zicht
weer, een stomme kan weer verhalen vertellen. Hij heeft het over een herder die
negenennegentig schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken. Hij is niet
verontwaardigd wanneer slechts één op de tien dankbaarheid betoont. En op een bruiloft in
Kana worden zeshonderd liter water heerlijke wijn. Je houdt het niet voor mogelijk. En toch...
Doorheen het onmogelijke komt God ons nabij. En dit om leven te geven, om samenleven weer
mogelijk te maken. En de onmogelijke overvloed, die mag ons tot vreugde stemmen.

Zes kruiken wijn...
Graag geef ik nog even volgende woorden mee. Ze mogen klinken bij die onmogelijke bruiloft
van Kana. Onmogelijk, maar wellicht een heel vreugdevolle bruiloft.

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn, van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd, om ieder doopsel dat men vierde,



om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven...
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet, maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen. leder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn, hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt, dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen die God nog zal schenken.
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