
EEN NIEUWE UPDATE 
 

Al wie vertrouwt is met de digitale wereld weet dat apps en programma’s regelmatig een update nodig 

hebben. Je toestel vertelt het wel wanneer er een update is. Dan kan je de update direct van toepassing 

laten zijn. Je kan ook aanklikken: ‘vraag dit later opnieuw’. Dan komt je update met enige vertraging, op 

jouw ritme. En ‘nieuw’ is een update uiteraard altijd. Het vernieuwt de programma’s, maakt ze beter en 

beter, maakt je digitaal werken ‘up to date’. Volmaakt is een update immers nooit. Want, ze blijven maar 

komen, die updates. 
 

Wensen als een update 

Heel de maand januari mag je elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Heel de maand zijn er 

ook her en der ontmoetingen om nieuwjaar te vieren. Elke wens, ieder geklink met een glas bubbels, elke 

omhelzing of kus, ze zijn als een update voor het nieuwe jaar. En je stelt ze niet uit tot morgen. Vandag 

wil je er aan beginnen. Niet om volmaakt te worden. Wel om beter en beter te worden, elke dag van het 

nieuwe jaar. Het is mooi en goed, wanneer onze wensen bijdragen tot een mooier en beter samenleven. 

Daartoe hebben wij een koffer vol waarden. Waarden die ons leven gaan updaten in de richting van het 

goede. Kijk maar eens naar het nieuws. En je weet direct welke updates er nodig zijn! We horen er grote 

tenoren nieuwjaarsspeeches geven. Over zichzelf spreken ze amper. Da’s ook het moeilijkste! Over de 

‘anderen’ spreken. Daar zijn woorden in overvloed voor. Dan denk ik: wat een armtierig vertoon, wat een 

voorbeeld voor de samenleving. De update van de dialoog is er meer dan nodig vandaag. Met elkaar 

spreken, en niet over elkaar. Luisteren naar elkaars verhaal en drijfveren. Fouten durven toegeven in 

plaats van vertelsels te verzinnen. Openheid tegenover elkaar waaruit wederzijdse waardering en respect 

blijken. Ach, het is misschien te mooi om waar te zijn. Maar het kan! Als we misschien zelf ons leven in en 

met dialoog updaten. 
 

Een update voor de samenleving 

Zie je het ook, hoe moeilijk samenleven soms is geworden? Ieder heeft vaak zijn eigen waarheid, en 

houdt daar krampachtig aan vast. Tolerantie en verdraagzaamheid voor wie anders is, is soms zo ver te 

zoeken. Dan plooien we maar terug op ons zelf, in dat kleine kringetje van getrouwen en 

gelijkgestemden. En ja, dat kan knus en gezellig lijken. Maar heb je er nog nooit bij stil gestaan hoe 

moeilijk het is in een beperkte kring samen te leven? Een gekend evangeliewoord schiet mij te binnen: 

‘Waar twee of drie samen zijn in Mijn naam….’ zegt Jezus. Kan gezellig lijken. Maar is o zoveel moeilijker 

dan met honderden samen te zijn. Probeer het maar eens: met twee of drie samen leven naar het 

voorbeeld van Jezus. Elkaar met vergeving en barmhartigheid nabij zijn, elkaar trouw blijven, dienstbaar 

zijn aan elkaars leven, het hart boven de wet stellen,… Met twee of drie is het zoveel moeilijker dan in een 

massa. In de massa kan je je verstoppen voor elkaar en de ander ontwijken. In de massa kan je veel 

mensen gezien hebben. Maar hoevelen heb je er ‘echt’ gezien? Met twee of drie kan het beginnen. Zich 

laten updaten door het voorbeeld van Jezus. Niet om direct volmaakt te worden. Maar om beter en beter 

te worden. Om zo, met een open blik op de samenleving, vreugdevol in het leven te staan. 
 

Update van de godsdienstlessen 

Vorige week was het hot-news: de nieuwe leerplannen voor de lessen godsdienst. Een update voor meer 

kennis van de bijbel en meer kennis van begrippen uit het christelijk en gelovig leven. Een update die 

vandag zeker nodig is bij jongeren én volwassenen. Maar direct hoor je de kritieken: waarvoor is dat nu 

nodig? En, de bisschoppen willen Vlaanderen bekeren. Blijkbaar voelen sommigen zich bedreigd. 

Nochtans heeft dit niets met bekeringsijver te maken. Het gaat hem om verdieping. Want, hoe kan je 

met levensbeschouwingen in dialoog gaan, wanneer je je eigen identiteit niet kent? Vandaar is het 

broodnodig om de christelijke en gelovige ongeletterdheid up te daten. Zo niet leven we samen te 

midden van vage ideeën. En vaagheid kan moeilijk veel respect verdienen. Als christenen, en dat ben ik 

ook als priester, is het nodig ons up te daten aan het voorbeeld van Jezus. Met Hem begint ons christen-

zijn. Juist wanneer we onze christelijke identiteit kennen, kunnen we waarderend andere 

levensbeschouwingen ontmoeten. Ontmoeten, niet om te overtuigen, maar om te getuigen wie ons ten 

diepste bezield. Ja, in zoveel domeinen van het leven zijn ze nodig, die updates. 
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