
VERGEZICHTEN 
 

Je kent ze wel, die mooie beelden van vergezichten. In één oogopslag wordt je een breed panoramisch 
beeld getoond. Je kan ervan genieten. Maar, het is nog een vergezicht. Het speelt zich nog af in de verte. 
Je kan er van dromen die mooie plaatsen even te gaan bezoeken en er van dichtbij te gaan genieten. 
Dan kom je in beweging, om van het één naar het ander te gaan. Want hoeveel een vergezicht je ook te 
bieden geeft. Alles in één keer ga je toch niet kunnen van dichtbij bewonderen. 
 
Verrijzenis vergezicht 
We hebben dit jaar Pasen gevierd ‘vanuit ons kot’. Een eigenaardige Pasen is het geweest dit jaar. Geen 
samen vieren in de kerk. Geen Alleluia’s samen laten klinken. Geen chocolade hazen om van te genieten. 
Maar toch hebben de klokken geluid en gejubeld van vreugde. Ondanks de barre tijden die we 
meemaken. En toch heeft op de paasmorgen het evangelieverhaal van de verrijzenis geklonken. 
Misschien heb je het gevolgd via de televisie of de sociale media. Of heb je in de stilte van de huiskamer 
het evangelie even ter hand genomen. Ook al wordt het coronavirus hopelijk snel ingetoomd, Pasen kan 
je niet aan banden leggen. Pasen vraagt geen uitstel. De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! En dit jaar 
opent zijn opstanding meer dan ooit een vergezicht. 
 
Hij gaat u voor naar Galilea 
Hoe ziet dat vergezicht van de verrijzenis er dan uit? In de paasmorgen werd ons verteld in het evangelie 
dat het graf leeg is. En leeg is leeg! Niets of niemand moet die leegte proberen te vullen, zelfs God niet, 
zegt Dietrich Bonhoeffer. Laten we dus maar midden in de leegte gaan staan en luisteren. Die leegte 
ervaren we dezer dagen allemaal aan den lijve, in deze quarantainedagen. De leegte van het los 
gesneden zijn van je alledaagse doen. De leegte van het gemis van een bezoekje van familie, kinderen of 
kleinkinderen. Het is de leegte en verlatenheid van Goede Vrijdag. De leegte van het graf op die eerste 
paasmorgen. Maar de engel zegt, ook vandaag tot jou en mij: ‘Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zul je 
Hem zien.’ Ons vergezicht ligt daar, in Galilea. Het is daar te zien waar mensen in Jezus’ naam met elkaar 
het leven delen, in dialoog en wederzijdse waardering. Galilea is daar waar mensen in een zorgende 
nabijheid om de ander geven, om zo lijden en pijn te verlichten. Ons Galilea is daar waar brood en wijn 
weer gedeeld mag worden, Jezus’ levenskracht in ons midden. Galilea is daar waar mensen zich als 
gemeenschap rond Hem verenigd weten en zich door Hem gezonden weten om op een nieuwe wijze 
Kerk te vormen. Hij gaat ons voor…. Wanneer wij altijd willen voorgaan vertoebelen we het mooie 
vergezicht van Pasen. Laten we Hem zoeken, bij Jezus zijn, daar waar mensen elkaar ontmoeten. Zo 
kunnen we alleen maar samen genieten van dit gelovig vergezicht… 
 
Virus vergezicht 
De onwezenlijke tijden die we doormaken openen ook de ogen en doen verlangen naar vergezichten. 
Dat blijkt enerzijds uit de vraag: ‘Hoe lang moeten we nog in ons kot blijven?’ Anderzijds hoor je over 
vergezichten in de zovele plannen die mensen nu al aan het maken zijn voor morgen. Wellicht is de 
belangrijkste vraag bij het virus vergezicht: ‘Gaat dit virus en heel de ervaring errond onze manier van 
leven veranderen?’ Ongetwijfeld zal het leven anders zijn, wanneer in de lockdown stilletjes een 
vergezicht wordt gegeven. Ik hoop al vast dat, hoe moeilijk het vergezicht na de virustijd ook wordt, dat 
mensen wat nederiger en eenvoudiger worden. Meer dan ooit voelen we nu onze broosheid en 
kwetsbaarheid. Wij zijn geen heer en meester, hoe graag we ook alles naar onze hand willen zetten. 
Nederigheid en eenvoud gaan ons weer doen zien wat er nu echt toe doet in het leven. Ze gaan ons 
helpen onze tijd niet te verspillen aan bijkomstigheden en prularia in het leven.  
 
Pasen, de tijd na corona, er zijn vergezichten in het vooruitzicht! Doorheen lijden, kruis en een leeg graf; 
doorheen tijden van eenzaamheid, ontmoediging en lijden, gaat Hij ons voor. Laten we Hem volgen. 
Laten we Hem herkennen als onze levende Geliefde in het vergezicht dat ons gegeven is. En het 
vergezicht wordt mooi! Zeker met Jezus’ Liefde als onze levenskracht. 
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