
JONGEREN AAN HET WOORD 
 

Vorig jaar was er in Rome de synode rond het thema ‘Kerk en jongeren’. Een duidelijke 

ommekeer was merkbaar. Jongeren kregen het woord bij de synodevaders. Jongeren 
werden beluisterd door de verzamelde synode. Het is waar dat de kloof groot was en nog 
wat is: enerzijds de Kerk en anderzijds de jongeren. Tijdens de synode is samen gezocht 

hoe die kloof kan overbrugd worden. Hoe kunnen we als Kerk vandaag ‘verbindend’ leven 
met jongeren. In maart laatstleden heeft paus Franciscus de conclusies verwoord in zijn 

brief: ‘Christus vivit’ of ‘Christus leeft’. Conclusis, veeleer als een uitnodiging en uitdaging 
om vandaag als christenen, samen met jongeren, op weg te gaan. 

 
Een synode, wat is dat? 

Misschien eerst een woordje over wat een ‘synode’ betekent. Voor jongeren is dit een 
vreemd woord. Voor volwassenen is het wellicht evenzeer vreemd. ‘Synode’ komt uit de 

Griekse taal. Het betekent ‘samen op weg gaan’. Tijdens een synode in Rome komen 
bisschoppen van over de wereld samen. Als synodevaders denken zij na en wisselen 

gedachten uit rond een bepaalde thematiek uit het kerkelijk of pastorale leven. Zo is er 
momenteel in Rome de bisschoppensynode rond het Amazonegebied. De vorige 

bisschoppensynode was gewijd aan de jongeren in de Kerk vandaag. In deze laatste 
synode was de evolutie duidelijk merkbaar. De Kerk evolueerde van een pastoraal voor 

jongeren, naar een pastoraal met jongeren. Dit brengt een duidelijk nieuwe dynamiek te 
weeg, die ook als rode draad verweven is in de pauselijke brief ‘Christus leeft’. 

 
En wij nu? 
De synode is voorbij. De brief van de paus is geschreven. Wat kunnen wij daar nu mee 

doen? Of is het zoals vaak klinkt uit de mond van kerkgangers: ‘Wie ligt daar nu van 
wakker?’ Van een synode hoef je niet wakker te liggen. Laat er als het je belieft uw slaap 

niet voor. De vraag wil alleen zijn: ‘Nemen wij deze thematiek ter harte?’ Het synodale 
proces mag en wil verder gaan. In ons samen op weg gaan met elkaar komt het verder aan 

het licht. Samen op weg met jongeren… Met onze kinderen en kleinkinderen. Hoe spreken 
wij samen over ons geloof, over de Kerk? Als wij ons christen noemen, hoe maken wij hen 

duidelijk dat het voor ons waardevol is dat Jezus leeft? En, nemen wij de tijd om onze 
kinderen en jongeren te beluisteren? Luisteren naar hun vreugden en hun zorgen. Jongeren 

bereiken, met hen op weg gaan, het begint in onze gezinnen. En wanneer we verder 
‘verbindend’ werken dan zijn er de scholen, de jeugdbeweging,… Mogen onze kinderen en 

jongeren er een plaats vinden waar ze begeleid worden. Een plaats waar ze op verhaal 
mogen komen. Zo samen en met elkaar op weg gaan is een kleine synode op het getouw 

zetten. 
 

Een synodaal proces in ons bisdom 
Nathalie Verstraete, de bisschoppelijk gedelegeerde voor jongerenpastoraal in ons bisdom, 

zegt het als volgt: ‘In ons bisdom willen we werk maken van de uitnodiging van de paus en een luisterende 
houding naar jongeren concreet gestalte geven. Daarom zetten we een synodaal proces op dat loopt van oktober 
2019 tot oktober 2020. Het uiteindelijke doel is om de beleidsprioriteit uit de beleidsbrief van de bisschop 
‘investeren in jongerenpastoraal’ te concretiseren. Maar voorafgaand willen we grondig luisteren naar jongeren 
en hun begeleiders. Vanaf oktober 2019 zullen we ontmoetingsmogelijkheden organiseren met zoveel mogelijk 
partners die in de jongerenpastoraal actief zijn. Op het einde van het traject, we hopen in oktober 2020, zullen we 
een groot ontmoetingsmoment organiseren, een synode, met een afvaardiging van alle partners die we in de 
diverse trajecten hebben ontmoet. We hopen heel veel input te krijgen, van veel jongeren te horen wat ze van 
onze kerk verwachten, wat we voor hen kunnen betekenen, welke opties ze de kerk graag zien nemen de komende 
jaren. Op al hun vragen zullen we wellicht geen antwoord kunnen geven, maar we garanderen wel om zoveel als 
mogelijk return te geven en de keuze van concrete beleidslijnen te laten bepalen door de inbreng van de jongeren. 
Want pas dan zijn we een synodale kerk en bouwen we aan een pastoraal met jongeren.’ 

 

Het is een uitnodiging om er ook in onze pastorale eenheid werk van te maken. Je hoort er 
in de komende tijd nog over. Ook jij gaat toch mee, samen op weg? 

 
Johan Loones. 

(Alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 



 


