GOEDE MENSEN...

‘Goede mensen...’, het wil deze keer geen aanspreking zijn bij het begin van een
preek of toespraak. Nu we Pasen gevierd hebben mogen deze twee woorden
klinken als een bevestiging. Ja, ze bestaan nog, ‘goede mensen’. Het zijn die
mensen die hun idealen nastreven. Onze samenleving ziet ze vaak als die
naievelingen die hun idealen nastreven. Sommigen vinden zelfs dat je deze
naieveingen, die goede mensen, beter mijdt. Wie weet verstoren ze de openbare
orde?

Pasen geeft ruimte...

Wanneer het graf met Pasen geopend en leeg is, dan spreekt dit van toekomst. De
weg wordt geopend. Er komt een open ruimte, met toekomst. Plaats voor goede
mensen. Mensen die de kleine goedheid van elke dag proberen waar te maken. En
ze zijn echt niet allemaal perfect. Het zijn ook geen heiligen. Ze kunnen ook wel
eens morren. Of ze gaan de verkeerssnelheid ook wel eens overschrijden, of een
rood licht negeren. Ze kunnen ook wel eens humeurig zijn. Volmaakte mensen
bestaan nu eenmaal niet. Alleen mensen die vanuit hun overtuiging iets goeds voor
een ander willen doen. Ze doen iets goeds voor de gemeenschap. En, ze zijn met
velen. Dagelijks zien we ze bezig in onze kerken, in verenigingen, in de
samenleving. Zijn dat dan allemaal naievelingen? Het zijn paasmensen, die in de
ruimte van het dagelijkse leven goedheid delen en zaaien.

Gezonde naiviteit

Geef mij maar die mensen die vanuit hun idealen op weg gaan. Mensen die leven
met een gezonde naiviteit. Ze stralen zo veel meer uit dan mensen die overal het
negatieve en bedreigingen zien. Die goede mensen zijn krachtiger dan diegenen die
elk positief voorstel als onhaalbaar zien of die elk nieuw idee zien als ‘niet te doen’.
Trouwens, hoe zouden die laatsten gereageerd hebben wanneer ze in Jezus’ tijd
leefden? Zouden ze Hem ook bestempeld hebben als een grote naieveling? We
kunnen hun reacties al raden. ‘Bemin je naasten als jezelf..., maar je denkt toch
niet dat dat die naasten allemaal goede bedoelingen hebben. Pas daarmee op! Of
‘Bemin je vijanden...”. Vlug zal het klinken om daarmee op te passen. Want je weet
niet waar je dan uitkomt. Pas toch op met iedereen te vertrouwen. En zo kunnen
we verder de reacties optekenen van diegenen die een gezonde naiviteit aan de
kant gezet hebben.

Zonder naiviteit geen Christendom

Pasen vertelt ons dat zonder mensen met een gezonde naiviteit het Christendom
nooit van de grond zou zijn gekomen. Diegenen die wantrouwen laten zegevieren
zouden Jezus ongetwijfeld ook als een naieveling hebben bestempeld. Geef mij dan
maar mensen met een portie naiviteit die ‘Zijn verhaal’ laten verder gaan. Het zijn
die goede mensen, die zo vaak in stilte en ongezien, hun zorg delen voor anderen.
Ze zetten zich in in onze kerkgemeenschap, zorgen voor het kerkgebouw, zingen in
een koor, willen mensen onthalen en nabij zijn, .... En zoveel meer. Ook in de
samenleving zie je ze aan het werk, die vele vrijwillgers. Die mensen met een
gezonde naiviteit, ze zijn de steunpilaren van elke gemeenschap. Ja, onze wereld
heeft meer goede mensen nodig. En laten we in alle debatten over wat goed en
nuttig is toch niet onze wardering vergeten. Wardering voor zovelen die een
steentje bijdragen aan een mooiere wereld.
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