
OPERATIE TOEKOMST 
 

Deze titel stond te lezen boven een tweebladzijden breed artikel in het dagblad. Mensen uit 
verschillende sectoren van de samenleving doen hun verhaal. Wat hebben we geleerd uit deze 
coronaperiode (die nog niet voorbij is)? Wat moet er zeker veranderen in de toekomst? Welke 
suggesties heb je om het anders aan te pakken? Uit wat er te lezen valt is duidelijk dat de 
toekomst anders zal zijn. Het valt ook op dat ieder zo wat zijn eigen waarheid naar voor schuift. 
Misschien wordt de grootste en mooiste verandering dat het ‘eigen gelijk’ plaats maakt voor 
‘samen gedragen verantwoordelijkheid. En dit in alle sectoren van de samenleving. 
 

Begeesterende voorbereiding 
Met het versoepelen van de maatregelen wordt de levensdraad beetje bij beetje weer 
opgenomen. Dit gebeurt echter niet zonder de nodige voorbereidingen. Steden zien er anders 
uit nu mensen weer kunnen gaan shoppen. Contacten in winkels en bedrijven zijn anders, nu het 
mondmasker zijn intrede heeft gedaan. Scholen proberen zo goed en zo kwaad als het gaat 
ruimte te vinden om hun leerlingen weer te ontvangen. De kust werd in het Hemelvaartweekend 
niet overspoeld door tweedeverblijvers. Er wordt samen gewerkt om de exit uit de lockdown zo 
voortreffelijk mogelijk te laten gebeuren. En die bereidheid tot samenwerking siert de mensen. 
O ja, er zijn eveneens veel meningsverschillen rond het versoepelen van de maatregelen. Lees er 
maar eens de uitlatingen op na in sociale media. Daar lees je weer ieder zijn waarheid. En ja, er 
zijn er die wel de nodige achterpoortjes vinden om hun waarheid ten uitvoer te brengen. Nu, 
achterpoortjes zijn er van alle tijden, ook buiten de lockdown. Ook daarin is de mens creatief 
genoeg om zijn waarheid en voordeel te vinden. Het is duidelijk dat in deze coronatijd veel 
mensen zware klappen te verduren krijgen. En de exit zal de diepe kwetsuren niet vlug genezen. 
Hopelijk blijft bij velen de begeestering overeind! De bezieling om er ‘samen voor te gaan’. 
Misschien klinkt het lied nog bij het handgeklap om 20 uur ‘s avonds? ‘We zullen doorgaan, tot 
we samen zijn!’ Doorgaan met begeestering en bezieling, zo gaan we hopelijk samen de 
toekomst tegemoet. 
 

Nieuwe toekomst… Ook voor de kerkgemeenschap 
Van veel mensen krijg ik de vraag wanneer we de zondagsvieringen terug mogen hervatten. Een 
duidelijk antwoord kan ik er niet op geven. Ik weet alleen dat onze bisschoppen, samen met 
virologen en met de Nationale veiligheidsraad hierover in overleg zijn. En dit gebeurt vanuit een 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen. Alleen vind 
ik het – samen met anderen – jammer dat in nationale persconferenties en in andere 
mededelingen met geen woord gerept wordt over de religieuze vieringen en samenkomsten. 
Nochtans is dit ook een deel van het sociale leven in onze samenleving, voor wie het mocht 
vergeten zijn. Maar wij blijven geduldig wachten en uitzien naar de hervatting van de 
eucharistievieringen. Dat willen we straks gaan doen met verantwoordelijkheid en met de 
nodige zorg voor de mensen. Het zal een vierende gemeenschap met afstand zijn. Maar 
doorheen de afstand gaan we toch weer samen zijn. En daar zien we naar uit. We hoeven niet te 
jammeren. Ik heb de voorbije periode al vaak gedacht aan die plaatsen in de wereld, waar 
christenen soms maar eens per jaar de kans hebben om eucharistie te vieren. Desondanks 
bewaren zij de begeestering om christen te zijn en te blijven. Laten wij ook die begeestering 
bewaren om straks samen ons geloof te vieren en te beleven. 
 

Pinksteren begint! 
Zondag mochten we het feest van Pinksteren vieren. De vurigheid van de Geest zal niet minder 
geweest zijn dan anders. Nu mag het beginnen ‘Pinksteren’ in onze geloofsgemeenschap. 
Samen begeesterd op weg gaan naar een nieuwe toekomst. En hopelijk mag de heilige Geest 
ons bezielen tot zorg en aandacht voor elkaar. Want veel mensen gaan die warme en nabije 
zorg nu nodig hebben. In de warmte van het pinkstervuur laten we toch niemand in de kou 
staan? Zijn Geest van Liefde geeft ons daartoe de kracht! 
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