
EEN NIEUWE POETSHULP (M/V) 
 

Ik vertel je zeker niets nieuws dat regelmatig poetsen nodig is voor een goed onderhoud van 
woning, lokalen of gebouwen. Met de lente voor de deur staat bij sommigen misschien een 
‘grote lenteschoonmaak’ op het programma. Je huis een grondige poetsbeurt geven. Die 
rommelkamertjes eens deftig schommelen. Het is regelmatig wel eens nodig. Maar dat vraagt 
tijd en inspanning. Misschien heb je wel een poetshulp nodig om je bij de schoonmaak en de 
opruim te helpen? 
 
Een kwestie van vertrouwen 
Soms is het niet evident om een geschikte poetshulp te vinden. Misschien aarzel je wel om een 
hulp in huis te halen. Want uiteindelijk komt iemand die je misschien vreemd is, binnen in je 
eigen privé. Het is wellicht gemakkelijker iemand aan het werk te stellen in een zaal of openbaar 
gebouw. Daar wordt je eigen privédomein niet betreden. En zo voel je je veilig. Of je zorgt in 
eigen woning dat de poetshulp niet al te veel met je privé geconfronteerd wordt. En, die nieuwe 
poetshulp, is hij of zij wel te vertrouwen? Zou je die wel alleen aan het werk laten in je woning? 
Sommige mensen testen een nieuwe poetshulp aan de hand van verfijnde trucjes. Dan merk je 
vlug of hij of zij te vertrouwen is. Wanneer er vertrouwen is, ja dan is er veel mogelijk. Dan is er 
helemaal geen probleem om je poetshulp het nodige werk te laten doen. Vertrouwen, zoals het 
altijd is geweest, dat geeft ruimte aan mensen. Het schept eveneens een echte en hechte band 
tussen mensen. 
 
Je eigen binnenkant schoonmaken 
Van het regelmatige poetsen van een woning maak ik even de sprong naar het leven van 
mensen. Het leven zoals het is! En dan kijk ik even naar onze binnenkant. Wanneer we eerlijk 
zijn dan is onze binnenkant ook vaak een rommelkamertje dat regelmatig een grondige 
schoonmaak nodig heeft. Wanneer ik in de Bijbel even de regels voor een goede schoonmaak 
bekijk, dan gaat het altijd over het hart. In de psalmen lezen we over het versteende en verkilde 
hart van mensen. Een hart dat na een grondige schoonmaak weer zachtmoedig en warmhartig 
wordt. Bij de profeet Joël lezen we op aswoensdag: ‘Scheur je hart en niet je kleren’. Het is onze 
binnenkant die een schoonmaak nodig heeft. Is vastentijd niet de uitgelezen tijd om een grote 
lenteschoonmaak in ons leven, in ons hart te maken? Een grote schoonmaak om straks als 
nieuwe mensen het Paasfeest te kunnen vieren. En, gezien wij mensen zijn, hebben wij allemaal 
wel donkere kantjes of een rommelhoekje in ons leven. We hoeven mensen niet te vlug de 
hemel in te prijzen. Zelfs niet de voorbeeldigste of de ogenschijnlijk vroomste mensen. Bij 
iedereen is er wel wat schoonmaakwerk te doen. Wij kunnen een poetshulp goed gebruiken! 
 
God als poetshulp 
Het was de heilige Augustinus die ooit in een preek gezegd heeft: ‘Roep God maar binnen om 
uw hart te reinigen.’ Ons hart mogen we open leggen voor Hem, zegt Augustinus nog. Hij kan 
daar weg mee, wij niet! Wellicht is er eerst dat vertrouwen nodig. Vertrouwen om God binnen te 
laten in ons leven, tot in ons diepste privé. Het vertrouwen dat Hij altijd aan onze zijde blijft, ook 
als die vriend zonder naam. Want, ‘onrustig is en blijft ons hart, tot het rust vindt in God.’ wat 
nog een ander woord is van de heilige Augustinus. Lees er maar even de psalmen op na. Het 
zijn stuk voor stuk pareltjes die de diepste menselijke zieleroerselen vertolken. En, God kent 
onze diepste gedachten en kronkels. Als hij onze poetshulp mag zijn dan gaan wij weer als frisse 
Paasmensen voor de dag mogen komen. Dan gaan we het aan en lijve mogen ervaren hoe 
kostbaar en kwetsbaar elke mens wel is. En, kwetsbaar, dat zijn wij toch allen? Of niet soms? Ik 
wens je alvast veel geluk toe met je nieuwe poetshulp. 
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