| HAVE A DREAM !

1 november... We vieren het feest van Allerheilien. In één feest gedenken en vieren wij zovele
heiligen. Gekend of ongekend, vertrouwd of vreemd, de heiligen van lang geleden en diegenen
van vandaag,... We vieren het feest van zovelen die we ‘heilig’ mogen noemen. Maar wie zijn die
heiligen nu juist? En wie of wat drijft er hen om heilig te worden?

Ze hebben een droom

Heiligen zijn niet de postjesjagers van de Kerk. Zij die door achterkamergesprekken de macht in
handen willen houden en op de voorgrond willen treden. Wanneer we het leven van zoveel
heiligen bekijken, dan moeten we zeggen dat ze allen een droom hebben. Dat klinkt vandag
wellicht naief. Ze zingen als met de gekende woorden van een Abba-song: ‘I have a dream’! Met
de woorden van Maarten Luther King roepen ze het over ons uit: ‘| have a dream’! Ze hebben
een droom van een nieuwe en betere wereld. Een droom waar recht wordt gedaan aan
ontrechte en uitgesloten mensen. Ze hadden een droom van een menswaardige samenleving.
Het zijn heel vaak — om niet te zeggen altijd — tegendraadse figuren. Tegendraads, omdat
lemand hen drijft. lemand die een weg wijst naar anders leven en samenleven. Wat Jezus heeft
voorgeleefd, dat is de droom die in hen leeft en hen drijft. Ze blijven trouw aan Jezus'
boodschap. En dit vaak tegen de wil van hiérarchie en structuren in. In de tijd waarin ze leefden,
herkenden de heiligen Jezus zelf in de arme en lijdende medemens. Een herkenning die
beantwoord wordt met barmhartigheid. Barmhartigheid is het kloppende hart van het
evangelie. Het is die droom die de heiligen hebben waargemaakt.

Met vastberadenheid

Ja, het is een hele opgave om die droom waar te maken. Het is niet altijd vanzelfsprekend
geweest om die barmhartigheid waar te maken. Alleen de vastberadenheid van de liefde blijft
hen drijven om door te gaan. Ondanks wat er gezegd en gedacht wordt. De vastberadenheid
van de heiligen leert ons om christen te zijn. Neem nu de melaatse die Franciscus van Assisi op
zijn weg ontmoet. Je kan die melaatse zien als een brok ellende, een armoezaaier die je weg
verstoort, of een probleem dat dient opgelost te worden. Je kan de melaatse ook zien met de
ogen van je geloof en de naastenliefde. Dan benader je hem met dezelfde waardigheid als
jezelf. Als een schepsel dat eindeloos geliefd is door de Vader. Franciscus en zoveel anderen
zeggen ons dat je heiligheid niet kunt begrijpen buiten deze levende erkenning van de
waardigheid van elke mens. Heiligen zijn vastberaden. Ook al krijgen ze tegenkanting en
onbegrip of worden ze naief gevonden, ze zetten door. Het gebed, de liefde tot God, het woord
van het evangelie doet voor hen niets af van hun hartstochtelijk inzet voor de naasten. Van hen
mogen we het leren, een beetje heilig worden in ons leven en samenleven...

Wie zijn ze voor jou?

Op de vraag: ‘Wie is die of deze heilige?’ kunnen we met een historisch antwoord voor de dag
komen. We krijgen een beeld van wie ze waren, wat ze gedaan hebben. Een beeld uit het
verleden en de traditie. Wanneer we de vraag stellen: 'Wie is deze heilige voor jou?’, dan kunnen
we samen op verhaal komen. Dan blijft de traditie geen vroom verleden dat enkel maar vereerd
wordt. De toekomst wordt dan geopend om vandaag en morgen met hun inspiratie op weg te
gaan. Heiligen nodigen ons uit om vandaag als christen een droom te hebben. Hebben wij die?
De droom om met veel liefde en barmhartigheid nabij te zijn. De droom van Jezus van Nazareth.
Met die droom helpen de heiligen ons om vandaag, in onze tijd zoals hij is, vernieuwend en
waarachtig samen te leven. Met die droom in ons hart en met vastberadenheid, mogen wij
antwoord geven op onze roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Laten wij dat niet
vergeten wanneer wij straks onze heiligen eren. ‘I have a dream... ' Dat lied van de heiligen mag
ook ons aan het zingen zetten.

Voor u en al uw geliefden wens ik heel graag een droomvolle en zalige hoogdag van
Allerheiligen.

Johan Loones.
(Alle reacties welkom op johan.loones @skynet.be)



