IN VERWACHTING !

Wat doen ouders die in verwachting zijn van een kindje? Vol verlangen om het nieuwe leven te
begroeten treffen ze de nodige voorbereidingen. De opsmuk van de kinderkamer, het kiezen
van de eerste kleertjes, wie zal peter en meter worden, welke naam gaan we het nieuwe mensje
geven. Dat en nog zoveel meer gebeurt in die tijd van in verwachting zijn. De samenleving is
vandaag ook in verwachting. De verwachting van de eindejaarsfeesten. Noch is de Sint niet
voorbij of de eerste winterdecoratie verschijnt. Dennenbomen, flikkerende lichtjes, besneeuwde
huisjes, sleden en rendieren, en de naam? Zijn het nu kerstartikelen of winterartikelen?

Advent... Tijd van verwachting

Zondag beginnen we in de kerkgemeenschap de adventstijd. Het is die mooie tijd van
verlangen. Verlangen en in verwachting zijn. De tijd van vier weken die ons voorbereiden op het
kerstfeest. Het verlangen naar dit kerstfeest drukken wij symbolidsch en eenvoudig uit met licht.
In donkere dagen verlangen mensen naar licht. In koudere dagen leeft dat verlangen naar
warmte. Het licht van die eenvoudige adventskaarsen mogen branden, één voor één. Een
groeiend licht doorheen het duister. Voelbare warmte die geborgenheid aan mensen wil geven.
Krijgt die adventskrans en het adventslicht nog een plaatsje in onze huiskamers? Groene takken
van hoop en licht van liefde die ons uitnodigen. Ze dagen uit om mensen van hoop te zijn in
deze wereldtijd. Hoop dat nieuw leven dwars doorheen alles geboren kan worden. Hoop dat
licht van liefde sterker is dan alle glitter en kunstmatig kleurenspel. De adventstijd nodigt uit om
in verwachting te zijn. En dat vraagt enige voorbereiding. Die advent vraagt aan jou en mij: hoe
kan ik een beetje licht bengen in het leven van mensen? Hoe kan ik — met mijn mogelijkheden
en talenten — een beetje licht brengen voor mensen in het duister van onze samenleving? Hoe
kan ik mijn steentje bijdragen om nieuw leven, een nieuwe toekomst, geboren te laten worden?

God wordt mens

De geboorte van Jezus die wij elk jaar opnieuw met Kerstmis vieren, vertelt ons ieder jaar
opnieuw dat God is mens geworden. Zijn Woord van vrede en gerechtigheid is vlees en bloed
geworden. Die onnoembare God laat zijn mensen niet in de steek. In een mensenkind komt hij
ons en deze wereld heel nabij. Een mensenkind dat het tij van de geschiedenis heeft gekeerd.
Het doet ons nederig en eenvoudig worden, in een tijd waar mensen graag zelf god zijn. Advent
is de tijd om die God van Liefde op het spoor te komen. Die God mogen we ontdekken in zijn
Woord in de Bijbel, in het evangelie. Al lezend mogen wij in dit verhaal medespeler en
medewerker worden. En zo gaandeweg Zijn Liefde op het spoor komen. Zo mogen we zelf een
beetje licht worden. Zo mogen we mee de menswording laten gebeuren. De geboorte van een
nieuwe toekomst in een wereld die hunkert naar een nieuwe adem.

Durf te verlangen

Advent roept ons op om weer te durven verlangen. In een samenleving waar mensen eigen
behoeften zo vlug mogelijk voldaan willen zien, loopt men het risico om zelfvoldaan te worden.
Daar is dan geen ruimte meer om te verlangen. Wie weer durft te verlangen, die steekt de
handen uit de mouwen om de stoutste dromen waar te maken. Verlang je naar vrede in het
samenleven, begin dan met een mens van vrede te eijn. Verlang je naar waarachtigheid in het
leven, vergeet dan niet om zelf in woord en daad waarachtig te zijn. Verlangen is niet gediend
met mooie woorden. Verlangen gebeurt vanuit het hart. Het hart dat zelfs tegen de stroom durft
in te gaan. Ook daartoe roept de advent ons op.



Ik durf jullie allen alvast een gezegende adventstijd toe te wensen. Een tijd om God op het spoor
te komen. Om het verlangen naar wenswording ‘van harte’ te laten groeien. Een tijd om samen
in verwachting te zijn van die nieuwe toekomst.
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