
INSPIRERENDE NAMEN 

 

Onlangs kreeg ik de vraag om een artikel te schrijven over ‘inspirerende namen’. Mensen geven 

zoveel namen aan zoveel verschillende dingen. Het mooiste is een naam voor een mens. Je bent 

iemand, met jouw naam, met jouw verhaal. Ouders die een kindje verwachten gaan dan op zoek 

naar een naam voor hun kindje. Een naam die mooi en goed klinkt. Een naam waardoor iemand 

een stukje familiegeschiedenis met zich mee draagt. Of één of andere ster of belangrijke 

persoon leent zijn of haar naam voor een nieuw mensenkind. Inspireren deze namen? Misschien 

dagen ze wel uit? Zo mag jij worden. Met die naam, naar dit voorbeeld mag jij groeien. Een 

naam die inspireert kan een mens tot volle ontplooiing brengen. Een naam, een nieuw begin, 

met een ruimte voor je tot ontplooiing. 

 

Pastorale eenheid worden 

Enige jaren terug is onze pastorale eenheid een feit geworden. We spreken al lang niet meer van 

federatie! We zijn een nieuwe parochie geworden. Een nieuwe gemeenschap en verbondenheid. 

De oude muren tussen parochies werden gesloopt. En bruggen werden gebouwd om elkaar te 

ontmoeten. Een gemeenschap die maar één bedoeling heeft: de boodschap van het evangelie 

handen en voeten geven. Of, Gods liefde voelbaar maken onder de mensen. Bij deze nieuwe 

start kregen wij de opdracht om een nieuwe naam te zoeken voor deze parochie. Want een 

nieuwe naam vertelt over een nieuwe start. Een nieuwe naam die echt inspireert zit boordevol 

uitdagingen. Zo hebben wij als team dan eerst en naam gekozen. En het lot is gevallen op de 

heilige Damiaan. Hij is een heilige van bij ons en tevens is hij een gekende heilige. Ook kinderen 

en jongeren weten nog iets van Damiaan door de Damiaanactie waaraan elk jaar wordt mee 

gewerkt. Vandaar leek Damiaan ons een geschikte naam en heilige voor onze nieuwe parochie. 

De pastorale eenheid heilige Damiaan was een feit. Een heuglijke geboorte! 

 

Een naam als model en patroon 

Onder de vele heiligen die er zijn spreken we van ‘patroonheiligen’. Hun namen inspireren 

inderdaad tot op vandaag. Hun namen dragen een leven in zich. En juist dat leven wil model en 

patroon staan voor mensen van deze tijd. Ze zijn een voorbeeld dat uitdaagt. Niet om hen te 

vereren en klakkeloos na te doen. Geen na-aperij! Ze staan model om juist in deze tijd, zoals hij 

is, met hun spirit aan de slag te gaan. En hun spirit halen ze bij die andere inspirerende naam, 

Jezus van Nazareth. Damiaan is gegaan naar Molokai om te leven te midden van de melaatsen. 

Hij was niet altijd de beste maatjes met zijn oversten. Tegen heilige huisjes durfde hij trappen, 

wanneer dat nodig was. Hij maakte een grote openheid voor mensen om elkaar te ontmoeten, 

gelovigen, niet-gelovigen of anders gelovigen. En ondanks de beperkingen bij zijn mensen en 

bij hem zelf, slaagde hij er in om samen te werken. Samen werken en zo iets moois van God te 

doen. Gods liefde beleven tussen de mensen. Damiaan… Inspirerend om vandaag samen kerk te 

vormen. 

 

Damiaan vandaag 

Komend wekend vieren wij feest met onze pastorale eenheid. Onze parochie maar evenzeer 

Damiaan willen we in de bloemetjes zetten. Hij wil ons uitdagen om te verbroederen, om 

bruggen te bouwen, en om doorheen alle beperkingen die er zijn iets moois voor God te doen. 

In onze kerken hangen die mooie gezichten van Damiaan, gevormd door vele selfies van 

parochianen. Dat is toch en mooi beeld dat zegt: zijn voorbeeld willen we samen navolgen. Kerk 

zijn is geen eenmanszaak. Kerk gebeurt en groeit samen. Daar waar velen elkaar in de ogen 



kijken. Daar waar mensen elkaar weer zien met nieuwe ogen. Daar waar mensen elkaar weer 

graag zien. Mag Damiaan ons verder inspireren en bemoedigen, om in Jezus’ naam verder te 

bouwen aan een levengevende gemeenschap. Ik wil hierbij nog even ons engagementswoord 

mee geven. Het kan komen uit de mond van Damiaan. Het mag komen uit de mond van allen 

die mee op weg gaan in het spoor van Jezus. 

 

In de Geest van Jezus’ liefde willen we moedig, 

vertrouwvol en met vreugde, 

samen wegen gaan om elkaar te ontmoeten… 

Groeiend in GELOOF, vervuld van HOOP en in dienende LIEFDE. 

Zo willen wij gemeenschap zijn in Jezus’ naam. 

 

Jij komt toch ook ‘vreugdevol gestemd’ mee vieren op zaterdag 29 september? Alvast hel 

welkom om 16.30 uur in de Sint-Pieterskerk. 
 
 

Johan Loones 

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 
 


