
VOEL JIJ JE OOK GEROEPEN? 
 

Wellicht is de vraag je ooit wel eens gesteld. Voel jij je geroepen om die taak of dit 
engagement op je te nemen? Kijk maar naar het vele vrijwilligerswerk. Het zijn 

mensen die zich geroepen weten. Met hun talenten en mogelijkheden nemen ze 
een taak of verantwoordelijkheid ter harte. Heel vaak wordt er vandaag nog 
geroepen. En we hoeven niet te aarzelen om mensen te vragen. Een ‘nee’ heb je en 

een ‘ja’ kan je krijgen. Waarom dan aarzelen mensen aan te spreken om mee hun 
schouders onder één of ander project te zetten? 
 

De herder roept op tot zorg 
In de kerkgemeenschap is het komende zondag ‘Roepingenzondag’. Men spreekt 
ook wl van de zondag van de Goede Herder. Het is Jezus die onze Goede Herder is. 

Hij roept ons, zijn schapen, bij name. Hij draagt als een herder goed zorg voor ons. 
In de voorbije eerste communievieringen stond de Goede Herder centraal. Zorg 
dragen voor elkaar, vooral voor de schaapjes die dreigen verloren te lopen. Als een 

zorgzame herder roept Hij ons op om niet alleen schaap te blijven. Het is aan ons 
om die zorg van de herder met elkaar te delen. Daartoe roept Hij ieder van ons, 
groot en klein op. De kinderen hebben dit mooi vertolkt in woord en gebaar. 

Ouders, grootouders en familie hebben het gezien en gehoord. Nu verder aan de 
slag, zou ik zeggen. Wat wij met onze kinderen gevierd hebben, dat mogen wij nu 
verder vertolken in het leven van elke dag. Ons samenleven heeft die zorg meer 

dan ooit nodig. Daartoe zijn wij allen geroepen! 
 

Samen geroepen 

Op tweede Paasdag was er in Mechelen een bijeenkomst voor jonge gelovigen uit 
onze Vlaamse bisdommen. Met zo’n vierhonderd tekenden ze er present. Een dag 
lang hebben ze nagedacht en gewerkt rond het thema: ‘Samen geroepen’. Een 

roeping beantwoorden, je eigen roeping beantwoorden, het is dus niet langer het 
exclusieve antwoord an priesters en religieuzen. Geroepen zijn is geen engagement 
voor gewijden alleen. Het is een oproep aan allen om toegewijd te zijn. Toegewijd 

aan ons doopsel. Toegewijd aan de boodschap van het evangelie. Toegewijd zijn 
aan Jezus, de Goede Herder, maakt van ons toegewijde mensen. Zo groeien we in 
onze zorg voor elkaar. En dat kunnen we niet alleen en hoeven we niet alleen te 

doen. We worden ‘samen’ geroepen om de droom van het evangelie waar te 
maken. 
 

Samen… Een biddende gemeenschap 
Bij zijn bezoek aan één van de parochies rond Rome zei paus Franciscus: ‘Een 
kenmerk van een bloeiende parochie is dat het een biddende gemeenschap is.’ Hoe 

waar zijn deze woorden. En ze dagen uit. Want, zijn wij als parochie wel een 
biddende gemeenschap? Het volgende gebed van kardinaal Jozef De Kesel kan ons 
aanzetten om te bidden… Om ons samen geroepen te weten… 
 

Roep ons weg, Heer, uit alles wat ons ontmoedigt, uit alle onrust en angst: 
wek nieuwe hoop in ons hart om niet langer te vrezen 

maar te vertrouwen op Uw Woord ‘Wees niet bang, sta op, ik ben met je’. 
 

Roep ons samen, Heer, uit vereenzaming en verdeeldheid. 

Maak ons één van hart, laat ons thuiskomen bij elkaar en bij U, 
drie-ene Liefde: Vader, Zoon en Geest. 
 

Roep ons bij onze naam, Heer, toon ons uw goedheid en uw trouw, 
spreek ons van uw Liefde zonder grenzen. 
Laat alles wat wij zijn en doen, ja, heel ons leven,  

een dankbare gave worden aan U. 
 



Roep ons wakker, Heer, door de zwaksten in ons midden 

die vragen om aandacht en zorg. 
Doe ons groeien in dienstbaarheid om kleinen groot te maken, 
om te bouwen aan uw Rijk van recht en vrede, in eerbied voor uw schepping. 
 

Roep ons, Heer, om op tocht te gaan met broers en zussen in het geloof. 
Leer ons luisteren en spreken in warheid en liefde 

om samen op het spoor te komen van wat U van ons verlangt. 
 

Roep jongeren, Heer, op zoek nar zin en smaak in het leven,  

spreek hen moed in.  
Sterk hen als ze keuzes maken;  
schenk hen vertrouwen in hun tochtgenoten en in U:  

de weg, de waarheid en het leven. 
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