
EEN BRUG BOUWEN ! 
 

Bruggen slaan een verbinding van de ene oever naar de andere. In het samenleven zijn 

‘bruggenbouwers’ meer dan ooit nodig. Mensen die bruggen slaan. Om elkaar te ontmoeten. 

Bruggen die doen wandelen in de richting van respect, begrip en fijngevoeligheid. Ze leiden 

weg van je zelf. Ze gaan naar de ander. Bruggen scheppen verbondenheid onder mensen.  
 

Een revolutie… 

Voor Christenen heeft bruggen bouwen iets van een revolutie. Het brengt iets nieuws te weeg. 

Het kan niet mooier verwoord worden dan in de volgende tekst. Hij is van de hand van de 

aartsbisschop van Canterbury, Justin Welbey.  
 

In het hart van wat we doen en geloven als christenen is een revolutie.  

Het is niet conventioneel. Het is niet normaal. Het is niet alleen leven zoals het komt. 
 

Het is een revolutie die de wereld waarin we leven, moet en zal en zal veranderen. 
 

Het is een revolutie die niet zal accepteren dat we voedselbanken in dit land moeten hebben  

of dat onze nachten in de winter overspoeld moeten worden  

met mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. 
 

Het is een revolutie die niet accepteert  

dat jonge mensen moeten lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen.  
 

Het is een revolutie die kijkt naar wat er mis is in deze wereld  

en zegt dat we het niet zullen accepteren - niet vanwege wat we gedaan hebben,  

maar door wie Jezus is. 
 

Het is een revolutie, niet van geweld, maar van liefde.  

Niet van haat of politiek of manipulatie - maar een revolutie van omarming en inclusie, 

vernieuwing, acceptatie en transformatie. 
 

Het is een revolutie die reikt naar de mensen die het meest verloren zijn  

en zegt: " je bent gevonden." 
 

Het is een revolutie die reikt naar de mensen die het meest kwaad zijn  

en hen vrede brengen - en aan de mensen die het meest angstig zijn en hen moed geven. 
 

Het is een revolutie die niet alleen wereldwijd is, maar voor ieder individu: voor jou en voor mij. 
 

Het is een revolutie waarin Jezus Christus niet van een afstand kijkt  

maar naast ieder van ons staat en zegt:  

" je bent geliefd, je wordt geroepen, kom en wees bij mij, en laat ons de wereld veranderen." 
 

Alvast veel inspiratie gewenst om bruggen te bouwen, daar waar je leeft en werkt. Bruggen die 

vertellen over de stille revolutie van de Liefde… 
 
 
 

Johan Loones 

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 
 


