
EEN BETEKENISVOLLE GEMEENSCHAP 

 
Vandaag zijn er veel vormen van ‘gemeenschap’ aan te wijzen. Het zijn plaatsen 
waar mensen samen komen. Ze delen er hun interesses. In groep komen ze samen 

om een hobby te beoefenen. Mensen ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, 
vergaderingen of feestelijke momenten. Zoveel vormen van samen-zijn. Want 
mensen hebben er nood aan om samen te zijn en samen te komen. Meer nog… 

Iedereen heeft een plaats nodig waar hij of zij het gevoel heeft: hier mag ik thuis 
zijn. Hier wordt naar mijn verhaal geluisterd. Een plaats waar je voelt: hier ben ik 
aanvaard en geliefd, gewoon om wie ik ben. Hier wordt naar mijn vreugden en 

zorgen geluisterd. Kortom, een thuis, een plaats waar mensen om elkaar geven, 
van betekenis zijn voor elkaar.  
 

Parochie… Een gemeenschap 
Als pastorale eenheid is onze parochie ook een gemeenschap. We spreken van een 
geloofsgemeenschap. Onder de kerktoren is er een leefgemeenschap. Mensen uit 

de buurt die er elkaar bij verschillende gelegenheden ontmoeten. Christenen 
groeien voorbij de grenzen rond de kerktoren. Ze ontmoeten elkaar in een 
geloofsgemeenschap. Het is Jezus Christus die hen in een verbondenheid 

samenbrengt. Een gemeenschap waar het geloof gevierd en gedeeld wordt. De 
parochie wil een plaats zijn met een open deur voor allen. Ieder is er welkom en 
mag er thuis zijn.  

 
Parochie… Een ‘betekenisvolle’ gemeenschap 
Maar is onze parochie ook een ‘betekenisvolle’ gemeenschap. Die vraag kreeg ik 

voorgeschoteld in het boek: ‘Parochie, van onderhoud naar bloei’. Ze stemt tot 
nadenken! We komen uit een tijd waar elke parochie bemand was door één of 
meerdere priesters. De pastoor had alle touwtjes in handen. Mensen voelden zich 

parochiaan door hun al of niet sterke verbondenheid met de pastoor. De pastorale 
zorg in een parochie was dan ook ‘onderhoud’. Wat altijd gebeurde in een parochie 
werd onderhouden. Vandaag zijn de tijden veranderd. En dat moeten we durven 

zien. Niet iedereen voelt zich betrokken bij de parochie. Doch de meesten vragen 
nog ‘onderhoud’. De pastoor wordt nog gezien als diegene die overal aan en bij 
moet zijn: bij huisbezoeken, bij vergaderingen, bij bijeenkomsten… Vandaag is het 

echter een team van mensen dat de pastorale zorg behartigd. Vandaag zijn er veel 
vrijwilligers die mee de zorg dragen. En ze doen het, ieder vanuit hun eigen 
talenten en mogelijkheden.  

 
Gemeenschap van gemeenschappen 

Wellicht is dit de waarheid die we vandaag onder ogen moeten zien. Als we een 
parochie willen vormen waar iedereen de zorg en aandacht ontvangt die hij of zij 
nodig heeft, dan moeten we erkennen dat dit niet de taak is van de priester alleen. 

We hebben de moed nodig dit vandaag aan elkaar duidelijk te maken. Als 
gedoopten zijn we geroepen tot zorg en aandacht voor elkaar. Daarin kunnen we 
groeien doorheen kleine gemeenschappen. Mensen die in de buurt samen komen 

en elkaar ontmoeten. Kernen en groepen waar mensen mogen thuis komen. Die 
kleine gemeenschappen mogen samen het beeld vormen van een ‘gezonde’ 
gemeenschap. Een ‘gezonde’ parochie die bloeit doorheen mensen die om elkaar 

geven.  
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan zo’n betekenisvolle gemeenschap? 
 
 

Johan Loones 

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be) 


